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Opgetogen

Het Bijbelse verhaal van
Pasen inspireerde de redac-
tie tot de keuze van het the-
ma Opgetogen. Het inkleu-
ren van dit thema bleek best
een uitdaging, niet in de laat-
ste plaats omdat de situatie
in de wereld voor velen be- s
zorgdheid en angst oproept.
Dichtbij huis maakt het vroe-
ge voorjaar ons wel opgetogen
over de ontluikende natuur.
In het Paasverhaal ervaren de
drie vrouwen bij het open graf
eerst ontzetting en daarna op-
getogenheid. Van vrees naar
vreugde.

Lense Lijzen schrijft daar ook
over en benoemt dat het

samenkomen ons nieuw uitzicht kan geven. Het lied Sta op! Een morgen
ongedacht (NLB 630) geeft hem daarin richting.

Na enige etymologie van het woord opgetogen belandt Jan van Aller bij Paulus
die zich opgetrokken heeft gevoeld tot in de hemel, wat hem een opgewekt en
uitgelaten gevoel geeft.

Hanske van Holstein vertelt dat zij zich zorgen maakte over haar toekomst.
Maar luisterend naar muziek en kijkend naar de wolken kon zij zich intens op-
getogen en dankbaar voelen.

Onze twee nieuwe kerkmeesters Raphaél Rijntjes en Rob van der Plaat zijn als
duo enthousiast gestart als kerkmeester. Wij kunnen rekenen op een blijvende
zorgvuldige aandacht voor ons bijzondere kerkgebouw.

Wibren van den Burg wil er aan bijdragen dat wij ons weer bewust worden van
het belang van democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Ondanks wat we
om ons heen zien gebeuren, blijft hij optimistisch over de mogelijkheden om
terug te keren naar een politiek die gericht is op waarden.

Annelore Scholten maakte een frisse start als voorzitter van het bestuur van
Stichting Kerken Kijken Utrecht. Ze vertelt opgetogen over de nieuwe plannen
om ‘kerken kijken’ interessanter te maken voor meer mensen en doelgroepen.

Mogen we in de Goede week voor Pasen stilstaan bij het lijden dat aanwezig is
op zoveel plekken in de wereld. Hopelijk geeft het verhaal van Pasen ons hou-
vast om te onderkennen dat verandering en een nieuwe start altijd mogelijk
zijn, in onszelf en in de wereld.

Trudy Schreuder Goedheijt



Thema: Opgetogen

Sta op! Een morgen ongedacht

De kracht van Pasen, het feest van Jezus’

opstanding, zit niet alleen in de verhalen
waarin hij weer aan zijn naasten verscheen,
maar ook in de liederen. Een daarvan is voor
mij Lied 630 Sta op! Een morgen ongedacht.
Hierin voel ik de doorgang van het leven,
nadat dit met Jezus’ dood voorgoed voorbij
leek. De godsmens, die stond voor vrede
en gerechtigheid, die een boodschap wilde
brengen van een nieuw rijk voor alle mensen,
was zo in het gedrang gekomen dat zelfs zijn
vrienden hem in de steek hadden gelaten.

En toen kwam het moment dat hij zijn leven
en strijd moest bekopen met zijn dood. De
traditionele Paastheologie van Jezus’ ‘ge-
storven zijn voor onze zonden’ blijf ik in-
gewikkeld vinden. Want je kunt wel zeggen
dat je de opstanding niet letterlijk ziet en
meer symbolisch; maar wat betekent Pasen
dan wel! Een sluitend antwoord heb ik daar
niet op, maar met het zingen van Lied 630

vind ik daar een richting in. Die zit allereerst
in de oude melodie van Melchior Vulpius
(1560/70-1615) die in zijn tijd een bekende
kerkmusicus was en ook cantor in Weimar.
De oproep in de melodie klinkt door in de
woorden van dichter Ad den Besten, die be-
gint met ‘Sta op!’. Daarna horen we hoe er
nieuw leven doorbreekt uit aarde en steen,
terwijl we als mens dachten vast te zitten
in een uitzichtloze situatie van opgesloten
zijn en dood.

Hoe je in zo'n situatie in je leven toch hoop
kunt bewaren is een vraag waar je als mens
regelmatig voor komt te staan. In je eigen
kring, met familie en vrienden, en ook in de
grote wereld die je zo vaak meesleurt in een
gevoel van uitzichtloosheid. Dat geldt ook
op deze dag van schrijven met voortduren-
de Amerikaanse en Israélische aanvallen op
Iran. Waar gaan we toch naartoe, vraag ik
me af. Is er nog wel een opstaan voor de

wereldgemeenschap, een doorgang in je ei-
gen leven? s er iets van bevrijding mogelijk
als het donker steeds maar terugkeert en
je in de greep houdt?

Dat is een vraag die je elk jaar in de aanloop
naar Pasen wel kunt stellen. Ik denk dat daar-
voor in het samenkomen en samen zingen
met Pasen een aanzet, misschien wel een
antwoord te vinden is. En dat Jezus daarin
voorgaat, eerst als zijn leerlingen hem als le-
vende herkennen en daarna ook bij ons als
mensen van deze tijd. Als we om ons heen
kijken zien we dat het goede niet verdwenen
is, maar steeds weer onverwacht opduikt.

Welk lied vertelt u over die doorgang, over
het onbegrijpelijke van leven dat tegen ver-
drukking in toch weer opstaat? Welke me-
lodie zingt u graag, welke woorden raken u?

Een gezegend en vrolijk Pasen!
Lense Lijzen
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Twee nieuwe kerkmeesters

Sinds kort heeft de Geertekerk niet één,
maar twee nieuwe kerkmeesters. Na
vele jaren draagt Jeanne van Bree het
stokje over aan Raphaél Rijntjes en Rob
van der Plaat. Jeanne bouwt haar taken
geleidelijk af, terwijl Rob en Raphaél
samen de verantwoordelijkheid voor het
kerkmeesterschap op zich nemen. Rob
is vriend van de RGU, Raphaéls nabij-
heid tot de kerk is vrijwel letterlijk: hij
kijkt er vanuit zijn huis op uit. Ik sprak
met hen beiden om hen beter te leren
kennen en om meer te horen over wat
het kerkmeesterschap precies inhoudt.

Zorg voor mensen, Zzorg voor stenen
Sinds 2011 is Rob vriend van de gemeente
en sinds zijn pensioen heeft hij meer tijd
om zich voor de Geertekerk in te zetten.
Tot begin vorig jaar was hij voorzitter van
het contactwerk. Zijn zorg voor de men-
sen van de kerk is overgegaan in zorg voor
het kerkgebouw. Steeds meer raakte hij af-
gelopen maanden betrokken bij het beheer
van het gebouw: het aansturen van onder-
houdsprojecten en het onderhouden van
contacten met verschillende bedrijven en
aannemers. De ervaring die hij in zijn loop-
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Rob van der Plaat (I) en Raphaél Rijntjes (r).

baan bij Rijkswaterstaat heeft opgedaan,
komt daarbij goed van pas. Zijn passie voor
het monumentale gebouw hangt samen met
zijn eigen woonomgeving. Als bewoner van
de Utrechtse binnenstad geniet hij dagelijks
van de historische gebouwen om hem heen.
“lk kijk mijn ogen uit naar de gebouwen die
we al die tijd hebben weten te conserveren”,
vertelt hij. Hij draagt graag bij aan het be-
houd van zo’n bijzonder monument. Toch
voelde het voor hem niet goed om de taak
van Jeanne alleen over te nemen. “lk vind
het veel leuker om deze vrijwilliger-functie
samen te doen. Want voor je het weet rust
alle verantwoordelijkheid op jouw schou-
ders en heb je het gevoel dat je het hele
jaar paraat moet staan.” Daarom hoopte
hij dat er iemand zou opstaan om de rol
samen te vervullen.

De kerk als overbuur

Die persoon bleek Raphaél Rijntjes te zijn:
architectuur- en bouwhistoricus én directe
buurman van de Geertekerk. Hij is katholiek
opgevoed, maar al lang niet meer gelovig. Toch
is hij meer dan ooit bezig met de kerk en
haar rituelen. Hij zingt in een koor dat mid-
deleeuwse en renaissancemuziek uitvoert, is

al jarenlang betrokken bij de culturele pro-
grammering van de Dominicuskerk in Oog
in Al en zet zich nu in voor het onderhoud
van het kerkgebouw. In de Geertekerk kwam
hij vooral voor concerten, maar hij zal er
nu vaker te vinden zijn, bijvoorbeeld bij het
benefietdiner. “lk vind het een prachtig ge-
bouw?”, zegt hij. Toen hij via-via hoorde dat
Jeanne wilde stoppen als kerkmeester, bood
hij zijn hulp aan. “Het leek me een mooie
manier om iets terug te geven.” Dat komt
goed uit, want er spelen momenteel belang-
rijke vraagstukken rondom het gebouwbe-
heer. Denk aan plannen voor vloerverwar-
ming, werkzaamheden aan het dak en grote
subsidieaanvragen. “Het zijn grote beslissin-
gen”, zegt Raphaél. “lk zag het eigenlijk ook
niet zitten om dat allemaal in mijn eentje te
dragen.” Juist daarom is het fijn dat zij deze
verantwoordelijkheid samen kunnen delen.

Opgetogen

Beide mannen raken opgetogen van hun rol
als kerkmeester. “lk vind het fantastisch om
op zo’n manier betrokken te zijn bij dit mooie
gebouw”, zegt Raphaél. “Je hebt toegang tot
plekken waar je normaal gesproken niet
komt. Waar het vroeger een buitenkansje
was om eens op de gewelven van zo’n ge-
bouw te komen, is het hier onderdeel van
je werk.” Rob deelt dat enthousiasme. “Dat
is toch geweldig dat we dit onderhoud en
beheer van de Geertekerk zomaar kunnen
doen?”, beaamt hij en hij vult aan: “En we
mogen het ook nog eens doen in een ge-
meenschap van mensen met wie het prettig
samenwerken is.”

Met twee bekwame kerkmeesters aan het
roer en zeker ook met écht goede men-
sen in de werkgroep Gebouwbeheer kan
de Geertekerk ook in de komende jaren
rekenen op zorgvuldige aandacht voor dit
bijzondere kerkgebouw. Voor de kerken-
raad is Raphaél het eerste aanspreekpunt.
Als u vragen of opmerkingen heeft over
ons kerkgebouw, dan zijn beide ‘meesters’
hierop aan te spreken.

Laura Wienen
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Gracia a la vida

Jaren geleden was ik heel erg ziek. Een
(stafylokokken)bacterie had mijn lichaam
uitgeput. Sepsis, al mijn vitale delen waren
geinfecteerd. De hoge koorts wilde niet
zakken. Mijn omgeving was heel erg bang.
Uiteindelijk heb ik maanden op een IC ge-
legen. Tot op het moment dat ik niet dood
ging, maar bleef leven. Daarna was het veel
moeilijker. Ik was verlamd en vreesde dat ik
een jonge patiént in een verpleeghuis zou
worden. Terwijl ik daar lag en me zorgen
maakte over mijn toekomst, luisterde ik
naar muziek (Gracia a la vida) van Mercedes
Sosa. lk keek naar buiten naar de wolken.
De ziekenhuiskamer was op de vijfde etage.

Ik 5«@(’ de -pen door :

Er schoof een wolk voor de zon. Ineens
was ik 100% gelukkig. Al mijn gedachtes
waren weg en er was alleen maar nondu-
aliteit. Opgetogen was ik intens dankbaar
voor het leven. Dit is een heel bijzondere
dierbare herinnering voor mij.

Weken later, toen ik met veel hulp weer
zelfstandig kon zitten, wilde ik graag mezelf
wassen. Voor het eerst sinds maanden was
ik naar de douche gebracht en zat op een
douchekruk. Een verpleegkundige had de
warmte van het water geregeld en ging op
mijn verzoek weg. Ik verheugde me erop
om weer mezelf te wassen. De koning was

ik te rijk. “Kijk mij hier weer gewoon on-
der de douche zitten. En ik ga weer mijn
eigen haren wassen.” Weer was ik opge-
togen, dit keer niet over iets hemels, maar
over iets heel gewoons. Ik was helemaal
het vrouwtje. Ik pakte de shampoofles en
probeerde de dop eraf te krijgen. Mijn
euforie was over. Huilend trok ik aan het
alarmkoord. “lk kan de dop er niet afkrij-
gen”, snikte ik.

Hemels opgetogen was duurzamer dan
opgetogen zijn over iets aards.

Hanske van Holstein
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Opgetogen: met je hoofd in
de wolken, volgens Paulus

althans...

Er zijn van die woorden die je vaak ge-
bruikt en waarvan de betekenis helder
lijkt. Opgetogen is zo'n woord: ‘Wat zie
jij er opgetogen uit!” Dan bedoel je: blij,
opgewekt, stralend. Niks bijzonders, zou
ik zeggen.

Maar een kleine zoektocht naar het ‘oer-
woord’ achter opgetogen, laat zien dat
het een heel andere oorsprong heeft en
dat in de loop der eeuwen de betekenis
is verschoven. In de Bijbel is dat in een
aantal van die verschillende fases mooi
terug te lezen.

Het is zo’n woord waarvan alleen nog
maar het deelwoord bestaat, zoals ook
bijvoorbeeld ‘gehavend’ of ‘vermaard’ dat
zijn. Het oorspronkelijke werkwoord waar
het van afkomstig is kennen we niet meer.
Nu zei mijn taalgevoel dat het op één of
andere manier van ‘optuigen’ zou komen.
Ik denk naar analogie van andere ui-klan-
ken: buigen/gebogen, zuigen/gezogen, etc.
Maar dat is niet zo. ‘Opgetogen’ komt van
een woord dat we niet meer gebruiken,
namelijk ‘optien’ of ‘optijgen’. Dat bete-
kende, nog zonder de gevoelswaarde die
er later bij is gekomen, gewoon: ‘optrek-
ken’ zoals in: op weg gaan, verdergaan. In
de oude Statenvertaling gaat het daarom
bijvoorbeeld over de Israélieten die ‘op-
togen’ naar Kanain. In latere vertalingen
werd dat ‘optrekken’.

Het aspect van ‘omhoogtrekken/getrok-
ken worden’ vinden we nog terug in een
zegswijze die heel gebruikelijk is: ‘Ik ben
(in mijn geval) in Brabant geboren en ge-
togen’. Dat is: groot geworden, richting
‘omhoog’ dus. De tegenhanger daarvan
zien we in het woord ‘ingetogen’!

Bij de apostel Paulus horen we voor het

eerst dat je kunt worden ‘opgetrokken’
tot in de zoveelste hemel en dat dat een
uitgelaten, enthousiast gevoel geeft. Alsof
je letterlijk met je hoofd in de ‘wolken’ (de
hemel) bent. Ik denk dat we hierin de ge-
voelswaarde van ‘opgewekt zijn’ zien, die
wordt toegevoegd aan het neutrale ‘om-
hoogtrekken’. Je kunt het lezen in de twee-
de brief die Paulus schreef aan zijn vrien-
den in de stad Korinthe: 2 Korintiérs 12,
eerste verzen.

En ik ken een zodanig mens (of het in het
lichaam, of buiten het lichaam geschied is,
weet ik niet, God weet het), dat hij opgetrok-
ken is geweest in het paradijs, en gehoord
heeft onuitsprekelijke woorden...

Dit is de Statenvertaling, uit de 17e eeuw.
In de nieuwste Nederlandse vertaling staat

nu: ‘weggevoerd’. Maar dat zou suggere-
ren dat je niet meer terugkomt, dacht ik.

Zo is er — denk ik, ik heb er geen weten-
schappelijk onderzoek naar gedaan —in de
loop der eeuwen aan een van oorsprong
neutraal woord, een gevoelsmatige bete-
kenis toegevoegd. En ik durf wel de stel-
ling aan, dat dat iets te maken heeft met
die gedachte dat je wordt ‘opgetrokken’
tot in de hemel. Zo zeggen we dat toch
ook: Ik voel me als in de zevende hemel.
Paulus zou je groot gelijk geven.

Jan van Aller



Op bezoek bij... Annelore Scholten

Nadenkend over de activiteiten die ze

na haar pensionering wilde oppakken,
besloot Annelore Scholten vorig jaar
als voorzitter in het bestuur van de
Stichting Kerken Kijken Utrecht te
stappen.‘‘Door mijn jarenlange werk
in Leiden bij Rijksmuseum Boerhaave
was Utrecht een wat anonieme plek
geworden, hoewel ik er al jaren woon.
Ik wil mij nu weer graag nuttig maken
voor Utrecht, mijn kennis en ervaring
aanspreken en mijn oude contacten in
Utrecht mobiliseren voor iets wat ik de
moeite waard vind .

Binnenstadskerken

De Geertekerk is een van de dertien kerken
in de binnenstad van Utrecht die meedoen
met Kerken Kijken Utrecht. KKU werkt met
een subsidie van de gemeente. De vanzelf-
sprekende relatie met de gemeente is veran-
derd, de gemeente stelt wellicht meer eisen.
Daarom heeft Annelore met haar bestuur
hard gewerkt aan een nieuw meerjaren-
plan. Kern is het nadenken over mogelijk-
heden om het bezoek aan de kerken voor
een bredere groep mensen interessanter
te maken. Aanstekelijk enthousiast vertelt
Annelore over die plannen: “Met ruim 200
vrijwilligers en een betaalde kracht verzor-
gen we de zomeropenstelling van 20 juni tot
half september, vier of vijf dagen per week.
Elke kerk heeft zijn eigen team waarin ver-
schillende taken verdeeld zijn: teamleider,

gids, gastvrouw/heer, maar mensen kunnen
ook bij een andere kerk invallen. Sommigen
kiezen een kerk vanuit hun geloof, maar
anderen omdat ze een gebouw mooi en
interessant vinden. We hebben meer men-
sen nodig, omdat onze vrijwilligers ouder
worden. Dus we proberen nieuwe mensen
te enthousiasmeren (zie ook oproep op
pag. I1). En we hebben samenwerking ge-
zocht met diverse organisaties die iets aan-
vullends te bieden hebben.”

Initiatieven

“We zochten laagdrempelige manieren om
meer mensen vanuit andere motivatie te
interesseren voor een kerk. Met Zimihc
(spreek uit Zimmik), de koepel voor ama-
teurkunst in Utrecht, zijn we begonnen met
Kerken Luisteren. Amateurmusici traden al in
een paar kerkgebouwen op en komend jaar
breiden we dat uit.

Het Gilde Utrecht verzorgt thematische
stadswandelingen, die vaak langs onze ker-
ken voeren. Maar, tussentijds stoppen past
niet. Dit jaar zal het Gilde minstens tien
wandelingen laten eindigen bij een van de
KKU-kerken. De laatste toelichting van de
stadswandeling wordt dan overgenomen
door een van onze vrijwilligers.

Dit jaar viert de Universiteit Utrecht haar
lustrum. Een van de programma’s draait om
‘poézie op straat en thuis’. De universiteit
plaatst poéziebanken in de stad. Tenminste
een bank krijgt een onderkomen in een van
de tuinen van de KKU-kerken. Dan kunnen
we daar een programma over poézie en li-
teratuur bij laten aansluiten.

En we hebben plannen om mensen met be-
ginnende dementie in de kerken te ontvan-
gen. Daar moet je een goed programma
voor maken, mensen trainen etc. De edu-
catieve dienst van de Domkerk gaat dit jaar
al beginnen. Daarna kunnen andere kerken
volgen. In samenspraak met Taal doet meer
bekijken we hoe kerken zich ook kunnen
openstellen voor nieuwkomers. Met de be-
geleiding van taalcoaches kunnen onze vrij-
willige gidsen boeiende verhalen vertellen en
met nieuwkomers gericht in gesprek gaan.

A\

Met de afdeling geesteswetenschappen,
kunstgeschiedenis, geschiedenis en religie-
wetenschappen van de universiteit gaan we
in gesprek om te bekijken of deze studen-
ten af en toe eens een verhaal willen komen
vertellen. Dan zijn er ook meer jonge men-
sen te zien in een kerk. En wellicht willen zij
ook wel eens gidsen.

Bij mijn aantreden merkte ik dat er weinig
contact tussen bestuur en de vrijwilligers
in de kerken was en omdat je met elkaar
aan het succes van KKU werkt, vind ik het
echt belangrijk iedereen bij het beleid te be-
trekken. Alle bestuursleden onderhouden
nu regelmatig contact met de teams in de
kerken en als voorzitter zal ik jaarlijks alle
kerkbesturen gaan bezoeken.”

Kerkdienst
Sinds een jaar of drie komt Annelore ook regel-
matig in de zondagse dienst in de Geertekerk.
“Eerlijk gezegd was ik niet in dit bestuur ge-
stapt als het geloof niet zachtjes op mijn deur
had geklopt. Het is eigenlijk een combinatie
van mijn fascinatie voor kunst en historie en
mijn persoonlijke zoektocht. Ik ken de kerk
goed uit mijn jeugd, mijn vader was predikant.
Toen ik volwassen werd ben ik niet meer naar
de kerk gegaan, ik had er niks meer te zoeken.
Door mijn studie kunstgeschiedenis waren
de bijbelse taferelen nooit ver weg, maar die
studie was meer een intellectuele exercitie.
Een jaar of tien geleden merkte ik dat mijn
belangstelling voor de kerk en gemeenschap
toenam en dat ik vaker erover nadacht wat
geloof voor mij betekent. Op aanmoediging
van vrienden kwam ik eens naar de remon-
stranten. [k weet nog steeds niet precies wat
ik er zoek, maar ik voel me er prettig. Het
geeft me het gevoel dat de cirkel rond is.
Als kind was het geloof vanzelfsprekend en
de wekelijkse gang naar de kerk hoorde erbij.
In deze fase van mijn leven wil ik onderzoe-
ken wat het geloof echt voor mij betekent.
Een antwoord heb ik nog niet maar ik er-
vaar wel dat het geloof meer bij mij hoort
dan ik wist. Daarom volg ik nu ook de
oriéntatiecursus.”

Trudy Schreuder Goedheijt



Verdraagzaamheid in de rechtsstaat

Door metershoge ramen van zijn ruime
penthouse komt overvloedig daglicht
binnen: de bewolkte lucht is voortdu-
rend aanwezig tijdens het gesprek dat
ik met Wibren van der Burg heb. Op
tafel ligt ‘Over religie, moraal en poli-
tiek. Een vrijzinnig alternatief’. In dit
boek, uitgegeven in 2005, pleit hij voor
een herkenbaar vrijzinnig alternatief
dat een antwoord biedt op het heer-
sende klimaat van onverdraagzaam-
heid, fundamentalisme en populisme.
Deze uitgave uit 2005 heeft weinig aan
actualiteit ingeboet.

Het moeilijkste college

De aanleiding voor een bezoek is een inci-
dent tijdens zijn college rechtsfilosofie. In
deze les kunnen studenten, anoniem mid-
dels een interactief programma, reageren
op uitspraken over het onderwerp dat aan
de orde is: democratie in het bedrijfsleven.
Tussen uiteenlopende reacties op het scherm
popt een ongepaste en antisemitische op-
merking op. Wibren reageert geschokt en
besluit zijn college subiet te beéindigen. Een
paar weken later sluit hij de collegereeks —
en zijn loopbaan — af met een speciaal col-
lege over discriminatie. Daarin gebruikt hij
zijn persoonlijke ervaringen als homo om
studenten te laten ervaren dat discrimi-

natie niet onschuldig is. Naar eigen zeggen
het moeilijkste college dat hij ooit gegeven
heeft. Het incident haalt de pers.

Maar naast deze aanleiding is er nog een re-
den om met hem te spreken, namelijk dat
hij met pensioen gaat en een rijk univer-
sitair wetenschappelijk leven ‘achter zich
laat’. Wibren was hoogleraar rechtsfiloso-
fie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Zijn curriculum vitae laat een lange, deels
ook internationale carriére zien van studie,
onderzoek, publicaties, zittingen in raden,
commissies en besturen.

Op mijn vraag over het incident tijdens zijn
college reageert hij kalm en weloverwogen.
“Ja, er is een aantal studenten met extreem-
rechtse sympathieén, maar dit is vooral pu-
beraal gedrag. Mijn studenten zijn straks als
juristen de hoeders van de rechtsstaat. Deze
staat in het huidige tijdsgewricht onder grote
druk. Het is me bijvoorbeeld tegengevallen
hoe snel advocaten in de VS voor de chan-
tage van Trump door de knieén zijn gegaan.
Ik vind het lastig te zien hoe de rechtsstaat
ook in Nederland en de rest van Europa
bedreigd wordt. Des te belangrijker is het
voor mij dat burgers zich bewust worden
van het belang van democratie, rechtsstaat
en mensenrechten. In mijn colleges besteed
ik daarom niet alleen aandacht aan de vraag
hoe de democratische rechtsstaat in elkaar
zit, maar vooral waarom die waardevol is.
Daarover probeer ik ze te laten nadenken
en hen te doen beseffen dat zij alleen hun
werk kunnen doen als er een goed functio-
nerende rechtsstaat is.”

Optimistisch

Vorig jaar schreef Wibren een leerboek voor
het vak rechtsfilosofie waarin hij aan zijn stu-
denten mee wilde geven hoe belangrijk de-
mocratie, rechtsstaat en grondrechten zijn.
Het is opvallend dat hij ondanks wat we om
ons heen zien gebeuren optimistisch is over
de mogelijkheden het tij te keren.

“Als je mensen de juiste informatie geeft
en ze laat zien waarom de democratische
rechtsstaat waardevol is, zullen ze uiteinde-

lijk daarvoor kiezen. We hebben twintig jaar
vooral technocratische en geen waardenge-
richte politiek achter de rug. De overheid
is burgers als consument gaan behandelen,
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat zij zich
ook als zodanig zijn gaan gedragen. De po-
litiek maar ook de burgers moeten zich in
het maatschappelijk debat weer meer rich-
ten op de waarden waar het echt om dient
te gaan.”

Zelfcorrectie

In ‘Over religie, moraal en politiek’ beschrijft
Wibren de gevolgen van de individualisering,
secularisering en pluriformiteit van onze sa-
menleving. De snelheid waarin onze werke-
lijkheid verandert is duidelijk zichtbaar en
voelbaar. Waar vind je dan nog je politie-
ke en morele verantwoordelijkheid in zo’n
complexe en onoverzichtelijke wereld? En
in zijn publicatie uit 2005 was er zelfs nog
geen sprake van de enorme invloed die de
sociale media twintig jaar later op ons le-
ven hebben.

“lk zie dat mensen leven in de bubbel van
de sociale media. Deze hebben voorname-
lijk een zelfbevestigende werking; je wordt
bevestigd in wat je toch al vindt. Tijdens
mijn jeugd in Harderwijk leefde ik in een
gemeenschap waarbij ook de buren me zo
nodig corrigeerden en ondersteunden. We
voetbalden op een veldje waar niemand last
van ons had. Mijn moeder hing op zondag de
was niet aan de lijn, omdat dat onze buren
stoorde. De verzuilde samenleving waarin
ik ben grootgebracht deed in die tijd meer
dan nu een beroep op ons om rekening met
elkaar te houden. Ik herinner me een slogan
van de VVD uit de jaren 80: ‘Gewoon jezelf
kunnen zijn’. Dat kan gemakkelijk opgevat
worden als: ik mag lekker doen en zeggen
wat ik wil. Maar jezelf kunnen zijn is ook een
goed burger kunnen zijn en dat betekent dat
je je ook voor het algemeen belang inzet.”

Vrijzinnig

Al sinds 1983 is Wibren lid van de Geertekerk
en hij was onder meer jarenlang lid van de
kerkenraad. Van 2002 tot 2006 was hij



voorzitter van het landelijk bestuur van de
remonstranten. Een functie die hij op een
bijzondere wijze vormgaf door 44 plaatse-
lijke gemeentes te bezoeken. Hij maakte dan
eerst kennis met de gemeente en vroeg de
leden hun problemen naar voren te bren-
gen om met hen mee te kunnen denken.
Daarna gaf hij een op een breder publiek
gerichte lezing over thema’s als tolerantie,
vrijzinnigheid en ethiek.

“lk heb in die rol goed kunnen functione-
ren, omdat je in een kerk altijd mensen mag
aanspreken op het feit dat ze deelhebben
aan een gemeenschappelijk doel. Daar ar-
gumenteer je en luister je op grond van een
gedeelde achtergrond.”

In zijn beschouwingen over een vrijzinnig
alternatief schrijft hij in het hierboven ge-
noemde boek, dat tegenover de oriéntatie
op het eigenbelang, de kerken er een an-
dere tegenoverstellen. Voor vrijzinnigen is
verdraagzaamheid een waardevolle deugd
en heeft het misschien wel de grootste pri-
oriteit. Daarbij hoort tegelijk een pleidooi
voor vrijheid en verantwoordelijkheid.

“lk heb een hekel aan het woord ondogma-
tisch”, vervolgt Wibren. “Laten we erover
nadenken waarvoor we staan en in positieve
bewoordingen vertellen waar we voor staan.
Het gaat in ons geloof ergens om. Daarin
nemen we stelling. In onze geloofsbelijde-
nis bieden we stevigheid. Maar we vinden
er ook een aarzelend zoeken in terug. En

tussen die twee ligt een hele mooie balans.
De remonstranten hebben iets te bieden
en daarmee mogen we best wat duidelijker
naar buiten treden.”

De eredienst

De motivatie voor Wibren om de ere-
diensten te bezoeken is om op een andere
manier te leren kijken en te leren erva-
ren: “Gods woord wil deze wereld omgekeerd
(Oosterhuis) klinkt dramatisch, maar daar
zit een kern van waarheid in. Inkeer, woord,
delen en uitzending zijn in de eredienst als
een natuurlijke adem. Voor mij is de uitzen-
ding het belangrijkste deel van de dienst. Ik
wens mensen niet alleen een goede zondag
maar vooral een goede week. Want als we
de kerk verlaten begint het. Mijn spirituali-
teit bestaat vooral uit het praktische: weer
even bij de kern van jezelf komen.”
Wibren zegt erg gesteld te zijn op het
Intochtslied van Marijke de Bruijne. Hij doet
een poging zich de tekst te binnen te bren-
gen. Eerst aarzelend in woorden maar dan
zingend zonder haperingen:

“Vol van verwachting zijn we gekomen om weer
te weten waartoe wij bestaan”, en even later:
“herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid
zijn. 1k vind dat het lied helaas te weinig
wordt gezongen.”

Teade Walma

Aankondiging

Erasmusreis 3-10 april 2027

Collega Koen Holtzapffel (Remonstranten
Rotterdam) en ik hebben het plan opgevat
om in het voor-
jaar van 2027 een
8-daagse reis te
organiseren in het
spoor van Erasmus
en het humanis-
tisch christendom.

De reis, per tou-
ringcar, brengt ons onder meer naar Colmar,
Straatsburg, Freiburg, Bazel en Heidelberg.
We overnachten naar het zich laat aanzien
in Colmar, Bazel en Heidelberg.

Koen Holtzapffel en ik zijn begonnen een
boeiend programma samen te stellen. Wij
verzorgen ook de reisleiding. In eerste in-
stantie vormen leden en vrienden van de
remonstrantse gemeenten in Utrecht en
Rotterdam/Breda onze doelgroep, die in
totaal uit circa 30 personen kan bestaan
(15 uit Utrecht).

Heeft u belangstelling en wilt u op de
hoogte gehouden worden, meldt u dan via
lensejlijzen@gmail.com (let u op de ex-
tra ). In de volgende Geertebrief vindt u
meer informatie en de mogelijkheid om u
op te geven.

Lense Lijzen

Studieverlof Lense Lijzen

Na collega’s Marthe de Vries en Claartje
Kruijff mag ik nu binnenkort met studie-
verlof. Dat is natuurlijk een voorrecht voor
onze beroepsgroep. In de komende maan-
den zal ik me opnieuw bezighouden met de
Zwitserse remonstrant Jean le Clerc (Joannes
Clericus), die begin jaren '80 van de |7e
eeuw vanuit Genéve een vrijer theologisch
klimaat zocht en dat bij de remonstranten
vond. Hij werd hoogleraar in de filosofie aan
het remonstrants seminarie, naast voorman
Philippus van Limborch. Le Clerc was een
veelschrijver en correspondeerde met tien-

tallen geleerden in Europa, in het Latijn en
het Frans. Omdat hij al Engels kende, toen
nog ongewoon, maakte hij bijvoorbeeld het
werk van Newton en Jonathan Swift bekend
op het Europese vasteland. Buiten Nederland
is veel over hem gepubliceerd, als voorlo-
per van de Verlichting: een spannende tijd
waarin geloof steeds meer bevraagd werd.
Promotieplannen staan op dit moment in de
pauzestand, maar een eerder verschenen ar-
tikel (Arminiusreeks no. 3) over de komst van
le Clerc naar de Republiek wil ik uitbreiden
en actualiseren. Dit aan de hand van nieuw-

gevonden materiaal, zodat een beter beeld
ontstaat van de remonstranten als ‘asielkerk’.
Daarnaast vind ik ook de turbulente verhou-
ding tussen de gedoogde remonstranten en de
stedelijke overheid in met name Amsterdam
zeer boeiend. |k zal van het geheel zeker ver-
slag doen. Verder hoop ik veel te lezen, cul-
tuur op te snuiven en mijzelf weer z6 op te
laden dat ik gevoed en gelaafd weer in uw
midden kan verschijnen. Mijn verlof (inclusief
vakantie) zal ingaan op 13 april en vanaf 17
augustus hoop ik weer in uw midden te zijn.

Lense Lijzen



The story of Pounamu

In december en januari reisden mijn vriend Maarten (36)
en ik, Juliette (30), zes weken met een camper door Nieuw-
Zeeland. Een reis die ons altijd zal bijblijven.

Eind december waren wij aan de ruige westkust van het Zuidereiland.
Daar is de steensoort Pounamu (Greenstone) te vinden. Deze Nieuw-
Zeelandse variant van groen Jade met diepe Maori betekenis intri-
geerde ons. Pounamu vindt jou en geeft bescherming, zo zegt men.
Natuurlijk wilden wij graag gevonden worden door Pounamu en de
steen mee naar huis nemen. Zo besloten we een ‘tour’ te doen waarbij
een Maori ons uitleg geeft over het ontstaan van Pounamu. Vervolgens
mochten we in hun persoonlijke en wettelijk beschermde rivier de
Arahura (de belangrijkste bron van Pounamu) zelf op zoek gaan.

De ontmoeting met Tangi, de tourguide, maakte veel indruk op
ons. Maori hebben een speciale verbinding met de natuur. In zijn
provisorisch gebouwde hut vertelde hij over zijn voorouders, zijn
verbintenis met een specifieke berg en zijn Arahura rivier. Hij vroeg
ons: hebben jullie een berg, een rivier, wie zijn jullie voorouders?

Ik stond met mijn mond vol tanden. Hoe ging ik mijzelf voorstel-
len? Ik heb geen berg, geen rivier, hoe graag ik ook zou willen. En
hoewel ik een hechte familie heb, ben ik niet gewend over mijn
‘ancestors’ te praten. lk vertelde eerlijk dat wij niet zo’n connectie
hebben met onze geboortegrond. Maarten kent de wetenschappe-
lijke kant van het ontstaan van de aarde en stenen door zijn studie
aardwetenschappen — maar wat is het Maori-verhaal van Pounamu?

Na onze voorstelronde vroeg Tangi ons op te staan. We plaats-
ten onze voorhoofden en neuzen tegen elkaar aan met een hand
op elkaars schouder. Zo stonden we een paar tellen in de ruimte.
Op deze intense manier heb ik niet vaak kennis gemaakt met een
vreemde, ging door mij heen.

Daarna vertelde hij het verhaal over Pounamu, dat verwijst naar
de legende over Waitaiki, de vrouw van Tamaihua. Waitaiki werd
ontvoerd door het zeewezen (taniwha) Poutini, de beschermer van
Pounamu. Tamaihua achtervolgde hen lange tijd, totdat hij Waitaiki
eindelijk aantrof in de Arahura rivier. Het was al te laat: Waitaiki
was door Poutini versteend en veranderd in Pounamu. Tamadhua
liet tranen van verdriet. Zowel de versteende Waitaiki als de tra-
nen van Tamaihua vormen verschillende soorten Pounamu.

Onze tour eindigden we met het maken van eenvoudige kettingen
van onze ‘gevonden’ Pounamu stenen. Geinspireerd vervolgen we

onze weg met de ketting om onze nek.

De souvenirwinkels in Nieuw-Zeeland liggen vol met sieraden ge-
maakt van Pounamu, maar volgens de Maori is het kopen van ge-
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polijst greenstone in een winkel eigenlijk betekenisloos. Want het
heeft jou niet gevonden. Daar komt nog eens bij dat de verkoper
vaak niet eens weet waar de Pounamu vandaan komt — uit welke
rivier — en regelmatig komt het niet eens uit Nieuw-Zeeland maar
is het geimporteerd.

Een dorpje verderop wandelen we ter inspiratie een winkel met
bewerkte Greenstone in. In de winkel boort de Kiwi eigenaar, die
weinig met Maori op heeft, elk greintje spiritualiteit dat we zojuist
hebben opgedaan vakkundig de grond in. “It’s just a rock!” We ge-
loven toch zeker niet dat verhaal?

Terwijl we verder rijden zitten we stilzwijgend naast elkaar. Aan de
rechterkant de ruige kustlijn en harde wind, aan de linkerkant de
opdoemende bergen met besneeuwde toppen. Waar we net nog
zo betoverd waren, zijn we nu verward: wat is de betekenis van
Pounamu nu eigenlijk? De Maori zweert bij de heilige steen, die je
bescherming geeft. De Kiwi die hier is opgegroeid vindt dat maar
onzin en ziet de steen simpelweg als een product van de aarde.

Aan onze hals hangt, hoe dan ook, een ketting van Pounamu uit de
Arahura rivier, die 6ns gevonden heeft. Voorlopig doen we hem
niet af. [k bedenk me dat er zoveel verschillende perspectieven
zijn, zoveel meningen, verhalen, allemaal gekleurd door waar je
vandaan komt, wie je tegenkomt en wat je hebt geleerd. Eigenlijk
doet het er niet toe welk verhaal de waarheid vertelt. Wat er wel
toe doet, welk verhaal je ook gelooft, is niet vergeten de andere
verhalen te blijven respecteren.

Juliette Stolze




Draag jij komende zomer ook bij aan een gastvrije Geertekerk?

Een mooie zonnige zo-
merdag, buiten 25 gra-
den en de deur van de
Geertekerk is zojuist
open gezet. De eerste
nieuwsgierige bezoeker UTRECHT
zet aarzelend haar voet

over de drempel. Het blijkt een Engels spre-
kende toerist te zijn. We heten haar harte-
lijk welkom en bieden haar een plattegrond
met uitleg aan. In haar eigen taal nog wel! Ze
kijkt aandachtig rond, brandt een kaarsje en
vraagt of dit een protestantse of katholieke
kerk is. Ook wil ze weten of de kerk nog als
kerk gebruikt wordt. Na 10 minuten verlaat

ze tevreden de Geertekerk.

Inmiddels is er een jong stel binnengelo-
pen. Ze blijken aan het Geertekerkhof te
wonen. Dagelijks kijken zij uit op de noord-
zijde van de Geertekerk. Vaak hebben ze
zich afgevraagd hoe dit markante gebouw
er van binnen uitziet. Nu de deur zo uitno-
digend openstaat, nemen ze de gelegenheid
te baat. Ze willen van alles weten: hoe oud
het gebouw is; hoeveel klokken er hangen;
waarom de klok elk uur precies twee mi-
nuten te vroeg slaat; wat voor activiteiten
er zoal in deze kerk plaatsvinden. Dan blijkt
dat de gids met wie ze in gesprek zijn, af-
komstig is uit dezelfde plaats als waar het
jonge stel oorspronkelijk vandaan komt. Er
ontspint zich een geanimeerd gesprek. Als
zij de kerk verlaten hebben ze een positief
beeld gekregen en voelt die Geertekerk in-
eens een stuk vertrouwder...

Zomaar een greep uit de bezoekers op een
willekeurige zomerdag.

Gidsen in de Geertekerk

Van juli tot half september verwelkomen
gidsen van Kerken Kijken Utrecht duizen-
den bezoekers in de Geertekerk. Zo ge-
beurt dat in 13 binnenstadkerken. Voor de
Geertekerk is er een team van 14 gidsen
die om beurten zijn ingeroosterd om gast-
heer of gastvrouw te zijn. Standaard zijn
er twee gidsen aanwezig. Een aantal gidsen
ken je wellicht uit de Geertekerk, maar er
zijn ook gidsen die niet betrokken zijn bij
de Remonstrantse Gemeente. Wil jij in de
zomermaanden ook bijdragen aan een gast-
vrije Geertekerk? Meld je dan aan als gids in

de Geertekerk. We kunnen zeker nog wel

enkele mensen extra gebruiken. Het is een
leuke manier om van alles te weten te ko-
men over het gebouw en ontzettend leuk
om met mensen in gesprek te raken — of het
nu bezoekers zijn of mede-gidsen.
Je kunt aangeven hoe vaak je ingeroosterd
wilt worden. De openstelling loopt van be-
gin juli tot aan Open Monumenten Dag (half
september). De Geertekerk is dan wekelijks
open van dinsdag t/m zaterdag, van 12.00
tot 17.00 uur. Meer weten? Neem contact
op met Hans de Smalen: 06 49353735 of
desmalenh@gmail.com.

Arie Noordermeer

Parkeren op feestdagen

Op Eerste Kerstdag 2025 zette ik mijn au-
to op de Nicolaas Beetsstraat om naar de
kerstdienst in de Geertekerk te gaan. Op
weg daarheen zag ik een meneer bij de par-
keermeter staan. Ik verzekerde hem dat hij
niet hoefde te betalen, omdat het immers
Kerstmis was. Samen liepen we verder

naar de kerk, terwijl hij me vertelde dat hij
in Harmelen (?) woonde en graag naar de
Geertekerk ging, net als ik.

Een week of wat later zal hij, net als ik, tot
zijn verbazing een bekeuring van 85 euro in
de bus gevonden hebben. Het zou me niet

verwonderen als hij mij hardop of in stilte
verwenst heeft. Ik heb hem na de kerst niet
meer in de Geertekerk gezien. Graag laat ik
hem hierbij weten dat ik alsnog de bekeuring
voor hem wil betalen. Hij kan mij bereiken
via judithmoesman@gmail.com.



Uit de kerkenraad

Geertekerk-app voor onderlinge verbondenheid

Een eigen app is ook voor kerkgemeen-
schappen tegenwoordig heel gewoon. Ook
de Geertekerk krijgt binnenkort een eigen
app. Al enige tijd werkt een kleine werkgroep
achter de schermen aan deze app. Inmiddels
is hij bijna geschikt voor ingebruikneming.
We zijn nu al trots op het ontwerp.

Wat betreft de informatievoorziening krijgt
de Geertekerk-app geen nieuwe content,
maar brengt bestaande content in een over-
zicht samen. Zo zal de informatie van onze
website, de activiteitenagenda, de nieuws-
brief en ook de wekelijkse liturgie terug te
vinden zijn in de app. Deze informatie, die
nu al openbaar is, zal ook in de app toegan-
kelijk zijn voor iedereen.

Maar de app krijgt ook een afgeschermd ge-
deelte, dat alleen toegankelijk is voor leden
en vrienden van de RGU. In dit afgesloten
gedeelte kunnen deelnemers aan groepen,
zoals bijvoorbeeld vrijwillige kosters, diaco-
nie of cantorij met elkaar communiceren.

Bila “t."pﬂ,.
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Het daadwerkelijk lanceren van dit gedeel-
te van de app vraagt om zorgvuldigheid,
omdat niet iedereen die aangesloten is bij
onze gemeenschap digitaal vaardig is. Het
kan zijn dat u bijvoorbeeld hulp nodig hebt

bij het installeren van de app. De groep die
betrokken is bij het ontwikkelen van de app
zal, in samenspraak met de kerkenraad, pro-
beren dit alles in zo goed en duidelijk mo-
gelijke banen te leiden. Er zal gestart wor-
den met een aantal pilots. Over de meest
recente ontwikkelingen zullen we u op al-
lerlei manieren op de hoogte houden: ach-
terop de liturgie, via onze website en in de
Algemene Ledenvergadering. In de komende
Geertebrief zult u er ook weer over lezen.

Wij denken dat de Geertekerk-app een
waardevolle aanvulling zal zijn op de com-
municatiekanalen die er al zijn. Van andere
kerkgemeenschappen begrijpen wij dat het
de onderlinge verbondenheid vergroot en
de gemeenschapszin versterkt. Dat is pre-
cies wat wij als een van de belangrijkste
speerpunten in ons beleidsplan 2025-2030
hebben opgenomen.

Namens de kerkenraad, Jacoline Kroon

Aankondiging

Kloosterweekend bij de Trappisten in Westmalle, Belgié 16 juli — 19 juli 2026

Traditie is niet het koesteren van de as maar
het doorgeven van het vuur — Gustav Mahler
Dat geldt zeker ook voor de monniken in
Westmalle, die leven naar de oude kloos-
terregel van St. Benedictus uit de 6e eeuw,
samengevat in de bekende woorden: Ora
et labora, bid en werk. Deze stilte nodigt
je uit, wat betekent dit voor mij?
Benedictus vond het vuur bij de oude bron-
nen van de woestijnvaders uit de 3e en 4e
eeuw. We zullen een aantal bronteksten le-
zen als we bij elkaar zijn. Daarbij komen we
ook de bekende trappist en activist Thomas
Merton, 20ste eeuw, tegen. Daarnaast is er
veel tijd voor jezelf.

De Abdij van Westmalle

De Abdij ligt in de Antwerpse Kempen. De
Trappisten zijn leden van de ‘Cisterciénzer
orde van de Strikte Observantie’. De stilte
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draagt het dagelijks leven, alleen onderbro-
ken indien nodig.

Het klooster is volledig gerenoveerd in
een bijzondere eigentijdse sfeer. In de ab-
dij bevindt zich een grote brouwerij, waar
het Trappistenbier Westmalle gebrouwen
wordt. En er is een boerderij waar onder
meer kaas gemaakt wordt. Een groot bedrijf
dus, maar gedragen door het kloosterritme
van de monniken.

Ga je mee?

Leiding en informatie: ds. Tina Geels.
Voorbereidingsavond: donderdagavond
2 juli bij Tina Geels in Bunnik.

Kosten: € 180 (I pers. kamer comfort) of
€ 120 (I pers. kamer, toilet op de gang);
vol pension.

Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd
van € 50 voor het landelijk bureau.

Opgave: voor | mei bij Tina Geels, via
e-mail cm.geels@planet.nl.

Meer informatie: https://utrecht.remon-
stranten.nl/agenda/lang-weekend-bij-de-
trappisten-in-westmalle/.

Kijk ook eens bij
www.trappistwestmalle.be/abdij/.
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Lees hier over de belevenissen in het Verteluur, bij de Klub,
de Kind en Geloof groep en nog veel meer...

Interview met Ruth (4 jaar)
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Ruth is gefascineerd door de kerkklokken
van de Geertekerk. Als ze met haar ouders
langs de kerk fietst, luistert ze aandachtig.
De Geertekerk is een vast ankerpunt tijdens
het fietsen naar haar dansles. “Papa, de kerk
is dicht!” zegt ze dan vaak. Tijd om Ruth
eens een paar vragen te stellen.

Woat brengt jou in de Geertekerk?
“lk ga naar de créche om te spelen. We
lezen boekjes, gaan knutselen en lekker
met elkaar spelen.”

Woat vind je leuk in de kerk?

“Dat ik in de creche kan spelen. En dat we
daarna koekjes en sap krijgen. En soms
kan ik door de kerk rennen of tikkertje
spelen of verstoppertje. Ik vind ook de
muziek heel mooi. Het orgel vind ik leuk
en ook als mama meezingt met de can-
torij. En de kerkklokken! Eigenlijk vind
ik alles mooi.”

Wat zijn de mooiste dagen om naar
de kerk te gaan?

“(Palm)Pasen en Kerst vind ik het leukst,
omdat ik dan een Palmpasen stok kan
maken en we in de kerk naar eieren gaan
zoeken. En ik vind Pasen leuk, omdat ik
thuis dan het filmpje van Buurman en
Buurman kan kijken. Daarin wordt de
rode buurman zelf als paasei geverfd. Met

Kerst mag ik meespelen in het kerstspel.
Ik was een keer een kerstengel en afge-
lopen kerst een giraffe in het Dierenbos.
Ik wil nog wel weten hoe Jezus geboren
werd en hoe Jezus in het land gekomen is.”

Hebben jullie thuis ook rituelen?
“We lezen soms uit de bijbel en we vie-
ren Pasen en Kerst. Met kerstavond sla-
pen we onder de kerstboom. En bij het
eten bidden we altijd eerst. Dan zeggen
we: ‘Hemel, aarde, jij, ik, samen, Amen.
Dat komt uit een boek van Claartje. Ik
vind dat leuk, omdat je het met je han-
den doet.”

Wat is jouw lievelingsboek?

“Het pannenkoekboek! Papa en mama
lezen dat voor. Dat boek hebben ze ook
bij de creche. Papa heeft het gevonden
in een boekenkastje.”

Wie in de Geertekerk zou jij willen
interviewen?

“Mijn broer Bram. Ik wil alles over hem
weten.”

Uit de Klub

Op 19 april is het weer tijd voor de jaar-
lijkse Klubdienst! De voorbereidingen
zijn al in volle gang. Er worden liederen
en teksten gezocht die passen bij het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan.
Tijdens de dienst willen we dit verhaal
ook gebruiken om met elkaar in gesprek
te gaan. Want het verhaal gaat niet alleen
over vroeger — het kan ons ook vandaag
nog iets te zeggen hebben.

Dus denk alvast eens na: wat roept het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan
bij jou op?

We hopen jullie te zien op 19 april!

Uit het Verteluur

Op zoek naar muizen in de kerk

De Geertekerk is vernoemd naar de hei-
lige Sint Geerte. Volgens oude verhalen be-
schermde zij niet alleen mensen, maar ook
kleine dieren — zelfs muizen! Op een zondag
(I maart) gingen de kinderen in de kerk op
muizenjacht. Geen echte muizen natuurlijk,
maar snoepmuizen die verstopt waren in de
kerk. Het zorgde voor veel gelach en speur-
werk. Even leek één muis echt verdwenen...
maar gelukkig werd hij op tijd teruggevon-
den! Als aandenken kregen de kinderen ook
een afbeelding van Sint Geerte met de mui-
zen mee naar huis.

Na het zoeken maakten de kinderen bij het
verteluur een vrolijke lente-knutsel, raampjes
van hortensiatakjes, die ze versierden met lin-
ten, kuikentjes en eitjes. De kinderen hielpen
elkaar en kregen steeds nieuwe ideeén. En de
kerk werd ook verrijkt met lenteraampijes,
toen de kinderen weer in de kerk aanschoven
voor het avondmaal...

Gastgezinnen gezocht voor Duits
bezoek!

Van 23 tot en met 26 april krijgt de Geertekerk
bezoek uit Duitsland. Vanuit de remonstrant-
se gemeente in Kelsterbach komt dominee
Joachim Bundschuh samen met een aantal ca-
techisanten naar Nederland. Het is een bijzon-
der bezoek, want Joachim is dominee van de
tweede buitenlandse en tevens jongste remon-
strantse gemeente. Overdag hebben de kinde-
ren een eigen programma, dus het gaat vooral
om overnachting. Heb jij een of meer logeer-
plekken vrij? Meld je dan bij Marthe de Vries,
marthedevries@dds.nl! In het najaar hopen
onze jongeren naar Kelsterbach op reis te gaan.



Diaconie

Diaconale geluiden en collectes, april en mei

Bedankbrieven

Er wordt door aanwezigen, en aanwezigen-op-afstand, gul gege-
ven voor de diaconale collectes, zeker voor gerichte collectes. Als
diaconale commissie ontvangen wij hiervoor eigenlijk altijd harte-
lijke bedankbrieven. Zo kregen wij in de afgelopen periode brieven
van zowel de Voedselbank Utrecht als van de Stichting Omloop,
berichten waarin zij bedankten voor de hoge opbrengst die hen in
staat stelt om de beoogde projecten te realiseren.

Tijdscollecten
Sommigen waren mogelijk verbaasd toen wij als diaconale com-
missie in de vastentijd, naast geldelijke collectes voor organisaties
die zich bezighouden met gedetineerden en hun families, en het
begeleiden en bevorderen van hun maatschappelijke re-integratie,
ook tijdscollecten aankondigden. In dit geval het aanschuiven bij de
maandelijkse maaltijden in de Silo-kerk om recent vrijgelaten ge-
detineerden te ontmoeten en welkom te heten bij hun terugkeer
in de maatschappij. Wij zijn heel blij met alle reacties, waardoor
we als RGU inmiddels al bij meerdere maaltijden aanwezig kunnen
zijn. Tijdscollecten behoren tot een van de taken van de Diaconale
Commissie, namelijk het sti-
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muleren van de diaconale ge-
zindheid. Velen zetten zich al
in als vrijwilliger voor talloze
maatschappelijke organisa-
ties. De Tijdscollecten in de
toekomst zijn bedoeld om,
wie zich daar toe geroepen
voelt, in contact te brengen
= met projecten die wij als RGU
ondersteunen.

Komende collectes:

5 april: Villa Vrede is een inloophuis en activiteitencentrum voor
ongedocumenteerde mensen in Utrecht. Zij zijn zes dagen per
week open van 09:00 - 17:00 uur. “Je kunt hier ontbijten en een
warme lunch nuttigen, andere land- en lotgenoten ontmoeten, kle-
ren wassen, ontspannen of een dutje doen. Je hoeft niet te vrezen
voor overheidsinstanties.” www.villavrede.nl

19 april: Serve the City Utrecht is dé jongerenvrijwilligersorgani-
satie van Utrecht die steun en aandacht biedt aan Utrechters met
een hulpvraag. We faciliteren zo ontmoetingen tussen mensen die
elkaar niet altijd vanzelf tegenkomen. Bovendien is de vrijwillige
inzet, naast een hulp voor de stadsgenoot, ook een waardevolle
ervaring voor de jonge vrijwilliger. www.stcutrecht.nl

3 mei: Het Rode Kruis is momenteel van groot belang voor con-
crete hulp aan slachtoffers tijdens oorlogen en gevechten, waar
ook ter wereld. www.rodekruis.nl

10 mei: Stichting De Toevlucht vindt, dat
ook als je geen papieren hebt, je niet op
straat hoort te slapen. Sinds 2013 bieden
zij bed, bad, brood en ondersteuning aan
m"'w ongedocumenteerde, dakloze mannen in
Utrecht. www.toevluchtutrecht.nl

24 mei: Orchestre Partout maakt vanuit de overtuiging dat mu-

ziek een universele taal is vanaf 2010 muziek met nieuwkomers en
Nederlandse muzikanten. www.orchestrepartout.nl/agenda/?lang=nl

Collecte opbrengsten Geertekerk:

* 2| december Ziekenhuis Atjeh: € 191340
* 24 december Smulhuis: € 1.664,51
* 25 december BAITA: € 1.931,75
* 4 januari Schuldhulpmaatje: € 860,95
* |l januari Stichting OMDUW: € 80780
* 18 januari Voedselbank Utrecht: € 1.020,90
Collecte opbrengsten Schoonhoven:

* 22 februari Hospice Gouda: € 6540

Rectificaties

Renovatie ziekenhuis in Patek op Sumatra, Indonesié
In de Geertebrief van februari jl. stond abusievelijk dat de Omar al
Farouk Moskee samen met de Geertekerk al € 5.000 hadden bij-
eengebracht voor de renovatie van het kleine ziekenhuis.

Echter was dat bedrag alleen door onze gemeente gedoneerd.
Intussen staat de teller op bijna € 5.400 euro. Een geweldig resul-
taat, waarvoor veel dank!

Zoals bekend, heeft de diaconie toegezegd om totaal 8.000 euro bij
te dragen. De nog ontbrekende € 2.600 zullen we uit de reserves
aanvullen.

Binnenkort komt er overleg met de Meriem Foundation en de
Moskee over de stand van zaken qua financién en activiteiten.
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van dit project.

Rutger Jan van der Gaag



Aan

Als centraal contactlid voor West Betuwe is Joanneke van Aller een

belangrijke spil in de zo mooi groeiende groep leden, vrienden en
vaste belangstellenden in haar ‘wijk’. Ze is sleutelbewaarder voor
de maandelijkse kerkdiensten in de Lutherse Kerk in Culemborg
en vormt een hecht team met Koos Spreen Brouwer, die als cen-
traal contactlid de inhoudelijke organisatie van de kerkdiensten
regelt. Joanneke zorgt samen met het contactteam voor aandacht
voor de RGU-leden, vrienden en vaste belangstellenden. Als je met
haar praat valt haar natuurlijke praktische inslag in combinatie met
echte betrokkenheid meteen op.

In 2019 werd Joanneke vriendin van de RGU na lange tijd aange-
sloten geweest te zijn bij de PKN. De persoonlijke aandacht die zij
toen kreeg van ds. Tina Geels en later ds. Claartje Kruijff is mede
de bron van inspiratie voor de wijze waarop zij zelf het (centraal)
contactlidmaatschap invult.

Joanneke begon haar loopbaan als docente Engels in Culemborg en
vond bij het Koningin Wilhelmina College haar man Arjen. Later
gaf zij ook leiding, zowel in Culemborg als in Den Bosch. Als laat-
ste stap in haar loopbaan vervulde ze als zelfstandige verschillende
rollen in en rond het onderwijs. Leuk te horen hoe zij enthousiast
vertelt over het Agora onderwijs. Daar krijgen kinderen een grote
mate van vrijheid om hun eigen opleiding in te richten. De moti-
vatie van de kinderen en hun blijdschap over de vrijheid binnen dit
onderwijstype spat ervan af in haar verhalen. Nu geniet ze al een

het woord: Joanneke van Aller

jaar volop van haar pensioen. Vooral de ruimte om ook overdag
afspraken te kunnen maken is haar dierbaar.

In West Betuwe is Joanneke niet alleen betrokken bij de kerkdien-
sten en de haar toevertrouwde vrienden en leden. Zij doet ook
mee met de maandelijkse vrouwen-wandelclub. In kleine groep-
jes bespreken ze wandelend altijd een inhoudelijk thema. Bij zo’n
thema kun je bijvoorbeeld denken aan de betekenis van het woord
‘thuiskomen’. De verhalen over de gevoelens bij dat thema komen
vanzelf naar boven. De mannen in West Betuwe konden natuurlijk
niet achterblijven en hebben een maandelijks repaircafé opgericht
in een verzorgingshuis in Buren.

In West Betuwe kennen ze ook nog de jaarlijkse centrale momen-
ten in juli en augustus (er zijn dan geen diensten). Dat kan een ge-
zamenlijke ‘potluck’lunch met een inhoudelijk thema zijn of een
bezoek aan een expositie of een wandeling. Bij Joanneke past dit
helemaal, het koppelen van inhoud aan goede persoonlijke aandacht.

Contactwerk is leuk en zorgt voor verbinding binnen
de RGU

Ik weet het, een oproep aan eenieder om na te gaan of contactlid
worden iets leuks voor hem, haar, hen is, haalt misschien niet veel
uit. Maar alle nieuwe contactleden kunnen we gebruiken, dus niet
geschoten is altijd mis. Er zijn namelijk ook steeds contactleden, die
vanwege leeftijd en of andere bezigheden het stokje willen over-
dragen. En omdat we zo fijn groeien hebben we meer contactle-
den nodig om het behapbaar en gezellig te houden.

Wat doet een contactlid zoal, zult u vragen. Zonder volledig te wil-
len zijn houdt het in dat je nieuwe RGU-vrienden en -leden (en dat
zijn er gelukkig nogal wat) een berichtje stuurt en waar gewenst
even op bezoek gaat. Je houdt bij de mensen die een beetje meer
aandacht nodig hebben in de gaten hoe lang geleden je ze hebt ge-
sproken. Je brengt het programmaboekje en de kerstkaart even
langs. Waar nodig stem je af met het centrale contactlid of de pre-
dikant van jouw wijk.

Je leest het, eigenlijk is het een klusje dat prima te doen is. Het
levert altijd veel samenhang en plezier op. Aarzel je of het iets
voor jou is en wil je meer weten, mail dan naar één van ons uit de
Commissie Contactwerk en we helpen je snel verder.

Je krijgt er geen spijt van!!
Anke van Maanen, ankevanmaanen@hotmail.com

Mariet Willinge, marietwillinge@xs4all.nl
Lex Sigterman, lex@sigterman.nl
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In februari bezochten Eveline van de Kieft
van de diaconie en ik een bijeenkomst van
het Duurzame Kerken Overleg (DKO)
Utrecht. Het overleg stond in het teken van
het project Groene Kerken. Zoals u wellicht
weet, is de Geertekerk sinds vorig jaar ook
een Groene Kerk. Dat betekent dat we als
gemeenschap perspectief en hoop willen
bieden aan iedereen die zich zorgen maakt
over Gods schepping en dat we ons best
doen om ‘groen geloven’ in onze gemeen-
schap in praktijk te brengen.

Voor deze bijeenkomst was Carla Dik-
Faber uitgenodigd. Zij is projectleider van
Groene Kerken en spreekt met veel lokale
kerken over hoe je als kerkgemeenschap
een oefenruimte kunt zijn voor een andere
levensstijl die ook doorwerkt in persoonlijke
levens. Bij de bijeenkomst waren vertegen-
woordigers van allerlei plaatselijke kerken
aanwezig: protestant, katholiek, orthodox
en evangelisch.
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Een van de gesprekspunten ging over de
vraag hoe je de gepolitiseerde klimaatpro-
blematiek aan de orde kunt stellen en het
ook nog gezellig kunt houden in je gemeen-
schap. Veel lokale kerken willen zich blijkbaar
niet aansluiten bij Groene Kerken, omdat
ze het een te politiek beladen etiket vin-
den. Klimaatgesprekken worden gezien als
een discussie tussen links en rechts, tussen
boomknuffelaars en klimaatontkenners. En
‘dus’ hopeloos.

Carla Dik-Faber benadrukte dat het gesprek
kan beginnen met het (beter) luisteren naar
bijbelverhalen. Bijvoorbeeld het verhaal uit
Genesis 9 waarin God een verbond sluit
met ‘alle levende wezens’. Al heel lang zit

in hoofden van gelovigen dat hier ‘mensen’
staat, maar dat is niet zo. Mensen zijn niet
de belangrijkste factor, de top van een ke-
ten; mensen zijn een onderdeel van het ge-
heel van de schepping, van alle levende we-
zens. Er is in hedendaagse theologie veel te
doen over het minder antropocentrisch (op
de mens gerichte) lezen van de Bijbel. Wie
weet helpt dat in het aangaan van klimaat-
gesprekken in kerken.

Wat mij bijblijft van deze avond is dat heel
verschillend geloven het gesprek niet in de
weg zit. We herkennen bij elkaar dat het —
in de kerk en in je persoonlijk leven — soms
lastig kiezen is voor groen doen. Maar uitein-
delijk zoek je de manier die lef toont, hoop
voor de toekomst uitstraalt en vreugde geeft.

Ineke Ludikhuize

Bijeenkomst

Voorijaarslezing Beladen Huis door Christien Brinkgreve

Zondag 17 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de Geertekerk.

Het boek Beladen huis van Christien Brinkgreve
heeft een enorme impact gehad. Een eerlijk
en open relaas van een vrouw over het ver-
lies van haar man, van wie ze heeft gehou-
den, maar met wie de relatie steeds moei-
lijker werd en die zij uiteindelijk niet meer
kon bereiken. Beladen huis is een moedig
boek over de ruimte die je inneemt in een
relatie, in een gezin, in de maatschappij, als
moeder en als vrouw, over eenzaamheid,
angst en de keuzes die we maken uit liefde.
Maar ook hoe je afscheid neemt van iemand
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die je al gaandeweg bent kwijtgeraakt, van
je eigen dromen en verlangens.

Deze middag over rouw en zingeving is net
als de vorige middagen in de afgelopen drie
jaar georganiseerd in samenwerking met
de Remonstrantse Gemeente Utrecht,
Geertekerk, Stichting Trost en Humanitas.
De muziek is van Hilde Konings (wenseen-
liedje.nl).

Aanmelden via: voorjaarslezing@trost.nl.

foto: Rob Poortvliet
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Bijeenkomst

Wake voor Yrede en Recht in Utrechtse kerken

Waarom een wake? In het donkerkleurende wereldgebeuren
geven wij een stem aan wie onderdrukt worden en onrecht
ondergaan, aan wie zich angstig en onveilig voelen.We
delen onze pijn en verdriet om de vele slachtoffers, onze
machteloosheid, maar we geven ook licht aan elkaar door
als een spoor van hoop.

Impressie van de Wake voor Vrede en Recht op
zondag 25 januari in de Geertekerk:

Rustig komen de deelnemers binnen, zij ontvangen een kaars. Claartje
Kruijff heet iedereen welkom. Liederen en gebeden vullen de ruimte,
er is gitaarspel. Centraal staan drie verhalen, getuigenissen van de oor-
logssituatie waarin mensen zich bevinden of waaraan zij terugdenken.
Zo klinken de stemmen van vier Joodse vrouwen, overlevenden van de
Holocaust, met hun vredelievende visie op het heden. We horen wat
Toine van Teeffelen schreef over de alarmerende ontwikkelingen op de
Westelijke Jordaanoever. Er zijn getuigenissen van familie en vrienden
van de demonstranten in Iran die doodgeschoten werden.

Vanuit het licht van de Paaskaars steken we een paar kleine kaarsen
aan en geven het licht aan elkaar door. leder plaatst een brandende
kaars in het kruis van planken op de vloer. En dan is er het gebed ‘Wij
bidden voor iedereen die vanwege intimidatie of geweld, waar ook ter
wereld, bang is om te leven’. Na een vredesoproep spreken allen geza-
menlijk de geloofsbelijdenis uit lona uit. Tot slot klinkt het lied ‘Sing for
the hurt in the hearts of all people’ en sluit Claartje de bijeenkomst af.

In 2023 nam de Nicolaikerk het initiatief voor het houden van
een Wake voor Vrede en Recht. In 2024 sloot de vredesgroep

van de Geertekerk zich daarbij aan, waarna de Lutherse kerk, de
Doopsgezinde kerk en het Johannes Centrum volgden. Onlangs,
op 8 maart, was er een wake in het Johannes Centrum. Op 12
april zal er een wake zijn in de Lutherse kerk, op 31 mei in de
Geertekerk en op 14 juni in de Doopsgezinde kerk. Steeds om
19.30 uur. ledereen is van harte welkom.

Het is nu eind maart. Intussen is er een nieuwe oorlog gaande,
waardoor vrede ver weg is. De vredesorganisatie PAX geeft in-
formatie en handreikingen iets te doen, want ‘niets doen is geen
optie’. www.paxforpeace.nl

Vredesgroep RGU,
Iris Wevers, Ellen de Boom, Pauline Huidekoper, Elja Algra, Lammy Smit

Mindfulness in onderhoud

In ieder van ons bevindt zich een innerlijke
getuige die stil observeert wat er in en buiten
ons gebeurt. Zelfs als de wereld een storm
van emoties doet oplaaien, zit deze getuige,
geboren uit een plek van stilte en wijsheid,
kalm in het oog van de storm, ongedeerd, hel-
der en alwetend. (Haemin Sunim)

De beoefening van meditatie vraagt om
periodiek onderhoud. Samen is dat vaak
gemakkelijker dan in je eentje.

In Yogacentrum Bunnik komen we al vijf-
tien jaar eenmaal per maand samen om
onze persoonlijke meditatiepraktijk te on-

derhouden. Altijd op een donderdagmid-
dag van 14 tot 16 uur.

De huidige groep bestaat deels uit oud-
deelnemers aan de mindfulnesstrainingen
die Florus Kruyne van 2010 tot 2020 gaf in
de Geertekerk (als toenmalige predikant
en mindfulnesstrainer). Anderen hebben
zich daar in de loop der tijd bij aangesloten.

In de maandelijkse bijeenkomsten beoe-
fenen we meditatie aan de hand van de
standaard mindfulnessoefeningen. Het oe-
fenpalet omvat zittende en liggende yoga,
zit- en loopmeditatie en visuele meditaties.

Daarnaast komt bij elke sessie een thema
aan de orde, gerelateerd aan de meditatie,
waarover we kort van gedachten wisselen.
Je bent van harte uitgenodigd om je bij
deze meditatiekring aan te sluiten. Ook
als je nog weinig ervaring hebt met me-
ditatie. Of geen mindfulnesstraining hebt
gedaan, maar wel de noodzaak voelt om
meer continuiteit te brengen in je medi-
tatiepraktijk.

Voel je ervoor mee te doen? Neem dan
contact op met begeleider Florus Kruyne.
Dat kan via het contactformulier op
www.floruskruyne.nl.



Anna Helena Jacoba (Ank) Quispel

Ank werd geboren in Rotterdam, maar het
gezin verhuisde al snel naar Velp, waar ze
de oorlogsjaren meemaakte. Daar deed zij
ook in 1944 belijdenis in de remonstrantse
kerk. Daarmee was ze waarschijnlijk ons
oudste lid! Ze studeerde in Leiden rechten
en leerde in die jaren haar man kennen. Ze
trouwden en kregen twee kinderen. Tot
groot verdriet van Ank liep het huwelijk
stuk en stond zij er met de kinderen alleen
voor. Ze herpakte zich en zette zich in voor
de jeugdzorg. Uiteindelijk werd zij directeur
van een jeugdzorgbureau. Dat werk had haar

hart, zoals ze zelf daarover zei: “lk wil graag

iets voor kinderen doen, want die kunnen
zichzelf niet verdedigen.”
Op religieus gebied voelde ze zich verwant

met haar (verre) neef Gilles Quispel: een
ontvankelijkheid voor de mystieke kant van
geloven. Ze voelde zich gedragen door een
paar bijzondere religieuze ervaringen die ze
had meegemaakt. Zij voedden het vertrouwen
waarmee zij in het leven stond. Ook voor de
dood was zij niet bang: zij vertrouwde dat
zij in het licht zou worden opgenomen. Op
haar honderdste verjaardag liet Ank Quispel
het leven los. Ze had de eeuw volgemaakt.
Moge Gods licht haar omarmen.

Marthe de Vries

Bijeenkomsten

Cursus lk geloof, geloof ik

Ter voorbereiding van de Pinksterdienst gaf
een aantal vrienden van onze gemeente aan
dat zij wel de stap naar het lidmaatschap wil-
len zetten en ook misschien zouden willen
proberen om hun geloof vorm te geven in
een eigen belijdenis.

Voor hen en voor degenen die ook, in alle
voorlopigheid, woorden willen zoeken voor
hun eigen geloof, organiseren Claartje Kruijff

Orientatiecursus

en Marthe de Vries twee bijeenkomsten om
elkaar hierin op weg te helpen.
Woensdagavond 29 april en 6 mei om
20.00 uur.

Opgave bij Marthe de Vries,
marthedevries@dds.nl.

Voor deze cursus geldt een maximum van
tien deelnemers.

«geloof
«geloof

Voor de oriéntatiecursus hebben zich jaar 58 mensen aangemeld. Door de omvang van de groep vinden de avonden plaats in de kerk-

zaal. Hier een impressie van de avond waarop Lense Lijzen en Marthe de Vries de geschiedenis van de remonstranten belichten.
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Schrijfactie Amnesty International 19 april

Myanmar: minister gemarteld in gevangenis

Linn Htut was de minister-president van een deelstaat in Myanmar.
Hij was populair en hielp veel mensen met liefdadigheid. Toen het le-
ger in 202| een staatsgreep pleegde, werd hij gearresteerd. Omdat hij
weigerde de machtsovername te accepteren, kreeg hij 20 jaar dwang-
arbeid. In de gevangenis ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij is ge-
marteld en krijgt geen goede zorg voor zijn diabetes en hoge bloed-
druk. In zijn cel lopen zelfs ratten.

Gemarteld door het
leger
Na zijn arrestatie werd Linn
Htut naar een geheime plek
gebracht. Maandenlang wist
niemand waar hij was. In
die periode werd hij ge-
marteld. Hij kreeg bijna
geen eten of drinken en
moest nachtenlang wak-
ker blijven. Het leger wilde
hem zo dwingen om de
machtsovername te er-
kennen.
Vlak voor en na de dienst
op 19 april is er gelegen-
heid om een handtekening
te zetten onder een brief
aan de autoriteiten van Myanmar. Daarin worden ze opgeroepen om Linn Htut met-
een vrij te laten en medische zorg te geven.

Werkgroep Amnesty International

Wie zelf niet zo gemakkelijk naar de kerk-  Per keer vragen we een kleine vergoeding:

dienst kan komen, kan gebruik maken van € 3 binnen de stad en € 5 als u buiten

de autodienst. Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk voor u

Dat voorziet in een behoefte. Verschillende is dan vinden we daar een oplossing voor.

mensen maken daar regelmatig gebruik van.  Laat u daar dus niet door weerhouden
om de autodienst in te schakelen!

Wie de autodienst wil inschakelen kan ui-

terlijk vrijdag 12.00 uur contact met mij  Judith Fournier-Moesman,

opnemen door een mailtje te sturen naar  codrdinator autodienst N

judithmoesman@gmail.com of te bellen f ‘E ;\

naar 030 7851019. |k zal u dan in contact e ;

brengen met een chauffeur.
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Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23

3511 XC Utrecht

E: rgu@geertekerk.nl

website: www.geertekerk.nl

banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk

T: 030 2340198

Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.

nl/predikanten

Ds. Marthe de Vries

werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl

T: 06 22325913 (voor contact graag
voicemail inspreken)

Ds. Claartje Kruijff

werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl

T: 06 41526666 (voor contact graag
mailen of voicemail inspreken)

Ds. Lense Lijzen

werkdagen: dinsdag t/m vrijdag;
studieverlof I3 april tot 17 augustus
E: lensejlijzen@gmail.com

T: 06 40070518 (voor contact graag
mailen of voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@
geertekerk.nl

Marieke Fonk T: 06 40845708
Piet van Leeuwen T: 06 10126466

Contactwerk
Lex Sigterman, Anke van Maanen
E: contactwerk@geertekerk.nl

Diaconale Commissie
Joyce Holtrust-Blok

E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69TRIO0379701804
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Redactie Geertebrief

Barbara Schouten, Gerard van den Berg,
Jan van Aller, Laura Wienen, Teade
Walma en Maaike Hoffer (correctie).
Eindredactie: Trudy Schreuder Goedheijt
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Jos Verdegaal, Houten

Kopijsluitings- en verschijndatum
staan op pag 2
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur, tenzij anders vermeld

zo 29 mrt Palmzondag
ds. Claartje Kruijff
verteluur en créche

do 2 april Witte Donderdag
18.00u ds. Lense Lijzen
woord en tafel met maaltijd
vr 3 april Goede Vrijdag
19.30u ds. Claartje Kruijff
met het kamerkoor van de
Geertekerk
zo 5 april Pasen
ds. Marthe de Vries
en ds. Claartje Kruijff
met de cantorij, verteluur
en créche, doop
zo 12 april ds. Lense Lijzen
zo 19 apr Klubdienst

ds. Marthe de Vries
verteluur en créche

Zo 26 apr ds. Jan van Aller

bezoek jongeren uit Kelsterbach

zo 3 mei  ds. Claartje Kruijff
woord en tafel

zo 10 mei ds. Marthe de Vries
verteluur en créche

zo 17 mei ds. Martijn Rozing

Taizédienst

Elke tweede zondag van de maand om
19.00 uur: 12 april en 10 mei

Stille kerk
Elke derde zondag van de maand van
19.30 tot 20.15 uur: 19 april en 17 mei

De zondagochtenddiensten in de Geertekerk
zijn online mee te beleven via
https://live.geertekerk.nl.

Remonstranten West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk,
Achterstraat 2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 uur

zo 5 april Pasen
ds. Florus Kruyne
zo 3 mei  ds. Jesse Gruiters

Remonstranten Schoonhoven
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders

vermeld
zo 29 mrt Palmzondag
ds. Marthe de Vries
do 2 apr  ds. Tina Geels
19.00u woord en tafel
zo 5 apr  Pasen
ds. Lense Lijzen
zo 19 apr ds. Rachelle van Andel
zo 3 mei  vacature

Bij de diensten

In deze periode vieren we de Stille Week:
een intense periode waarin we van de jubel
en het gejuich van de Palmzondag naar de
het diepe verdriet, de ontroostbaarheid van
Goede Vrijdag gaan om op Paasmorgen de
kracht te ervaren om daaruit op te staan.
We vertellen elkaar het passieverhaal, we
delen met elkaar brood en wijn, we vieren
met elkaar de opstanding.

Voor de feestelijke Palmpasendienst in
de Geertekerk zullen de kinderen weer hun
Palmpasenstokken door de kerk dragen. In
het verteluur waarin zij dit voorbereiden,
staat het verhaal van het ezeltje centraal,
dat Jezus Jeruzalem binnendraagt.

De dienst op Witte Donderdag in de
Geertekerk is dit jaar anders van karakter
dan vorige jaren: het delen van brood en
beker (druivensap) gaat over in een echte
maaltijd aan lange tafels in de kerk.

Wij delen met elkaar: het verhaal, het eten,
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onze verbondenheid. Voor de maaltijd op
Witte Donderdag zijn met name ook de kin-
deren van harte welkom! LET OP; aanvang
18.00 uur (tot ongeveer 19.30 uur).

Op Goede Vrijdag staan we in de Geertekerk
stil in tekst en muziek bij het lijden van Jezus
Christus. Een sobere, ingetogen dienst, waar
The Crucifixion van John Stainer een cen-
trale plaats inneemt, gezongen door het ka-
merkoor van de Geertekerk, onder leiding
van Maarten van der Bijl. Aanvang 19.30 uur

Na de stilte van de zaterdag is er in de
Paasmorgendienst in de Geertekerk al-
le ruimte voor de vreugde van de opstan-
ding: van een nieuw begin en nieuw leven.
Dit krijgt extra gestalte door de doop van
een aantal kindertjes uit onze gemeente.

De cantorij o.l.v. Maarten van der Bijl, zal de
vreugde onderstrepen met het zingen van het
Te Deum van Healey Willan. De kinderen
mogen na afloop eieren zoeken in de kerk.

Zondag 12 april: In deze dienst zal stilge-
staan worden bij het 50-jarig huwelijksjubi-
leum van Heine en Brigitta Siebrand. Heine
was jarenlang predikant in de Geertekerk.

Zondag 19 april: De jongeren van de Klub
zullen deze dienst in de Geertekerk samen
met Marthe de Vries verzorgen. Het ver-
haal van de Barmhartige Samaritaan is het
uitgangspunt. Hoe zien zij dit verhaal en wat
vinden wij daarvan? Wat doe jij voor een
ander als het er op aankomt?



