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Gematigdheid
Het thema Gematigdheid kozen 
we in het licht van de komende 
Veertigdagentijd. Het is een van de 
zeven klassieke deugden en staat 
voor matigheid, zelfbeheersing, ba-
lans. In de Griekse oudheid werd dit 
vertegenwoordigd door de godin 
Temperantia. De deugden zijn rich-
tingwijzers. In onze wereld vol keu-
zes en uitdagingen is het een opgave 
om niet door te slaan naar te veel of 
te weinig. Het gaat er om te streven 
naar evenwicht, het vinden van een 
middenweg. 

Claartje Kruijff beschrijft dat het 
idee achter het vasten is dat je geld 
en tijd uitspaart zodat je dit kunt 
delen met anderen. Het besef dat je 
genoeg hebt, maakt je onafhankelijker, gelukkiger en vrijer. 
Voor Merel Streng was het eenvoudiger om een radicale keus te maken dan 
om er gematigd mee om te gaan: ze besloot om zonder smartphone door het 
leven te gaan. 
Voor Koen van der Weijden is het belangrijk om dicht bij huis te doen wat kan 
om energie- en waterverbruik te minderen, afval te scheiden, minder te vlie-
gen, minder vlees te eten, enz. Maar hij wil ook bijdragen aan grote oplossin-
gen. Zo werkt hij mee aan een innovatief systeem om CO2 op te slaan onder 
de Noordzee, zet hij zich in voor meisjesonderwijs in Afrika en geeft hij op 
scholen gastlessen over het klimaat. 

Een aantal uitspraken van Tolstoj waaruit matiging spreekt, zette Henk Moen, 
Lian van Essen en Marja van Buuren aan tot overpeinzingen: Wat betekent 
gematigd(er) leven voor mij zelf? Wat zijn de effecten van onmatigheid in de 
wereld?  

De verschillen in economisch succes tussen noordelijke en zuidelijke Europese 
landen verklaarde de econoom Max Weber door verschillen in religiositeit: 
sober protestants versus uitbundig katholiek. Naar aanleiding daarvan legt  
Jan van Aller in zijn column ons voor om te overwegen of er een verband be-
staat tussen onze levensstijl en onze religieuze overtuiging.

Mogelijk nodigt de komende Veertigdagentijd ons uit om aandacht te geven aan 
matigheid en zelfbeheersing en hoe we in ons eigen leven daar een gebalan-
ceerde invulling aan kunnen geven. Op weg naar het licht van Pasen wensen wij 
ons allen een ingetogen weg van dankbaarheid voor wat er al is.

Trudy Schreuder Goedheijt
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Van de redactie

Thema: Gematigdheid 

Vasten en delen
Als we de kunst van het matigen, de deugd van matigheid, 
zouden beheersen, dan zouden diëten, ontspullen, massaal 
gebruik van Ozempic, Black Friday, dry January allemaal 
niet nodig zijn. We zouden gezonder leven. We zouden niet 
alsmaar meer en beter willen. We zouden een kleinere voet-
afdruk hebben. Het klinkt als een logisch streven, maar wat 
is het soms moeilijk om matigheid en balans te vinden in 
een grenzeloze, mateloze samenleving vol prikkels, overdaad 
en beschikbaarheid. 

Goed leven
Eind februari beginnen we dit jaar aan de Veertigdagentijd. De pe-
riode start (na carnaval) op Aswoensdag en duurt 40 dagen tot 
aan Pasen. Er wordt veertig dagen gevast. Veertig dagen van ver-
sobering. Veertig dagen om ons los te maken van luxe, van dingen 
die vanzelfsprekend zijn. Van afhankelijkheden. Van oudsher hield 
dat in: niet snoepen, geen vlees eten of geen alcohol nuttigen. Niet 
verbazingwekkend, tegenwoordig wordt het ook ruimer geïnter-
preteerd: bijvoorbeeld minder smartphone gebruik – deze collec-
tieve verslaving en afhankelijkheid zit velen in de weg. Het is zo 
herkenbaar, althans laat ik voor mijzelf spreken, teveel op de tele-
foon, teveel Netflix afleveringen achter elkaar, teveel gesnoept en 
ik voel me vol en leeg tegelijk.  
De Vastentijd is een welkome tijd om gericht te werken aan min-
der verslaving, minder mateloosheid en meer matigheid. Daardoor 
ontstaat meer ruimte voor wat en waar goed leven te vinden is en 
dat heeft te maken met goed leven voor al wat leeft.

Aandacht
Matigheid is een van de zeven klassieke deugden en dat is niet voor 
niets. Deugden vragen om aandacht en oefening. Matigheid vraagt 
om zelfbeheersing en gezien de overdaad aan mogelijkheden voor 
snelle bevrediging, vraagt het om actieve aandachtige ruimte die 
gekaderd en beschermd moet worden. Als je even niet oplet en 
gedachteloos door de dag gaat, zit je voor je het weet al gauw op 
je telefoon of sta je alweer met een glas wijn in je hand. Ook zit 
er een geestelijk aspect aan matigheid. Dat hangt samen met kun-
nen zien wat er al is. En hoeveel dat is. En hoe goed dat kan zijn. 

Genoeg en dankbaar
Geef mij de gave van het genoeg hebben is denk ik een gebed dat in 
deze tijd aan de orde is. Herkent u dat ook: het voldane gevoel als 
je zelf iets herstelt als het kapot is? Als je kleding langer kunt dra-
gen omdat het hersteld of vermaakt is? Als je heel lang met een 
gebruiksvoorwerp doet en je erachter komt dat het bij je is gaan 
horen? Er hoort een verhaal bij.
Leer mij dankbaar zijn voor wat ik heb, wat ik al heb. En als je de 
kunst van het genoeg hebben nog eens doordenkt:

Als je ervaart dat je genoeg hebt dan kun je ervaren dat je meer dan 
genoeg hebt
Als je nooit ervaart dat je genoeg hebt dan zul je nooit meer dan ge-
noeg hebben 
En als je nooit ervaart dat je genoeg hebt, verlies je degenen die echt 
te weinig hebben, die echt niet of nooit genoeg hebben, die leven met 
tekort en schaarste, uit het oog.

De idee achter het vasten in de Veertigdagentijd is dat je uitspaart 
omdat je geen vlees koopt, geen lekkers of geen alcohol. Wat je 
uitspaart financieel, kun je delen met anderen. Of je wat uitspaart 
aan tijd, waarin je niet op je telefoon zit, kun je delen met ande-
ren. Wat je uitspaart deel je, geef je weg. Wanneer je ervaart dat 
je genoeg hebt, kun je ook beter delen. Je kunt ook dingen aan 
je voorbij laten gaan en dus geld en tijd overhouden en daarmee 
ook weggeven. Het besef maakt je onafhankelijker, gelukkiger en 
vrijer. Je hoeft niet steeds nog meer na te streven, je kunt genie-
ten van wat er allang is. 

De Amerikaanse predikant Nadia Bolz Weber bidt heel mooi: 
Leer mij in het aangezicht van schaarste vrijgevig zijn.

Ik wens ons een goede Veertigdagentijd toe.

Claartje Kruijff
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Zonder smartphone door het leven
Voor dit artikel sprak ik met Merel 
Streng, die zonder smartphone door 
het leven gaat. Haar keuze trok mijn 
aandacht, niet in de laatste plaats om-
dat ik mijzelf al voor het derde jaar op 
rij heb voorgenomen gematigder met 
mijn telefoon om te gaan. In een tijd 
waarin bijna iedereen nieuws, berichten 
en sociale netwerken in zijn broekzak 
meedraagt, kiest Merel bewust voor 
een leven waarin die prikkels op afstand 
staan. Hoe is het om zo te leven?

Even voorstellen
Merel is 30 jaar, woont in Utrecht en werkt 
als projectleider bij een zorgorganisatie in 
Zeist. Merel groeide niet op in een ker-
kelijk gezin, maar hield zich op jonge leef-
tijd wel bezig met zingevingsvragen. Vanuit 
die interesse besloot ze – na een bachelor 
International Studies – theologie te gaan stu-
deren. Ze had weinig voorkennis en stond 
daardoor ook onbevangen in haar studie 
en zoektocht naar zingeving. Toen het eens 
over de verloren zoon ging, dacht ze: ‘dat 
zal Jezus wel zijn.’ Sinds 2024 komt ze re-
gelmatig naar de diensten in de Geertekerk, 

nadat ze de oriëntatiecursus gevolgd heeft. 
“Ik kom graag in de kerk en voel me be-
trokken.” Ze is gedoopt en werd afgelopen 
december ook in de Geertekerk getrouwd 
door Claartje Kruijff. 

Terug naar de Nokia
Dan over het ontbreken van een smartphone. 
Merel tovert haar Nokia tevoorschijn als ik 
ernaar vraag. “Je kunt er ook Snake op spe-
len”, zegt ze lachend. Drie jaar geleden be-
sloten zij en haar man Simon dat ze te veel 
op hun telefoons zaten. “We vroegen ons 
af: als we straks terugkijken op ons leven, 
hoeveel jaar hebben we dan naar dat ding 
zitten kijken?” Ze spraken af het een maand 
zonder smartphone te proberen, kochten 
een goedkoop Nokiaatje en kondigden aan 
bij vrienden en familie dat ze van WhatsApp 
zouden verdwijnen. Het beviel zo goed dat 
ze het zo hebben gelaten – op een korte 
terugval na. “Toen merkte ik hoe snel je er 
weer in verstrikt raakt.”

Niet meer afhankelijk
Wat het haar brengt? “Ik ben er heel blij mee 
dat ik niet meer afhankelijk ben van mijn te-

lefoon. Je bent ook niet de hele tijd 
bezig met waar hij is.” Wat haar 
verraste, is dat een smartphonevrij 
leven nog steeds prima mogelijk 
is. Tweefactorauthenticatie werkt 
met een sms-code en routes zoekt 
ze vooraf op. “Je neemt toch vaak 
dezelfde wegen. Maar soms is het 
lastig, zoals bij een proefles op 
een onbekend sportterrein die 
ik moest missen, omdat ik de lo-
catie niet kon vinden. En eerlijk 
is eerlijk: ik parasiteer af en toe 
wel nog op de smartphones van 
mijn vrienden, bijvoorbeeld bij 
het scannen van concerttickets 
of het maken van foto’s”, vertelt 
ze nuchter. 

Extreme keus
Als ik de verbinding leg met het 
thema gematigd moet Merel la-

chen. “Ik ben helemaal niet gematigd. Ik 
ben er gewoon vanaf gegaan. Dat is eigenlijk 
makkelijker dan er gematigd mee omgaan.” 
Ze vindt het knap als mensen dat wel kun-
nen. Ze heeft vroeger wel eens geprobeerd 
minder op haar telefoon te zitten, maar dat 
vond ze eigenlijk veel moeilijker. “Voor mij 
was de meest resolute oplossing de mak-
kelijkste.” Dit gesprek laat ons stilstaan bij 
de vraag: waarom willen we eigenlijk zoveel 
op onze telefoon zitten?  
Ter afsluiting kan Merel me dus niet veel 
tips voor matiging van smartphonegebruik 
geven. Maar er helemaal mee stoppen, dat 
kan ze aanraden. “Probeer het gewoon eens. 
Bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd. Je kunt 
je simkaart zo in een simpele Nokia van 45 
euro stoppen. Je kunt natuurlijk ook altijd 
weer terug.” Ik knik, denk aan mijn eigen 
schermtijd en voel me geïnspireerd. Misschien 
dat ik dit jaar eindelijk echte stappen naar 
gematigd telefoongebruik kan maken. 

Laura Wienen 

Thema: Gematigdheid 
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Thema: Gematigdheid 

bijvoorbeeld online bingo’s als alternatief 
voor bedrijfsuitjes, heel succesvol. En ook 
livestreams op bruiloften en uitvaarten dus. 
Als spin-off verzorgden we ook techniek bij 
online congressen en evenementen, soms wel 
met honderden mensen. Het bedrijf groei-
de daarmee enorm en we moesten allerlei 
apparatuur inkopen: tv’s, videomixers, ca-
mera’s, etc. Daar kwam heel veel afval van-
af. Elke week reden we een kar vol karton, 
piepschuim en plastic naar de milieustraat. 
Dat gaf me een dubbel gevoel: supergaaf 
dat we personeel hadden omgeschoold tot 
livestream experts, maar dit kón toch niet 
goed zijn voor de wereld? Ik ben gaan lezen, 
in de cijfers gedoken. En toen ik die cijfers 
eenmaal had gezien, kon ik die niet meer 
negeren. Ik voelde dat ik moest stoppen en 
hier iets mee (of tegen) moest gaan doen.”

Ambitie
Alsof de voorzienigheid aan het werk was, 
ontmoette Koen toen tijdens een berg-
wandeling in Italië een vrouw die zag dat hij 
het boek las van Bill Gates: Hoe kunnen we 
een klimaatramp voorkomen? “In dat boek 
worden methodes beschreven die klimaat
verandering kunnen tegengaan. Zij vroeg 
‘wat denk jij dat de beste methode is?’ Mijn 
antwoord was: ‘Het lijkt me dat we kool-
stof uit de lucht moeten halen, want dat kan 
ook na 2050 nog worden gebruikt als mis-
schien blijkt dat we onze doelen niet heb-
ben gehaald.’ Haar man bleek in die sector 
te werken en ik kon met hem een gesprek 
hebben. Wat een toeval, zeker als je weet 
dat toen nog maar een paar honderd men-
sen op de wereld met dat onderwerp bezig 
waren. Dat gesprek leverde veel informatie 
en tips hoe ik in die wereld zou kunnen ko-
men. Kortom, ik verkocht mijn bedrijven en 
werk nu als zelfstandige met als doelstelling: 
bijdragen aan oplossingen die meer dan 1% 
van klimaatproblemen tackelen. Klinkt niet 
zo ambitieus, maar is het wel als je bedenkt 
hoeveel 1% eigenlijk is. Als individuele huis-
houdens moeten we zeker doen wat we zelf 
kunnen, zoals energie- en waterverbruik 

Bewuste keuzes
Tijdens de koffie na een zondagse 
dienst maak ik kennis met Koen van 
der Weijden, die sinds een half jaar deel 
uitmaakt van de techniekgroep in de 
Geertekerk. In het licht van het thema 
Gematigdheid heeft hij een verhaal dat 
me nieuwsgierig maakt. Op een avond in 
winters januari vertelt hij hoe hij ertoe 
kwam om te willen bijdragen aan een 
meer gematigd leven en het eerlijker 
verdelen van de welvaart. 

Techniek en kerk
Zelf groeide Koen niet op met een kerk, 
maar hij kwam eens mee met een vriendin 
naar de Geertekerk. Het viel Koen direct op 
dat de techniek hier behoorlijk goed gere-
geld is. Hij kwam in gesprek met Ilse en wat 
bleek: er werd gezocht naar iemand die een 
half jaar één van de vaste techniekgroepsle-
den kon vervangen. “Ik ben een doener en 
dacht, wat kan ik hier doen zonder dat ik 
zondag op de bank hoef te zitten? Omdat 
ik beroepsmatig als AV-technicus veel erva-
ring heb, bleek ik zeer welkom. Nu draai ik 
lekker mee en voel me thuis in techniek en 
ook in de kerk. Ik ben wel kritisch ingesteld, 
ook over het christendom, maar daar is hier 
plaats voor en zo erger ik mij in deze kerk 
niet aan wat er gezegd wordt. Als voormalig 
eigenaar van een AV-bedrijf ben ik veel in 
kerken geweest bij bruiloften en uitvaarten. 
In coronatijd werden we ook voor kerkdien-
sten ingehuurd om livestreams te regelen. 
Vaak kreeg ik er (negatief) kippenvel van, 
bijvoorbeeld als ik hoorde hoe een vrouw 
onderdanig eeuwige trouw moest beloven 
aan de man. In de Geertekerk ervaar ik veel 
meer ruimte. De grote regenboogvlag die 
eens met Coming Out Sunday in de kerk 
hing deed me beseffen dat ik er zo mee kan 
leven en maakte me zelfs trots.” 

Wake-up
“In coronatijd verloor mijn AV-bedrijf heel 
veel omzet, omdat alle diensten die we 
aan evenementen verleenden wegvielen. 
Nieuwe dingen hebben we toen bedacht, 

minderen, afval scheiden, minder vliegen, 
minder vlees eten, etc. Maar ik wil mijn tijd 
steken in grote oplossingen en heb daarbij 
drie focuspunten: 
1) Koolstofverwijdering. Ik werk voor project 
Porthos (samenwerking met Rotterdamse 
haven, EnergieBeheer Nederland en Gasunie) 
dat een innovatief systeem heeft ontwikkeld 
om CO2 op te slaan onder de Noordzee. 
Het betreft transitie technologie, het is geen 
definitieve oplossing, maar het zorgt er wel 
voor dat we voorlopig uitstoot opslaan tótdat 
we écht van de fossiele energie verlost zijn. 
2) Meisjesonderwijs in Afrika. Ooit was ik 
in Gambia, waar de enorme armoede me 
zeer raakte. Ze staan daar in overlevings-
stand, waardoor ze niet gewend zijn om op 
langere termijn te plannen. Zo zal er niets 
veranderen. Scholing is daarvoor belangrijk 
en zeker voor meisjes, omdat zij het dan be-
ter krijgen en ook minder kinderen zullen 
krijgen (= minder uitstoot). We sponsoren 
onderwijs en organiseren fundraising acties 
voor Stichting Sponsorkind Gambia. 
3) Klimaatonderwijs in Nederland. Via de 
Stichting Darel Education verzorg ik ener-
gietransitie masterclasses voor middelbare 
scholen en het MBO. Tweemaal per maand 
geef ik gastlessen vanuit het idee dat tegen 
2050 gedragsverandering gerealiseerd moet 
zijn die leidt tot netto nul uitstoot. De ge-
neratie die nu op school zit moet dat laten 
zien, maar ze leren er op school nu (nog) 
weinig over.”

Gedrag
Aan het eind van ons gesprek geeft Koen 
mij een mini masterclass. De energietransi-
tie is al begonnen. Tussen 2004 en nu is het 
energieverbruik per persoon in Nederland 
al behoorlijk afgenomen. Dus er gebeurt ze-
ker iets. Maar er kan (en moet) veel meer. 
De gedragsverandering die daarvoor nodig 
is vraagt veel tijd en bewustzijn. Benieuwd 
wat je zelf zou kunnen doen? Spreek Koen 
gerust eens aan bij de koffie. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Henk Moen

‘Het is een grote zegen om datgene te be-
zitten wat wij wensen. Het is een nog veel 
grotere zegen om niets te wensen behalve 
datgene wat wij bezitten.’ Lev Tolstoj

Nadenkend over deze quote van Tolstoj schieten mij twee gedach-
ten te binnen: de eerste meer op het individuele niveau, de andere 
op geopolitiek vlak.

Ten eerste: het hebben van ambities, als verlangen om iets te berei-
ken, iets goeds te doen, is in zichzelf niet verkeerd. Daarom ben ik 
het niet eens met de uitspraak ‘als je voor een dubbeltje geboren 
bent, word je nooit een kwartje’. Een verlangen naar een verbete-
ring van een bepaalde toestand is in zichzelf niet verkeerd. De be-
grenzing is de andere kant – je mag wensen hebben en nastreven, 
alleen als dat een ander niet schaadt.

Dat leidt tot de tweede gedachte: hoe verschrikkelijk is de on- 
gematigdheid waarmee de Putins en Trumps van deze wereld zich-
zelf zomaar iets toe-eigenen wat niet van hen is! Hun wensen zijn 
ontoelaatbaar, omdat ze vele anderen wel schaden. Dit leidt tot 
grote ellende voor talloze mensen. 

Marja van Buuren

‘Het is een grote zegen om datgene te bezit-
ten wat wij wensen. Het is een nog veel grote-
re zegen om niets te wensen behalve datgene 
wat wij bezitten.’ Lev Tolstoj

Heb ik nog wat te wensen, terwijl ik het meeste al heb? Dagelijks 
worden ons allerlei ‘wensen’ aangepraat, door reclames, sociale 
media, door wat niet al. Onderliggende boodschap is dat je geluk-
kiger bent als je die producten koopt. Maar het voelt ook als een 
vrijwillige onderwerping. Dus als we het eens omkeren: zijn we 
niet vrijer en gelukkiger als we hun spullen niet kopen? Ik vraag 
me vaak af, heb ik het wel nodig? Heb ik niet nog iets in de (boe-
ken- of kleding)kast liggen of kan ik iets repareren? Ik voel me vrij 
als ik iets niet hoef te kopen. Ik kan dan toe met minder geld en 
heb meer vrije tijd om te (re)creëren, aan mijn medemens te be-
steden of aan gemoedsrust. 
Natuurlijk geniet ik ook van een mooie aankoop. Bijvoorbeeld een 
mooi kledingstuk uit de tweede hand. Maar het gaat om meer. Als 
wij mensen het grootste roofdier blijven, gaat ons ecosysteem te 
gronde. Dus heb ik wel degelijk wat te wensen: dat we niet alleen 
minder spullen consumeren, maar ook minder vlees en zuivel. Dat 
we stoppen de aarde uit te buiten, ons onderdeel voelen van de 
natuur, waar we daadwerkelijk van afhankelijk zijn. 

Thema: Gematigdheid 

Overpeinzingen 
Voor deze rubriek legden we drie mensen een aantal uitspraken voor van Lev Tolstoj (1828 – 1910, Russisch schrijver, 
filosoof, pacifist). Zij kozen er ieder een die hun iets te zeggen heeft. 

Lian van Essen 

‘De natuur heeft behoefte aan weinig, de 
verwaandheid heeft veel nodig.’ Lev Tolstoj

Deze uitspraak van Tolstoj spreekt mij 
aan. Ik herken erin het idee dat je heel simpel 
kunt leven en toch gelukkig kunt zijn, misschien dat je dan juist 
gelukkiger bent dan wanneer je continu op zoek bent naar meer. 
Je hebt niet veel nodig om goed te leven.

Tegelijk roept de uitspraak bij mij ook vragen op. Er zit voor mijn 
gevoel een tegenstelling in tussen de natuur en de mens. De natuur 
lijkt als iets goeds neergezet te worden, terwijl de verwaandheid 
– in deze uitspraak misschien een personificatie van de mens en 
zijn behoeftigheid – juist te veel nodig zou hebben. Alsof er een 
moreel oordeel in zit: de natuur is goed en de mens is slecht. Dat 
wringt, want ook de mens maakt onderdeel uit van de natuur en 
kent behoeftes, bijvoorbeeld om gezien te worden. Is dat dan ver-
keerd? Wellicht wel als het doorslaat in verwaandheid.

Ook roept het de vraag op: wat is verwaandheid eigenlijk? Ik denk 
dan aan een vorm van arrogantie, een overschatting van en ge-
richtheid op jezelf. Bij stadse mensen zie je dat misschien sterker 
terug dan bij mensen die dichter bij de natuur leven: in de stad 
probeert men het leven wat meer naar zijn eigen hand te zetten 
en lijken mensen grotere ego’s te hebben. In de natuur daaren-
tegen doet het ‘zelf’ er minder toe en maak je meer deel uit van 
het grotere geheel. 

De kern van de uitspraak voor mij is dat een goed leven uitein-
delijk niet om materiële spullen gaat, maar om gemeenschap en 
vertrouwen. Ik voel me misschien daarom ook aangesproken 
door Taizé: een eenvoudig bestaan, een simpele maaltijd, makke-
lijk en vreedzaam contact met anderen. Kortom, gematigd leven. 
Verwaandheid zou je ook kunnen zien als een uitspatting van on-
matigheid – meer opeisen dan je toekomt. Terwijl de natuur laat 
zien dat weinig genoeg kan zijn.
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Is het nu typisch Hollands-protestants om 
je neus op te halen voor mensen die hun 
rijkdom wat al te enthousiast etaleren? 
Tenminste, dat is een diep gevoel dat ik 
zelf ook wel herken: dat je niet al te zeer 
te koop loopt met je rijkdom; pralen met 
opzichtige dure kleding, sieraden of luxe 
auto’s wordt al gauw als ‘protserig’ betiteld. 
Er zijn ook landen waar dat helemaal geen 
probleem is – sterker nog, waarin het bij-
na een schande is als je je eenvoudig zou 
kleden terwijl je er veel overdadiger bij 
zou kunnen lopen.

Omdat ik ben opgegroeid in het overwe-
gend katholieke zuiden van Nederland, 
kwam ik er op een gegeven moment ach-
ter dat – heel algemeen gesproken – er in 
Brabant en Limburg nét iets meer aandacht 
is voor uiterlijke verschijning dan in het 
nuchtere Holland van boven de rivieren. 
Daar leek het motto meer ‘doe maar ge-
woon, dan doe je al gek genoeg’. 
Ook in de kerken zie je die verschillen. 
Meestal is een katholieke kerk uitbun-
diger en rijker ingericht en versierd dan 
de gemiddelde sobere Hollandse protes-
tantse kerk. 

Een beroemde econoom, Max Weber 
(1864 – 1920), heeft een theorie ontwik-
keld waarin hij stelt dat de Calvinistische 
ethiek van hard werken en sober en 
spaarzaam leven, ertoe heeft geleid dat 
de Noordwest Europese landen econo-
misch succesvoller zijn gebleken dan de 
landen in zuidelijk Europa, die overwe-
gend katholiek zijn. 
Hoe diep die beeldvorming bij sommigen 
zit ingebakken – ook als er helemaal geen 
directe band meer is met een religieuze 
overtuiging – bleek bijvoorbeeld toen de 
Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem 

over zijn blokkeren van financiële steun 
aan Griekenland zei: ‘Ik kan ook niet al 
mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven 
om u vervolgens om bijstand te vragen.’ 
Het kostte heel wat diplomatieke moeite 
om die rel te bedaren…

Hoewel er later veel kritiek is gekomen op 
de theorie van Weber, raakt het wel aan 
een interessante vraag, die je ook voor 
jezelf zou kunnen overdenken: is er voor 

mijzelf een verband tussen mijn levensstijl 
(uitbundig of juist ingetogen, spaarzaam 
of juist wat onbezorgder in het uitgeven) 
en mijn religieuze overtuiging? Misschien 
een mooie vraag bij het thema van deze 
editie van de Geertebrief. Bijvoorbeeld 
om eens met iemand te bespreken bij de 
koffie na de dienst – met een (Hollands) 
bescheiden koekje…

Jan van Aller

Calvinisme als basis voor 
economisch succes?

Thema: Gematigdheid 

Column
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Op bezoek bij... Elly, een tweegesprek 

Voor deze rubriek gaat de redactie op 
bezoek bij mensen die iets willen ver-
tellen over hun vrijwilligerswerk. Teade 
stelde een interview met Elly Sprenger 
voor. Hun levens en belangstelling 
hebben een aantal parallellen. Vandaar 
geen interview maar een tweegesprek, 
waarvan hier een impressie. 

Het begin
Beiden geven we taalles aan nieuwkomers 
of vluchtelingen. We zijn geen professionals 
– Teade heeft wel in het basisonderwijs ge-
werkt – en zijn er spontaan bij betrokken 
geraakt. Tweeënhalf jaar geleden is Elly via 
een fietsclub/buurtvereniging enthousiast 
geworden voor taalles/workshops vanuit 
Vital’nya, de huiskamer van, voor en door 
Oekraïners.
Teade begon al in 1992 met taallessen aan 
Bosnische vluchtelingen en ondersteunt 
sindsdien als taalmaatje statushouders, die 
naast hun cursus extra begeleiding willen: 
Afghanen, Syriërs en vluchtelingen uit di-

verse Afrikaanse landen. Hij is ook coördi-
nator bij de Voorleesexpress, waar Elly in 
Rotterdam vrijwilliger was.

De lessen 
Elly herhaalt wekelijks de leerstof, die een 
oud NT2 docent (curriculum A1) onderwijst 
aan een groep beginners. Ze herhaalt, be-
antwoordt vragen, zingt (Oekraïners zingen 
om te overleven), doet spelletjes en impro-
viseert in spel en beweging.
Teade werkt met de methode van het taal-
instituut: intensief en ontspannen.
Beiden ervaren dat werken met nieuwko-
mers hen aangrijpt en tot hartverwarmen-
de ervaringen leidt. Elly stelt nooit vragen 
over de oorlog en de vlucht; hoogstens over 
hoe ze hier wonen en hun familie. Alleen als 
Oekraïners er zelf over beginnen luistert 
ze, maar meestal is de les een gelegenheid 
om even niet aan de oorlog te denken, een 
moment om even aan de dagelijkse malaise 
te ontkomen.

En nog meer
Teade is vaak betrokken geraakt bij hulpvra-
gen rondom huisvesting en werk. Zo leerde 
hij een Guinese man pannenkoeken bakken, 
zocht hij voor een Eritrees gezin een pas-
sende Nederlandse kerk en snoeide met 
een Syrische vrouw de klimop in haar tuin.
Door vrienden is Elly betrokken geraakt bij 
een koortje met Nederlanders en Oekraïners 
dat liederen zingt in beide talen.
Elly verbaast zich erover dat het leven boei-
end, onverwacht en vol verrassingen is, als 
het mycelium van paddenstoelen onder een 
boom. Open staan voor spontane verbin-
dingen die zich in het leven voordoen ken-
merkt haar levensstijl.
Teade blijft na afronding van de lessen ge-
boeid zijn leerlingen volgen in wat het leven 
hen verder brengt. Dat leidt soms tot bij-
zondere vriendschappen.

Teade Walma
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Ik zit in een zaaltje met nog negen anderen. “Begin maar met 
een klank te maken”, hoor ik de docente zeggen. Na drie jaar 
zangles heb ik besloten om me op te geven voor een cursus 
stembevrijding. “Laat maar komen wat je nu voelt.” Tsja, wat 
voel ik eigenlijk? Ik vind het toch wel leuk om nu iets moois 
te gaan zingen, maar er komt alleen een zacht gebrom. Geen 
prachtige volle klanken waar ik zo van houd. “En laat dit geluid 
maar wat meer worden”, gaat ze verder. Pfff… wat zullen ze 
wel niet van mij denken? Ik worstel me door de oefening heen. 
Heen en weer geslingerd door onzekerheid en genieten, want 
die brom wordt steeds voller en fijner. En er gebeurt nog iets, 
de klanken van de andere deelnemers lijken samen te vloeien 
tot een prachtig gezang. Zonder dat we woorden zingen krijg ik 
associaties met kerkkoren die zingen. Ieder zijn eigen lied wordt 
plots een prachtig geluid. Na afloop deel ik toch wel onzeker 
dat ik zo’n moeite had met dat gebrom. De docente kijkt me 
aan en vraagt wat maakt dat ik vind dat ik dit niet mag zingen. 
Mhhh… ik blijf het antwoord schuldig, maar er is iets in mij wat 
hierover wil denken.

De cursus duurt enkele weken. Na een aantal keer begin ik te 
merken dat steeds als ik laat komen wat er komt, ik me steeds 
meer kan overgeven aan wat er gezongen wil worden. Soms is 
dat blijdschap, maar ook verdriet en frustratie blijk je heerlijk 
te kunnen bezingen. We worden zelfs aangemoedigd om eens 
lekker een potje te klagen! Dat doe je toch niet!
Maar iets in mij opent zich ook, want ik weet inmiddels dat als 
ik ga zingen er ook elke keer mooie dingen ontstaan. En dat nie-
mand het erg vindt als er ruimte komt voor frustratie of verdriet. 
Sterker nog, er klinkt herkenning, medeleven en troost. Alsof 
door er collectief even in te verblijven, het dragelijker wordt. 
Inmiddels ben ik ruim twee jaar verder. Er is veel gebeurd, waar-
onder een opleiding tot stembevrijder. En mijn bezoeken aan 
de Geertekerk. Ook daar vind ik een plek waar ik mag zijn met 
alles wat er in mij leeft. En voel ik me getroost en gevoed door 
stilte, woorden en samenzijn. Ik voel een verlangen in mezelf, 
om dit samen te brengen…

Johanneke Ausems

De stem bevrijd
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Bewogen geschiedenis

Van feodaal naar afgeschaft
Geprivilegieerde zitplaatsen
De oorsprong van de herenbank die nu in 
de Geertekerk staat leidt ons naar de her-
vormde kerk in Nieuwer Ter Aa, waarop 
de familie Oussoren halverwege de vorige 
eeuw anderhalve zitplaats huurde of beter 
gezegd onderhuurde. De ouders van Pieter, 
toen nog een kind, huurden deze van een 
andere boerenfamilie die weer huurden van 
de familie van Reede van/tot ter Aa, eigena-
ren van de Sterreschans, een landgoed aan 
de Vecht bij Nieuwersluis. Deze eigenaren 
van de buitenplaats kwamen, ondanks dat 
de herenbank hun toebehoorde, nooit in 
de kerk en gunden deze plek aan hun pach-
ters. Van de familie Oussoren ging altijd één 
ouder naar de kerk met één van de kinde-
ren en de anderen pasten op de boerderij.

Een magische wereld
Pieter kreeg als kind een halve zitplaats toe-
bedeeld: een ongemakkelijke plek omdat 
het einde van de bank ‘afgeschuind’ is en 
zijn korte beentjes geen steun aan de grond 
vonden. In dat ongemak vond hij afleiding in 
de engelen in het houten snijwerk van het 
Engelse orgel, het tellen van de vele ruitjes 
van de glas in loodramen, de op hun zon-
dags geklede knikkebollende bezoekers en 
de wolkjes nevel die in de koude ruimte uit 
de monden van de kerkgangers kwamen. 
Dat alles vond de jonge Pieter boeiend en 
hij besloot later als koster, organist of als 
dominee te gaan werken in dit wonderlij-
ke bedrijf. 
Die motivatie bleef toen hij het gymnasi-
um in Utrecht bezocht, maar intussen de 
herenbank had ingewisseld voor een stoel 
onder de arbeiders. De ‘afgeschuinde’ halve 
zitplaats in de herenbank zou hem sowieso 
niet meer passen.

Continuïteit
Als in de jaren vijftig op verschillende plaat-
sen in Nederland kerken worden gerestau-
reerd is de kerk in Nieuwer ter Aa ook aan 
een grondige vernieuwing toe. Alles wordt 
in die staat teruggebracht waarin deze vroe-

ger op zijn mooist was: het laatgotische ka-
rakter keert terug. Bij het leeghalen van de 
kerk wordt besloten de vijf feodale heren-
banken op één na niet terug te plaatsen. Die 
waar Pieter op heeft gezeten belandt op de 
bouwplaats naast de kerk. 
En… is uiteindelijk nodig voor de herinrich-
ting van de Geertekerk die in 1956 weer in 
gebruik wordt genomen. Vandaag de dag 
staat de herenbank uit Nieuwer ter Aa wat 
oneerbiedig in de hoek van de zijbeuk van 
onze kerk. De bank van waaruit Pieter met 
volharding de zondagse diensten kon volgen 
door het betoverde oog van een kind. Pieter 
werd geen koster, geen organist, maar een 
theoloog die met dezelfde volharding waar-
mee hij zondagenlang het zitten op één bil 
verdroeg, alle boeken van de Bijbel vertaalde.

Andere informatie
Op de website van Kerken Kijken Utrecht 
staat andere informatie over de herenbank in 
de Geertekerk: ‘Tot diep in de 19e eeuw was 
deze bank de vaste zitplaats van het perso-
neel en de weeskinderen van de Fundatie van 
Renswoude (gevestigd in de Agnietenstraat). 
Op de bank staat het wapen van de stichtster 
van de Fundatie: Maria Duyst van Voorhout, 
Vrijvrouwe van Renswoude’. Volgens Pieter 
Oussoren kan de daar beschreven bank ooit, 
tot ongeveer 1930, in de Geertekerk ge-
staan hebben, want de Geertekerk was de 
‘kinderkerk’ van Hervormd Utrecht. Maar 
de huidige bank komt echt uit Nieuwer ter 
Aa en het wapenbord is van de familie van 
Reede van/tot ter Aa.

Teade Walma
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Hernieuwde kennismaking
Een envelop
Zijn uitnodiging kwam via het postvakje van 
de Geertekerk, want hij kende mijn adres 
niet. Ik heb het over Pieter Oussoren. Hij 
nam na de afscheidsdienst van Stef Knuvelder 
in november vorig jaar de Geertebrief mee 
en zag dat ik in de redactie zat. Hij wilde me 
graag weer ontmoeten. Weliswaar waren we 
allebei bewoners aan de Oudegracht, maar 
in die achttien jaar zijn we elkaar nooit te-
gengekomen. Misschien wel, maar hadden 
we elkaar niet herkend. Onze laatste ont-
moeting gaat terug naar meer dan dertig 
jaar geleden.

Vertaler
Pieter kwam toen regelmatig na de zondag-
se eredienst op bezoek bij mij in Bussum. 
Hij was daar predikant van de Eltheto ge-
meente. Tijdens de erediensten las hij uit 
de Bijbel vaak in eigen vertaling voor. Het 
was lang voordat een uitgever hem vroeg 
of hij ‘zijn Bijbel’ mocht uitgeven. Dat werd 
de in 2004 verschenen Naardense Bijbel. 
Vertalen is Pieter blijven doen: nog dit jaar 
komt die van de Septuagint* uit, zijn tweede 
opus magnum.

Rondje Geertekerk
Pieter woont in een pand aan de Oudegracht, 
van waaruit hij op zondagochtend de klok-
ken van de Geertekerk kan horen luiden. 
Voor deze woning hebben de Letters van 
Utrecht bedacht dat hier twaalf stenen 
geplaatst moesten worden die samen de 
woorden ‘de eeuwigheid’ vormen. Een be-
tere plek kon deze tekst niet toegewezen 
worden. Pieter loopt met zijn twee hond-
jes dagelijks een rondje en passeert dan de 
Geertekerk. Als het kan voert hij een ge-
sprekje met de schoonmaakster van de kerk 
die dan een sigaretje opsteekt tijdens een 
werkpauze. Zij doet dan haar beklag over 
de vele koekkruimels (muizenvoer) die op 
de grond blijven liggen na een dienst. 

Verhalen 
De afscheidsdienst van Stef Knuvelder, het 
meenemen van de Geertebrief en mijn bezoek 
leidden tot een hernieuwde kennismaking. 
Bij Pieter aan verhalen geen gebrek; als hij 
begint met vertellen wordt hij een ‘wekker 
die blijft aflopen’, zoals hij dat zelf noemt. En 
als luisteraar zit ik verwonderd te luisteren 
naar een man met een fabelachtige hoeveel-

heid opgeslagen kennis over zijn leven als 
kind, student en predikant in de Lutherse 
en Hervormde kerk. Een van de verhalen 
betreft de grijze herenbank die links van de 
preekstoel staat: een van de vele attributen 
die van her en der komen toen de kerk in 
de 50er jaren van de vorige eeuw weer in 
gebruik werd genomen. In het artikel op de 
vorige pagina zijn verhaal.

*de Hebreeuwse boeken voor de jaartelling in 
het Grieks vertaald

Teade Walma

Oproep

De vloerverwarming van de Geertekerk is 
70 jaar oud, roest en lekt en moet daarom 
vervangen worden. Om bij te dragen in 
de kosten, die in de orde van grootte van  
1 miljoen euro liggen, worden digitale kunst-
veilingen georganiseerd. Vanuit de RGU zijn 
daarvoor tientallen kunstwerken aangemeld 
en er zullen verschillende veilingen zijn. De 
eerste veiling is inmiddels geweest en heeft 
€ 800,- opgebracht. De tweede veiling met 
nieuwe kunstwerken is op 25 januari van 
start gegaan. De QR-code brengt je op de 
veilingsite. 
Als je mee wilt doen, dan moet je daar een 

account op aanmaken. Maar zonder ac-
count kun je al kijken welke kunstwerken 
er in de aanbieding zijn en wat de openings-
prijs is. Deze tweede veiling eindigt 25 fe-
bruari. Daarna zal van de hoogste bieders 
gevraagd worden hun bod gestand te doen 
door de geboden prijs over te maken aan 
de schenker van het kunstwerk. In overleg 
zal dan het aangekochte kunstwerk worden 
overgedragen. 

Stichting Fonds Geertekerk Utrecht,  
Wim Edelman

Koop een  
kunstwerk

Warme voeten in de kerk?  
Tweede veiling van kunstwerken!
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Uit de kerkenraad

Geertekerkapp
We werken, zoals eerder al gemeld hier, aan 
de bouw en introductie van een eigen kerk
app. Deze app zal niet in de plaats komen 
van onze eigen website, de Geertebrief of de 
mededelingen in de liturgie, maar wordt een 
platform waar deze bestaande communica-
tiekanalen samenkomen. We hopen dat het 
vooral de gemeenschapszin zal versterken. 
Alle commissies en groepen krijgen er hun 
eigen ruimte om onderling contact te hou-
den en om de gemeenschap te informeren 
over hun activiteiten. De kerkapp zal ook 
digitale collectes makkelijker maken. Verder 
wordt de agenda direct te raadplegen, net 
als de liturgie met mededelingen en de blogs.
Bij de bouw van de app wordt rekening ge-
houden met de privacy. Er komt een alge-
meen deel dat voor iedereen (dus ook be-
langstellenden) toegankelijk is en een deel 
dat alleen toegankelijk is voor leden en 
vrienden. Zodra de app gereed is, zullen we 
die zo introduceren dat individuele leden 
en groepen met de app aan de slag kunnen. 

Afscheid kerkmeester
Jeanne van Bree was sinds 2017 onze kerk-
meester, aanvankelijk in een ‘solofunctie’, 
de laatste jaren in samenwerking met de 
werkgroep gebouwbeheer. Begin dit jaar 
nam zij afscheid. We zijn haar bijzonder 

dankbaar voor al het werk dat zij de afge-
lopen jaren heeft verzet ten behoeve van 
de instandhouding van ons mooie gebouw. 
Jeanne blijft als adviseur verbonden aan de 
werkgroep. Raphaël Rijntjes zal Jeanne op-
volgen als kerkmeester. In een van de vol-
gende edities van de Geertebrief kunt u na-
der met hem kennis maken.

Parkeren
Het parkeerbeleid van de gemeente Utrecht 
is sinds een paar jaar als volgt. Alleen op 
zondag is er vrij parkeren buiten de sin-

gels. Op alle andere dagen van het jaar, ook al 
is het een (christelijke) feestdag, is er overal 
betaald parkeren. Dus of het nu Kerstmis 
is, Goede Vrijdag of Witte Donderdag, het 
gewone betaalde parkeren geldt! 

Pannenkoeken
Na de explosie in de Utrechtse Visscherssteeg 
(niet ver van de Geertekerk) op 15 januari 
ontstond het idee om iets te doen voor de 
mensen die in het rampgebied wonen. Dat 
idee werd nog versterkt door een preek 
van ds. Lense Lijzen op 18 januari. Het ging 
over je tafel delen met mensen die niet tot 
je familie- of vriendenkring behoren. Over 
delen met mensen die dat wellicht meer no-
dig hebben dan de mensen uit jouw bubbel. 
En zo was de Geertekerk op maandag 19 
januari inneem- en uitdeelpunt van pannen-
koeken. Geertekerkers bakten en de mensen 
uit de buurt om de Visscherssteeg haalden 
ze af. Er waren heel veel pannenkoeken te 
verdelen. Mensen waren geroerd.

 
Ineke Ludikhuize, voorzitter

Bericht

Geertebuurtdiner
De Geertekerk heeft vele buren. Zaterdag 17 januari 2026 waren ongeveer 60 buren van 
onze kerk, in leeftijd variërend van 4 tot 90 jaar, verzameld in de Geertekerk voor het 
zogenaamde Geertebuurtdiner. Dit diner was georganiseerd door de buurtgenoten zelf. 
Het is al een paar jaar traditie dat de kerkenraad, in goed overleg met Heirloom, onze 
buren de kerkzaal ter beschikking stelt om hun diner te houden en elkaar weer beter 
te leren kennen. De buren hebben er een prachtige avond van gemaakt met goed eten, 
muziek en spel. 
Namens de kerkenraad heb ik allen welkom geheten. Namens Heirloom hebben we hen 
een glas bubbels mogen aanbieden en daarmee is geproost op goed nabuurschap tussen 
allen en de Geertekerk. Tenslotte heb ik stil gestaan bij de rol en de taak van het Fonds 
Monumentale Geertekerk. Wij hopen dat we ook in de groep van buren mensen kunnen 
vinden die bestuurlijk, praktisch of financieel willen bijdragen aan het behoud van onze 
prachtige kerk voor de toekomstige generaties.

Margriet Adema, namens de kerkenraad
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JONG @@ RGU

Wie ben jij?
“Ik ben László, 13 jaar en zit in de 
tweede klas van NXT Maarsbergen. 
Ik doe hier vmbo-t en doe vaklessen 
in de richting van de horeca. Mijn hob-
by’s zijn gamen en sporten.” 

Wat brengt jou in de 
Geertekerk?
“Ik loop hier eigenlijk al rond sinds mijn 
tweede. Ik vind het vooral leuk om 
dingen met de Klub te doen. Samen 
uitjes ondernemen, helpen met din-
gen regelen en ondersteunen bij het 
Verteluur. Dat vind ik belangrijk.” 

Wat is de Klub precies?
“Dat is voor kinderen die na het 
Verteluur doorgaan. Als je naar de 
middelbare school gaat, kom je in 
de Klub. Dan ga je samen leuke din-
gen doen en ook op reis. Zo ging ik 
al een keer naar Roemenië en vorig 
jaar naar de Elzas.” 

Vertel eens over die reis naar 
de Elzas.
“Dat was echt gezellig. We waren 
met vijf kinderen: drie jongens en 
twee meisjes. En Lense en Marthe, 
de twee dominees, gingen ook mee. 
We sliepen bij mensen thuis in een 
groot huis. Elke ochtend werd er ge-
wandeld – soms door de regen, waar-
door iedereen kletsnat werd. En één 
ochtend ging de wekker zelfs om half 
zeven. We wilden wilde zwijnen spot-
ten, maar we waren met zo’n grote 
groep dat we te veel lawaai maakten. 
We hoorden ze wegrennen… maar 
zagen er geen één.” 

Wat heeft zo’n reis met de 
kerk te maken?
“Gewoon om elkaar beter te leren 
kennen. Tijdens de reis bezochten 
we ook een kerk in Frankrijk. Onze 
gastvrouw was ook dominee. Als af-
scheid hadden we in die kerk een bij-
zondere bijeenkomst.” 

Gaan jou klasgenoten ook 
naar de kerk?
“Het komt eigenlijk niet zo ter sprake 
op school. Het is niet geheim, maar 
het onderwerp komt gewoon niet 
echt aan bod.” 

Hebben jullie thuis rituelen?
“Na het eten doen we vaak spelletjes. 
Dat is wel een soort vast moment.” 

Heb je een lievelingsboek of 
verhaal?
“Ik ben heel erg dyslectisch. Ik wil 
ook niet zo graag lezen. En luisteren 
naar verhalen doe ik eigenlijk ook 
niet meer.” 

Lees hier over de belevenissen in het Verteluur, bij de Klub,  
de Kind en Geloof groep en nog veel meer…

Oliebollenbakken
Op oudejaarsdag hebben de tieners van de Klub traditiege-

trouw met Marthe de Vries samen oliebollen gebakken voor de 

daklozenopvang van het Leger des Heils op de Nieuwegracht. 

Buiten de kerk komt de baklucht je al tegemoet. In de keuken 

staan al tassen vol oliebollen, maar ook nog veel deeg dat staat 

te rijzen. Even voorproeven: heerlijk knapperig!! De mensen 

bij de opvang hebben er van gesmuld.  

In gesprek met… László

Wat betekent geloven voor jou?
“Het gaat al mijn hele leven met mij 
mee. Ik geloof best dat er een God 
bestond en bestaat, maar ik weet 
niet precies hoe het zit met het ge-
nezen van mensen in de Bijbel. Dat 
vind ik lastig.”

Aan wie geef jij het stokje 
door? 
“Aan Baai.”
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Vastenactie 2026
De Veertigdagentijd (van Aswoensdag tot 
aan Pasen) is een tijd van inkeer en bezinning, 
waarin we ruimte maken voor God en voor 
de naaste. De diaconale commissie vraagt 
in deze weken speciaal aandacht voor (ex-)
gedetineerden en hun families. In Nederland 
komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de 
gevangenis; evenzoveel families worden daar-
door geraakt. In de Veertigdagentijd willen 
wij deze mensen steunen, zonder oordeel 
en met een warm hart.
De collectes in deze periode zijn bestemd 
voor organisaties die zich inzetten voor (ex-)
gedetineerden en hun partners en kinderen. 
Deze organisaties bezoeken hen tijdens de 
detentie en ondersteunen hen bij het krij-
gen van een nieuwe kans in de samenleving.
Daarnaast wordt er een tijdcollecte geor-
ganiseerd waarbij u kunt aanschuiven bij de 
eetgroep die baptistengemeente Silo in de 
Herenstraat in Utrecht al jarenlang organi-
seert. Hier ontmoeten gemeenteleden, ge-
ïnteresseerden en ex-gedetineerden elkaar. 
Voor ex-gedetineerden is dit een laagdrem-
pelige manier om in contact te komen. In de 
gesprekken kan van alles aan de orde komen, 
leuke dingen en ook problemen waar ex- 
gedetineerden tegenaan lopen. Meer infor-
matie over meedoen aan deze tijdcollecte is 
te vinden op de website van de Geertekerk 
(www.geertekerk.nl/). 
Joël Vlasblom is justitiepredikant bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen en werkzaam in de 
Penitentiaire Inrichting Vught. Na afloop 
van de dienst van 22 maart is er tijdens 
een Geertecafé gelegenheid om met Joël na 
te praten over zijn werk in de gevangenis.

Geloof en een hoop zonnepane-
len – naar een duurzame, groene 
geloofsgemeenschap 
Op 15 januari beleefden we een hele knappe, 
mooie voorstelling van Kees Posthumus, ge-
baseerd op zijn aansprekende (kinder)boek. 
Op bijzondere wijze bracht deze voortref-
felijke verhalenverteller de schepping in al 
haar schoonheid en diversiteit en onze ver-
antwoordelijkheid voor moeder aarde onder 

de aandacht, ondersteund door Perzische 
muzikale intermezzi (Henk van Glabbeek) 
om het in te laten dalen. Zij brachten de 
aanwezigen aan het zingen in canons en ook 
in beweging met de gymnastiek die Greta 
Thunberg op alle Zweedse scholen intro-
duceerde: rustig staan dan eerst de fossie-
le brandstoffen wegschoppen naar links en 
naar rechts, de armen als windmolens rond 
laten draaien, de open handen hoog boven 
het hoofd uitstrekken als zonnepanelen, 
om tot slot in een vloeiende beweging van 
armen en romp, de aarde, denkbeeldig, op 
handen te dragen in de palmen van onze han-
den. Heel aansprekend en overtuigend. Met 
grote dank aan de Groene Kerkbeweging.  
(Op pagina 16 een uitgebreider verslag van 
de bijeenkomst)

Inspiratiedag werkgroep vluchte-
lingen
Met de uitspraak ‘Kerken kennen geen gren-
zen’ zette ds. Martijn van Leerdam (Pauluskerk 
www.pauluskerkrotterdam.nl) duidelijk de 
toon bij de Inspiratiedag van de werkgroep 

vluchtelingen (Raad van Kerken). Coalition 
of the Doing was het thema op 15 november 
jl. in het Dienstencentrum van de PKN in 
Utrecht. Martijn van Leerdam illustreerde 
zijn stelling met persoonlijke verhalen van 
ongedocumenteerden. ‘In de kerk hebben 
we de kans elkaar op gelijke voet, als mens 
te ontmoeten. Daar maakt het niet uit of je 
papieren hebt of niet. Laten we blijven zin-
gen, tegen de stroom in, en laten we doen 
wat gedaan kan worden. Verhef je stem.’ Ds. 
Samuel Lee begon zelf als Filipijnse ongedo-
cumenteerde. Vanuit zijn kerk in Amsterdam 
Zuidoost trof hij kansloze ‘illegale’ domes-
tic workers. Met zijn Foundation Academy 
A’dam (www.foundation.eu.com) verleent hij 
hen toegang tot vervolgonderwijs. ’s Middags 
waren er workshops, o.a. met gastvrije edu-
catieve mogelijkheden (www.huiskamervoor-
vluchtelingen.nl) in Eindhoven, creatieve in-
teracties ‘Shadows United Rotterdam’ (www. 
formaat.org) en praktische en juridische bijstand  
(www.fnv.nl/migrantworker/home).

Diaconie

Diaconale geluiden en collectes, februari en maart 
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Diaconie

Diaconale geluiden en collectes, februari en maart 
Komende collectes:
9 februari: Voedselbank Utrecht
16 februari: Youth for Peace van Sant’Egidio (Mantel van St Maarten 
Winnaar 2023)  www.santegidio.nl/summer-2024-yfp-utrecht/
Veertigdagentijd:

22 februari: Exodus biedt begeleiding en opvang aan (ex-)gedetineer-
den om na hun straf terug te keren in de samenleving. Ook is er hulp 
voor de familieleden van (ex-) gedetineerden - (www.exodus.nl).
1 maart: Stichting Vrij biedt hulp aan (ex-)gedetineerden door be-
zoek, praktische hulp en een schrijfmaatje. Ook begeleiden zij bij 
vrijlating - (www.stichtingvrij.nl).
8 maart: STEK, Stichting Tijdelijk Eigen Kamer, biedt ex-gedeti-
neerden tijdelijke huisvesting - (stichtingstek.nl).
15 maart: YOPE. werkt aan een toekomst waarin jongeren na 
detentie zich opnieuw tot de wereld om hen heen kunnen ver-
houden. Zij maken hierbij gebruik van de kracht van creativiteit - 
(youngperspectives.org).
22 maart: Justitiepastoraat biedt een kerk achter de muren van een 
penitentiaire inrichting. De geestelijke verzorgers met een protes-
tantse en rooms-katholieke achtergrond staan de gedetineerden bij -  
(justitiepastoraat.nl).
29 maart: Epafras biedt geestelijke en praktische steun aan Nederlandse 
gedetineerden in het buitenland. Ook begeleiden zij (ex-)gedeti-
neerden bij de terugkeer naar Nederland - (www.epafras.nl).

Namens de diaconale commissie, Rutger Jan van der Gaag

Femke Bareman is recent contactlid geworden in de RGU-wijk 
Utrecht Noord. Ze woont in Overvecht dicht bij het grote win-
kelcentrum. Een goede reden om kennis te maken met deze in 
Eindhoven geboren en nu in Utrecht wonende jonge vrouw. Als je 
met haar in gesprek bent, loopt de tijd je op een vrolijke manier 
uit de handen. Vol energie vertelt ze over van alles. 

Femke heeft in Utrecht Sociaal Juridische Dienstverlening gestu-
deerd. Met deze bagage is ze aan het werk gegaan bij het UWV. 
Eerst als beoordelaar van WW-uitkeringen. Na een aantal jaren 
besloot ze dat ze meer direct met mensen wilde werken. En dus 
kun je haar nu treffen in persoonlijke gesprekken met mensen over 
hun zoektocht naar een nieuwe baan, bij workshops die ze daarover 
geeft en bij het Werkcentrum in Amersfoort. Het Werkcentrum 
is een plek waar iedereen zonder afspraak binnen kan lopen. Hier 
is ze erg enthousiast over. 
Als je met haar praat over de route naar de RGU krijg je een 
prachtig persoonlijk verhaal te horen. Een zoektocht over het dur-
ven loslaten van vaste waarden en het vertrouwde. Over het ver-
schuiven naar het zien van de Bijbel door de ogen van vrijzinnigen 
zoals de remonstranten. Die zien de Bijbel als inspiratiebron, een 
boek vol verhalen, gekleurd door de tijd waarin ze zijn opgeschre-
ven. Die andere manier van kijken gaf haar lucht. Deze zoektocht 
naar ruimte voor religieuze nieuwsgierigheid bracht Femke naar 
de Geertekerk. De ruimte voor vragen en twijfel geeft haar een 
gevoel van vrijheid.

Contactwerk

Aan het woord:  
Femke Bareman

Collecteopbrengsten Geertekerk
•	� 2 november Vrienden Stadshospice Utrecht: 	 € 1.607,64
•	 23 november Big Friends: 	 € 694,00
•	� 30 november, 7 en 14 december Ziekenhuis 
	 Patek – Atjeh: 	 € 3.445,66
	� Samen met de Omar Al Farouq Moskee is meer dan €5.000 

opgebracht voor dit renovatieproject. Een fantastisch resultaat 
waarvoor hartelijk dank voor de betrokkenheid en gulheid. 
We blijven informeren over de vorderingen van de renovatie 
aldaar.

•	� Kerstmis: de definitieve opbrengsten worden later bekend 
gemaakt.

Collecteopbrengsten Schoonhoven:
•	 2 november Inloophuis Domino: 	 €136,20
•	� 23 november Krimpenerwaard Intercultureel 
	 Vluchtelingen: 	 €50,10
•	� 14 december Amnesty International: 	 €60,50
•	 25 december Solidaridad: 	 €141,16
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Groene Geerte

Prachtig vertel- en bezinningstheater dat 
al je geschapen zintuigen aanspreekt.’ 
Deze quote van een van de deelnemers 
geeft wat mij betreft een goede omschrij-
ving van de voorstelling Geloof en een 
hoop zonnepanelen op donderdagavond  
15 januari in de Geertekerk. De voorstel-
ling was veel poëtischer en luchtiger dan 
ik had gedacht. Kees Posthumus bleek een 
geweldige verteller, die met veel kwinksla-
gen vooral een ode aan de natuur bracht, 
met tussen de regels door de oproep om 
daar zorg voor te dragen. De meditatieve 
muzikale ondersteuning en intermezzo’s 
van Henk van Glabbeek zorgden dat je je 
tussendoor steeds even kon bezinnen op 
wat er was gezegd en bedoeld. 
Kees schetste met poëtische teksten over 
verschillende dieren hoe wonderbaarlijk 
mooi en vernuftig de schepping is (de koli-
brie die achteruit kan vliegen en vuur pro-
beert te blussen) om vervolgens te eindigen 
met de mens ‘die alles in zich heeft om de 
aarde te hoeden en te bewaren, zodat de 
aarde een plek wordt waar God wonen wil.’
De teksten en muziek werden regelmatig 
afgewisseld met meer (inter)actie. Door 
middel van ‘eco-fitness’ konden we onze 
eigen rol in de energietransitie spelen: we 
schopten olie, gas en subsidies op fossiele 

energie de wereld uit en verbeeldden wind-
molens en zonne-energie. Ook zongen we 
een kanon aan de hand van deze slogans: 
•	 Groen! Doen!
•	 ’t Loopt nog niet zo’n vaart toch?
•	 Ga de straat op, actie nu!
•	 Bid maar, wacht maar

Niet geheel verrassend bleek het publiek 
in de Geertekerk vooral voor groen doen 
en actie te zijn.
Na afloop sprak ik iemand voor wie het iets 
diepgaander over duurzaamheid had mogen 
gaan. Zelf merkte ik dat de luchtigheid van 
de avond mij erg goed deed. Zoals een an-
dere deelnemer opmerkte: “Nu eens het 
klimaat met een knipoog.” Aan de reac-
ties na afloop te zien (zie afbeelding), gold 
dat laatste voor veel mensen. Zelf merk 
ik dat ik door de voorstelling weer met 
hernieuwde verwondering naar de natuur 
kijk en daardoor nog meer gemotiveerd 
ben om mij voor groen en actie in te zet-
ten. Hopelijk delen meer deelnemers dat 
gevoel, dan was de voorstelling niet alleen 
mooi, maar ook vol impact.

Mirjam Minderman

Maar er is meer Femke, zoals de Femke die geniet van boeiende 
films in filmhuizen. Vaak wordt ze daardoor aan het denken ge-
zet. Theatervoorstellingen passen daar ook bij. En wandelen in de 
bergen geeft haar een gevoel van verwondering en even nergens 
meer over na te hoeven denken. Binnen de Nederlandse grenzen 
is het wadlopen een goede tweede. Heel inspirerend om met haar 
kennis te maken.

Uitbreiding van de Commissie contactwerk
De Commissie contactwerk is de groep die de (centraal) contact-
leden ondersteunt. Marthe de Vries is de contactpersoon namens 
de predikanten.
De commissie was wat smal, maar heeft inmiddels haar eerste uit-
breiding gekregen. Zij bestaat nu uit Anke van Maanen, voorzit-
ter, Mariet Willinge, secretaris en de leden Hanske van Holstein 
en Lex Sigterman. We zijn blij dat zich waarschijnlijk nog een lid 
heeft gemeld om de commissie te versterken, maar daarover later.  

Bijeenkomst (centraal) contactleden
Op maandag 20 april om 14.00 uur vindt in de Geertekerk de 
jaarlijkse bijeenkomst van de (centraal) contactleden plaats. Doel 
van de bijeenkomst is kennismaken met de vernieuwde commissie 
en bij te praten over onze ervaringen in het contactwerk. Met de 
gelukkig steeds groeiende RGU is het belangrijk om het contact-
werk goed te laten verlopen en onnodige druk op de agenda van 
de predikanten te voorkomen.

In oktober aanstaande zal ook een bijeenkomst worden georga-
niseerd, die meer in het teken staat van het uitdiepen van één on-
derwerp. In de afgelopen jaren stonden bijvoorbeeld dementie en 
omgaan met psychisch verwarde mensen centraal in een derge-
lijke bijeenkomst. 

Lex Sigterman
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Boekrecensie

Spiritualiteit – Het onuitgesprokene  
tussen vader en zoon
In Mijn vader en ik (Prometheus, 2025) on-
derzoekt Maarten Doorman de subtiele, 
vaak verborgen verhouding tussen ervaring, 
herinnering en spiritualiteit. De aanleiding is 
zijn uitnodiging om voor De Gids een artikel 
over de tropen te schrijven. Om de tropen 
niet alleen te beschrijven maar te doorléven, 
reist hij met zijn gezin naar Suriname. Wat 
volgt is een reeks indrukken die zintuiglijk en 
bijna symbolisch zijn: de moesson die raast 
als een aanstormende trein, de vochtigheid 
die papieren doet kronkelen, en de con-
frontatie met de grenzen van de bewoonde 
wereld, waar wegen abrupt eindigen in het 
oerwoud. De ontmoetingen met inheemse 
gemeenschappen – de rituelen, de stiltes, 
de tekens zoals een tas aan een deurknop 
of een boom die geslachtsgebonden gepas-
seerd moet worden – leggen een laag bloot 
die zich niet laat vangen in rationele uitleg.

Tegen deze achtergrond wordt Doorman 
geconfronteerd met het beeld van zijn ei-
gen vader, die als dertienjarige Nederlands-
Indië verliet en in Nederland ondergebracht 
werd bij een rustend generaal. Deze jeugd 
markeerde hem, maar hij sprak er nauwe-
lijks over. Hij was aardrijkskundeleraar, re-
monstrant, bescheiden en bovenal iemand 
met een innerlijke spiritualiteit die hij zel-
den verwoordde. Doorman erkent dat zijn 
afkeer van het spirituele juist een afstand 
schiep die hij pas veel later echt begreep. 
De remonstrantse nadruk op innerlijke op-
rechtheid, vroomheid boven vorm en per-
soonlijke verhouding tot God blijkt zowel 
herkenning als frictie op te roepen.
Door zijn verhaal heen verweeft Doorman 
verwijzingen naar bijbelse figuren – van 
Job tot Jezus, van Abraham tot Martha en 
Maria – om te laten zien hoe zijn vader 
zich bewoog binnen de spanning tussen vita  
activa en vita contemplativa. In een familie 
vol doeners en militaire traditie vertegen-
woordigde zijn vader de stille, teruggetrok-
ken denker die woorden als ‘leuk’ en ‘ge-
zellig’ verkoos boven grote uitspraken. Wat 

opvalt is de mildheid waarmee Doorman 
over hem schrijft: niet de vader krijgt kri-
tiek, maar hijzelf, wanneer hij ontdekt hoe 
elementen die hij nooit van zijn vader dacht 
te hebben meegekregen – het mythische, het 
onverklaarbare, het ritselen van het woud – 
toch in zijn eigen leven en bewonderingen 
zijn doorgedrongen.

Volgens Doorman vond zijn vader, net als 
veel gelovigen in de late twintigste eeuw, 
een vorm van harmonie in religieuze krin-
gen en gesprekken waar het persoonlijke 
de norm werd. Dat vader en zoon nooit 
tot een gedeeld spiritueel begrip kwamen, 
ziet hij uiteindelijk niet als verlies. Sommige 
ervaringen laten zich niet vertalen naar sys-
temen of woorden. Het zwijgen zelf kan be-
tekenis dragen.

Zo wordt Mijn vader en ik een rijk, fascine-
rend boek waarin het persoonlijke verhaal 
uitgroeit tot een bredere beschouwing over 
het onbenoembare dat geloof en bestaan 
vormgeeft.

Heine Siebrand

Bericht

Presentatie verplaatst
De middag met Christien Brinkgreve wordt 
verplaatst naar zondag 17 mei as. (was ge-
pland op 22 maart), van 14.00 tot 16.00 uur. 
Naar aanleiding van haar laatste boek 
Beladen huis zal Christien Brinkgreve ge-
ïnterviewd worden door Marthe de Vries. 
De middag wordt georganiseerd door de 
Remonstrantse Gemeente Utrecht in sa-
menwerking met de Stichting Tröst en 
Humanitas. Aanmeldingen zijn nu al mo-
gelijk via: voorjaarslezing@trost.nl. 

Oproep

Feestelijke  
Geerte-avond 
17 maart
In 1954 kocht de Remonstrantse Gemeente 
Utrecht de ruïne van de Geertekerk met de 
ambitie om deze weer te herstellen en in 
gebruik te nemen als kerk. Die ingebruikname 
was op 1 december 1956. Dit jaar dus 70 
jaar geleden!
De naamgeefster van de kerk Gertrudis 
van Nijvel werd geboren in de Vlaamse stad 
Landen in het jaar 626. Later werd zij abdis 
van het klooster in Nijvel en nog later werd 
ze heilig verklaard. Dit jaar vieren we haar 
1400ste geboortejaar!
Dit jaar willen wij 17 maart, de naamdag 
van Gertrudis, uitgebreider vieren. 1400 
jaar geleden werd Gertrudis geboren en 
70 jaar geleden namen de remonstranten 
de Geertekerk in gebruik. 
Het programma van deze avond is nog in 
wording, maar reserveer alvast de avond. 
Waarschijnlijk beginnen we met een geza
menlijke maaltijd en volgt er daarna een 
feestelijke avond waarin de geschiedenis van 
Gertrudis, de Geertekerk en de remonstranten 
centraal staan. 

Hou de website in de gaten!
Datum: dinsdag 17 maart vanaf 18.00 uur 
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In memoriam 

Dodo Becking 
Toen Dodo Becking zeven jaar was overleed 
haar vader; een heel groot verlies in haar le-
ven, waarvan de pijn altijd bij haar gebleven 
is. Maar doordat haar moeder hertrouwde 
kreeg zij een heel lieve stiefvader met wie 
zij een goede band had. Door hem kwam zij 
uiteindelijk met de remonstranten in aanra-
king en deed zij in 1968 belijdenis. 
De remonstranten zijn voor Dodo altijd een 
rode draad in haar leven geweest. In de jaren 
negentig was Dodo lid van de Commissie 
tot de Zaken, het landelijk bestuur van de 
remonstranten en waren zij en haar man 
Anton en hun drie dochters heel betrok-
ken bij de Hoorneboeg-gemeente. 
Dodo was een lieve, creatieve vrouw, dol 
op muziek, spelletjes en kinderen. Er ging 
een grote rust van haar uit en zij kon ande-
ren heel goed vertrouwen geven. 
De laatste elf jaar woonden Anton en 
Dodo in Driebergen, maar helaas kreeg zij 
Lewey Body dementie. Daardoor was de 
Geertekerk voor haar te ver en ging ze va-
ker mee naar de Doopsgezinde Kerk in Zeist 
waar Anton bij hoorde. De laatste paar jaar 
werd zij liefdevol verpleegd in de Herbergier 
in Scherpenzeel. Dodo is 76 jaar geworden. 

Marian Immink-Rijpma 
Twee maanden voordat zij honderd zou wor-
den overleed Marian Immink-Rijpma, bijna 
net zo oud als haar moeder. Het was voor 
haar een bevrijding, ze verlangde al lange tijd 
naar de dood. De laatste jaren waren moei-
lijk geweest, doordat de dementie steeds 
meer van haar leven in mist deed oplossen. 
Marian groeide op in een areligieus, commu-
nistisch gezin, maar trouwde Nico Immink, 
een dominee. Weliswaar vrijzinnig hervormd, 
maar de overgang naar een bestaan als pre-
dikantsvrouw in een Noord-Hollandse pas-
torie was groot. Ze kon met smaak over 
die lastige, maar ook mooie jaren vertellen. 
Samen kregen zij vier kinderen: een hecht 
en warm gezin. 
Later volgde Marian de voorgangersopleiding 
van de NPB in Bilthoven. Ze preekte graag 
in verschillende vrijzinnige gemeenten in de 
buurt, o.a. de Walkart-gemeente in Zeist. 
Toen Nico het ambt verliet, woonden zij in 
Utrecht, waar zij nauw bij de Leeuwenbergh-

gemeente betrokken waren. Tijdens een pre-
dikantloos tijdperk nam Marian daar waar. 
Zij is vol overtuiging mee overgegaan naar 
de Geertekerk. 
Marian was zeer maatschappelijk betrokken, 
gastvrij en dol op Engeland en de Engelse 
literatuur. 

Marthe de Vries

Gerrit Waller
In de vroege ochtend van 26 november is 
Gerrit Waller op 82 jarige leeftijd overle-
den. Gerrit was een veelzijdig mens: bosbou-
wer, natuurliefhebber, een goede hockeyer, 
hij speelde viool, was sociaal en een goede 
gastheer. Hij hield van het leven.
Jarenlang was Gerrit centraal contactlid 
van onze Geertekerk-wijk Amerongen/
Doorn. Gerrit kwam trouw naar alle wijk en 
groepsbijeenkomsten, altijd met zijn mooie, 
geruite jasje aan. Altijd opgewekt, met een 
grote glimlach en pretogen. Gerrit hield van 
de gezelligheid, van het lekkers bij de thee, 
van de gesprekken.
Met deze gespreksgroep hebben we ver-
schillende boeken en teksten besproken de 
afgelopen jaren. Gerrit had altijd alles gele-
zen en aantekeningen gemaakt. Hij kon ei-
genzinnig uit de hoek komen. Hij nam niets 
zomaar aan.
Gerrit was remonstrants opgevoed. Voor 
hem waren de pijlers van het remonstrant-
se gedachtegoed wezenlijk. Vrijheid en ver-
draagzaamheid! Vrijheid van denken: elkaar 
niets opleggen, je niets laten opleggen. En 
elkaar verdragen, ook als je anders denkt. 
“We kunnen toch over de dingen praten? 

Het met elkaar uithouden in vrede?” zei hij 
dan. In de gespreksgroep benoemde Gerrit 
vaker al het conflict in de wereld. De vij-
andigheid. Hij vond dat moeilijk. Waarom 
toch? De laatste maanden, toen hij wist dat 
hij zou sterven, zei hij het weer: ‘zou er ooit 
vrede komen?’
Met de liefde van zijn leven, Elisabeth, Duitse, 
keek hij op zondag online de katholieke mis 
in Freiburg. Ze gaven elkaar vaak een kruisje. 
Samen met Elisabeth, die nu in het verpleeg-
huis Elim in Amerongen woont, heeft Gerrit 
de ziekenzalving gekregen van een pastoor. 
Dit katholieke ritueel had niet alleen Elisabeth 
goed gedaan, maar had nuchtere Gerrit zelf 
ook diep geraakt. Door zijn huwelijk heen 
had Gerrit een oecumenisch hart gekregen 
en hij ontdekte de laatste maanden nieuwe 
gevoels- en geloofslagen in zichzelf.
Gerrit was dankbaar voor alle betrokken-
heid, dagelijkse en emotionele steun die hij 
kreeg van zijn nichten en neven en vrienden 
het afgelopen jaar van zijn ziekte. Het emo-
tioneerde hem. De laatste weken van zijn le-
ven belandde hij in het hospice, in hetzelfde 
huis waar zijn Elisabeth woonde. Ze konden 
elkaar dagelijkse blijven zien. Zijn leven en 
vooral zijn grote liefde Elisabeth loslaten, 
viel hem zwaar. Gesteund door zijn nabije 
familie en dagelijks bezoek van Elisabeth is 
hij gestorven.
Dat Gerrit mag rusten in Vrede, dat hij zal 
staan in Licht.

Claartje Kruijff
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC  Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030 2340198

Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.
nl/predikanten

Ds. Marthe de Vries
werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl
T: 06 22325913 (voor contact graag 
voicemail inspreken) 

Ds. Claartje Kruijff 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Ds. Lense Lijzen
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518  (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@ 
geertekerk.nl
Marieke Fonk  T: 06 40845708
Piet van Leeuwen  T: 06 10126466

Contactwerk
Lex Sigterman,  
Anke van Maanen
E: contactwerk@geertekerk.nl

Diaconale Commissie
Joyce Holtrust-Blok 
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69TRIO0379701804
t.n.v. Penningmeester Diaconale 
Commissie RGU

Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den Berg, 
Jan van Aller, Laura Wienen, Teade 
Walma en Maaike Hoffer (correctie). 
Eindredactie: Trudy Schreuder Goedheijt
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC  Utrecht
Lay-Out: Menno Anker, Utrecht

Kopijsluitings- en verschijndatum 
staan op pag 2

Adressen en colofon
Schrijfactie Amnesty International 15 februari

Bangladesh: 59 leden Bawm-minderheid vast zonder proces
In Bangladesh zitten 59 Bawm-mensen, onder wie drie kinderen, na 
anderhalf jaar nog steeds vast zonder proces. Volgens de autoriteiten 
zijn het ‘terroristen’. Ze zouden een groep steunen die in 2024 ban-
ken heeft beroofd. Van de 142 mensen die toen zijn opgepakt, zijn er 
drie in de gevangenis overleden door slechte medische zorg. Tachtig 
mensen zijn inmiddels vrij op borgtocht.

Onderdrukte groep
De Bawm-gemeenschap is een van de kleinste inheemse groepen in het zuiden van 
Bangladesh. Ze lopen groot risico op collectieve bestraffing door de autoriteiten. 
Het leger zegt dat ze banden hebben met een gewapende oppositiegroep. Ongeveer 
11.000 Bawm-mensen leven nu in angst voor arrestaties, honger en hebben geen toe-
gang tot onderwijs of werk. In sommige dorpen heeft het leger kampen opgezet. Veel 
mensen zijn de jungle in gevlucht of proberen het land te verlaten.
Amnesty International roept op tot onmiddellijke vrijlating van alle burgers die wil-

lekeurig zijn gearresteerd en 
tot het beëindigen van de 
repressie tegen de BAWM-
gemeenschap.
Vlak voor en na de dienst op 
15 februari is er gelegenheid 
om een handtekening te zet-
ten onder een brief aan de 
regering van Bangladesh met 
deze oproep van Amnesty 
International.

Werkgroep Amnesty 
International

Autodienst

Judith Fournier-Moesman, 
coördinator autodienst

Wie zelf niet zo gemakkelijk naar de kerk-
dienst kan komen, kan gebruik maken van 
de autodienst.
Dat voorziet in een behoefte. Verschillende 
mensen maken daar regelmatig gebruik van.

Wie de autodienst wil inschakelen kan ui-
terlijk vrijdag 12.00 uur contact met mij 
opnemen door een mailtje te sturen naar 
judithmoesman@gmail.com of te bellen 
naar 030 7851019. Ik zal u dan in contact 
brengen met een chauffeur.

Per keer vragen we een kleine vergoe-
ding: € 3 binnen de stad en € 5 als u bui-
ten Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk 
voor u is dan vinden we daar een oplos-
sing voor. Laat u daar dus niet door weer-
houden om de autodienst in te schakelen!
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Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur.

zo 8 feb	 ds. Marthe de Vries
	 woord en tafel	
zo 15 feb	 ds. Lense Lijzen
zo 22 feb	 ds. Claartje Kruijff
	 cantorij
zo 1 mrt	 ds. Marthe de Vries
	 crèche en verteluur
zo 8 mrt	 ds. Lense Lijzen
	 woord en tafel
zo 15 mrt	 ds. Marthe de Vries
	 crèche en verteluur
zo 22 mrt	 ds. Lense Lijzen en ds. Joël Vlasblom 
zo 29 mrt	 ds. Claartje Kruijff
	 Palmzondag
	 crèche en verteluur

De zondagochtenddiensten in de Geertekerk zijn online
mee te beleven via https://live.geertekerk.nl.

Taizédienst
Elke tweede zondag van de maand om 19.00 uur:  
8 februari en 8 maart

Stille kerk
Elke derde zondag van de maand van 19.30 tot 20.15 uur: 
15 februari en 15 maart

Remonstranten West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 uur
zo 1 mrt	 ds. Claartje Kruijff
	 woord en tafel 

Remonstranten Schoonhoven 
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang om 10.00 uur

zo 22 feb	 ds. Lense Lijzen 
	 woord en tafel
zo 15 mrt	 ds. Martijn Junte
zo 29 mrt	 ds. Marthe de Vries 
	 Palmzondag

Op 28 februari begint de Veertigdagentijd, 
de weken die leiden naar Pasen. Een 
bewogen tijd waarin de spanning rond Jezus’ 
boodschap en optreden steeds sterker 
wordt. In de zondagse diensten lezen we 
verhalen en gelijkenissen uit het evangelie 
naar Lucas. De volgende bijbelgedeelten 
zullen aan bod komen: 

22 februari, 1e zondag van de Veertigdagen: 
Het verhaal over Martha en Maria staat 
centraal, Lucas 10: 38- 42. 
1 maart, 2e zondag van de Veertigdagen: 
Stenen voor brood, Lucas 11: 1-12. 
8 maart, 3e zondag van de Veertigdagen: 
De gelijkenis van het mosterdzaadje,  
Lucas 13: 18-21.
15 maart, 4e zondag van de Veertigdagen: 
Genezing op Sabbat, Lucas 13: 10-17.
22 maart, 5e zondag van de Veertigdagen: 
De gelijkenis van de Verloren Zoon,  
Lucas 15: 11-32.
Ds. Lense Lijzen verzorgt deze dienst samen 
met justitiepredikant ds. Joël Vlasblom, 

werkzaam in de Penitentiaire Inrichting in 
Vught. Na afloop van de dienst is er een 
Geertecafé waar we met Joël in gesprek 
kunnen gaan.
29 maart, Palmzondag: We horen het 
verhaal van de Intocht in Jeruzalem,  
Lucas 19: 29-48.

Oproep Witte Donderdag 2 april
De dienst op Witte Donderdag 2 april 
willen we dit jaar de vorm geven van een 

‘echte’ maaltijd. In een liturgisch raamwerk 
willen we met elkaar aan tafel gaan voor 
een maaltijd van soep en brood (zie ook het 
Programmagidsje p. 15). Daarvoor hebben 
we een aantal helpende handen nodig. Wilt 
u meehelpen met het klaarmaken van de 
zaal of met de maaltijd zelf, meldt u dan 
bij Lense Lijzen, lensejlijzen@gmail.com of  
06 40070518.

Bij de diensten


