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Spraakmakend

De taal en de spraak zijn de meest essentiële facetten van ons mens-zijn. En 
Logos, het woord van God, staat aan het begin van het scheppingsverhaal. 
Afgelopen maanden reisden de thema’s Uitgesproken en Sprakeloos met ons 
mee. Nu kozen we voor het thema Spraakmakend, op weg naar misschien wel 
het meest spraakmakende verhaal aller tijden, het kerstverhaal. Marthe de 
Vries laat in haar artikel zien dat andere, ooit spraakmakende, verhalen een 
veel korter bestaan kennen. 

Bij zijn afscheid van de Geertekerk blikt Arthur Modderkolk terug op een reeks 
spraakmakende gebeurtenissen in de afgelopen dertig jaar. Laura Wienen kijkt 
met Tom Mikkers terug op de spraakmakende posteractie van de remonstran-
ten tien jaar geleden, waarover Mees Helmond en Anna Maria van Willigen nu 
nog overpeinzen. 
De moedige uitspraken van bisschop Mariann Budde bij de inauguratie van 
Donald Trump waren bijzonder spraakmakend, zo belicht Teade Walma in zijn 
column. Jan van Aller zet op zijn beurt de begrippen spraak-maken en spraak-
verwarren naast elkaar. 

Gerard van den Berg ging op bezoek bij Loes Heidstra en het verbindende ini-
tiatief van de weggeefwinkel en de buurttuin in Kanaleneiland. 
Marlies Zaadnoordijk pleit ervoor plekken te creëren waar wij onze angsten 
kunnen uitspreken en zo elkaar kunnen herkennen en minder hard oordelen 
over elkaar. 
Onze cantor/organist Maarten van der Bijl deelt in een interview zijn inzichten 
over Advent en Kerst en over het belang van stilte en muziek. 
Een grote wens van Eileen en Gwyneth ging in vervulling nu zij dominee Marthe 
de Vries konden interviewen en ook daar kwamen spraakmakende verhalen 
op tafel. 

Wij hopen dat het kerstverhaal ons mag blijven inspireren, dat we in gesprek met 
elkaar blijven en de moed hebben om ons uit te spreken voor vrede en recht. 

Trudy Schreuder Goedheijt
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Van de redactie

De volgende Geertebrief verschijnt 
7 februari 2026 en krijgt als thema:  
gematigd. Kopij inleveren uiterlijk op 
maandag 19 januari  vóór 12.00 uur. 
Wie de Geertebrief digitaal leest en 
geen papieren versie per post wil  
ontvangen kan dit doorgeven aan  
online@geertekerk.nl.



3

Van de redactie

Thema: Spraakmakend 

Kort en lang spraakmakend 
Vergankelijke roem
Als er iemand rond het jaar nul spraakmakend was in Judea, dan 
was het Herodes de Grote (73 v. Chr. – 4 n. Chr.), de heerser die 
genoemd wordt in het geboorteverhaal van Matteüs. Hij werd na 
veel intriges rond 37 v. Chr. door de Romeinse bezetter aangesteld 
als koning van Judea, zetbaas van de bezetter. Hij was de man die 
grootse bouwprojecten begon om deze toch wat achtergebleven 
regio opnieuw op de kaart te zetten. Hij bouwde een onneem-
baar geachte burcht in Massada, plus een aantal zomerpaleizen. 
Jeruzalem verfraaide hij met een burcht, een paleis, een theater 
en een stadion. Maar bovenal maakte hij een prestigekwestie van 
de verbouwing van de eenvoudige tempel die herbouwd was na de 
verwoesting van de eerste tempel in 586 v. Chr. Het was werke-
lijk een spraakmakend project, dat de roem van Herodes vestigde. 
In 10 v. Chr. werd de tempel ingewijd, maar de volledige verbou-
wing was pas ver na Herodes’ dood voltooid, in 64 n. Chr. De tra-
giek is, dat het gebouw zes jaar later door de Romeinen compleet 
werd verwoest. De westmuur is het enige dat er nog van rest, de 
huidige Klaagmuur. 

Wantrouwen
Herodes was ook spraakmakend vanwege zijn enorme argwaan. 
Hij wantrouwde iedereen, van zijn moeder tot zijn vele echtgeno-
tes en zijn eigen kinderen. Zijn argwaan en jaloezie hebben onge-
looflijk veel slachtoffers gemaakt. Een gezegde in die tijd was dat je 
beter Herodes’ varken (‘hus’ in het Grieks), dan zijn zoon (‘huios’) 
kon zijn. Als jood at Herodes geen varkensvlees, maar zijn zonen 
waren hun leven niet zeker. 

Nederig
Herodes, de koning die spraakmakend wilde zijn en spraakmakend 
was. En toch, als je hem nu opzoekt is hij slechts een bescheiden 
lemma op Wikipedia. Terwijl de joodse man die ergens in de uit-
hoeken van zijn rijk rond die tijd geboren werd, in volstrekt ne-
derige omstandigheden, nu een van de meest bekende en spraak-
makende mensen van de wereld is geworden: Jezus van Nazareth. 
Zijn geboorteverhaal had alles in zich om slechts een kruimeltje 
aan de zoom van de tijd te worden: een zoon van een ongehuwde 
moeder, geëcht door een brave timmerman uit Nazareth.
Hij werd rabbi, trok predikend en genezend rond. Niet met de ge-
dachte spraakmakend te worden. Dat had zijn leerling Judas wel 
gewild: hij hoopte dat Jezus de man zou zijn die de politieke situ-
atie zou veranderen, dat hij de ommekeer teweeg zou brengen. 
Jezus deed goed voor de mensen die op zijn pad kwamen. Hij zag 
wie niet gezien werden, hij reikte uit naar wie voorbij gegaan werd. 
Hij trok zich niets van gewoonten en grenzen aan. Hij at met de 
tollenaars, trok op met wie als onrein werd beschouwd. Hij sprak 
van vrede in een tijd waarin iedereen met iedereen in oorlog was.

Onopvallende boodschap
In zijn liefde voor de mensen werd hij beeld van de liefde die God 
voor de mensen heeft. Hij maakte de woorden van de oude ver-
halen waar over barmhartigheid, rechtvaardigheid, vrede. Niet op 
een spraakmakende manier, maar eigenlijk onopvallend. Het licht 
van zijn boodschap, zijn leven werkte als een olievlek: langzaam 
maar gestaag werden steeds meer mensen geraakt. Niet alleen in 
zijn eigen tijd, maar tot op de dag van vandaag worden mensen 
geïnspireerd om zijn voetsporen te volgen. 

Zijn geboorteverhaal, zoals Rembrandt dat onder andere heeft af-
gebeeld, is daar een mooi beeld van. Een eenvoudig tafereel: rouw-
douwers van herders staan in diepe bewondering om het jonge paar 
met hun kindje. Het licht van de voorstelling straalt als het ware 
door het doek heen op ons. Het raakt ons aan, zoals het licht van 
Jezus zovelen heeft geraakt. Oosterhuis dichtte al: ‘Soms breekt 
uw licht in mensen onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt’. 

Marthe de Vries
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Spraakmakende posters
Ongeveer tien jaar geleden maakte 
ik voor het eerst kennis met de re­
monstrantse kerk. Ik fietste langs de 
Nieuwegracht waar een rij posters 
mijn aandacht trok aan het raam van 
een mij toen nog onbekend pand, het 
landelijk kantoor van de remonstranten. 
Portretfoto’s met opvallende teksten: 
‘Mijn God doet niet aan dogma’s’, ‘Mijn 
God trouwt ook homo’s’, ‘Mijn God laat 
me zelf denken’.

Spraakmakend waren ze zeker, die posters. 
Catchy oneliners, zonder uitleg, context of 
nuances. De teksten prikkelden mijn inte-
resse en sloegen aan bij mijn persoonlijke 
zoektocht naar een vrijer godsbeeld. Ik 
maakte vanaf mijn fiets een foto en zocht 
informatie op over de organisatie achter de 
posters. Een aantal maanden later bezocht 
ik voor het eerst de Geertekerk. Nog wat 
later werd ik vriendin.  

Mijn remonstrantse avontuur begon dus bij 
die posters. Nu ben ik in het verhaal gedo-
ken achter die campagne van tien jaar ge-
leden. Ik sprak met Tom Mikkers, destijds 
algemeen secretaris van de remonstranten 
en nauw betrokken bij de totstandkoming 
van de campagne. 

Kerk die zichzelf nauwelijks liet zien
Toen Mikkers startte bij de remonstranten, 
viel hem iets op: de kerk was onbekend. 
“We kwamen maar niet in de krant, we 
waren nauwelijks vindbaar”, vertelt hij. De 
organisatie was vooral naar binnen gericht. 
Men was gewend dat nieuwe leden via de 
bestaande leden wel hun weg naar de kerk 
zouden vinden. Maar sinds de jaren zeven-
tig stokte de aanwas vanuit eigen kweek en 
voor buitenstaanders bleef de kerk buiten 
beeld. Dat vond hij opmerkelijk voor een 
kerk die zélf vaak spraakmakend was ge-
weest. In 1987 zegenden de remonstranten 
als eerste kerk ter wereld het huwelijk in 
van mensen van gelijk geslacht. Toch werd 
dat maar weinig actief uitgedragen. “Bij de 
remonstranten bestond een zekere afkeer 
van ‘zieltjes winnen’. Campagne voeren 
ging tegen de cultuur in. Men vond: bij ons 
moet je zelf komen, we gaan er niet mee 
de boer op.”

Een nieuwe taal nodig
Op een gegeven moment concludeerden 
Mikkers en toenmalig voorzitter Kees de 
Morée: ‘We doen iets verkeerd’. Met man-
daat van de gemeenten zetten ze een uitge-
breid traject in gang om nieuwe mensen te 
bereiken. Er werden professionele bureaus 

ingeschakeld voor marktonderzoek en hulp 
bij de ontwikkeling van een reclamecam-
pagne. Bureau Motivaction onderzocht de 
doelgroepen. Uit focusgroepen bleek dat 
vooral randkerkelijken – mensen die zich niet 
meer thuis voelden in traditionele kerken, 
maar nog wel bekend waren met de religi-
euze taal – openstonden voor de remon-
strantse boodschap. De doelgroep voor de 
campagne was aanvankelijk 45+, zoekend en 
ontvankelijk voor een vrijzinnige, open toon. 
Uit onderzoek bleek de naamsbekendheid 
van de remonstranten schrikbarend laag. 
Mikkers herinnert zich nog goed de opmer-
king van de marketeer: ‘The only way is up’. 
Het moest dus iets zichtbaars worden, iets 
spraakmakends. 

Mijn God… op stations en snel­
wegen
Publicis werd ingeschakeld voor de creatie 
van de inmiddels bekende ‘Mijn God…’-
campagne, die bestond uit posters, radiospot-
jes op Radio 1, lichtbakken langs de snelweg 
rond feestdagen en begeleidende publicaties. 
Er werd stevig in geïnvesteerd. Al vóór de 
lancering werd de campagne spraakmakend: 
de NS weigerde aanvankelijk de posters op 
stations te plaatsen, uit angst voor ‘religi-
euze uitingen’ in het publieke domein. “Dat 

Thema: Spraakmakend 
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was natuurlijk absurd”, zegt Mikkers, “maar 
achteraf gaf het de campagne juist wind in 
de zeilen. De weigering gaf de campagne 
meteen aandacht. ‘Helaas’ haalde de NS 
dezelfde middag al bakzeil, net te vroeg om 
het journaal te halen.”

Enthousiasme, kritiek en nieuwsgie­
righeid
De campagne maakte overal de lippen los – 
met zowel enthousiaste als kritische reacties. 
De campagne wekte veel interesse en ver-
laagde de drempel naar de remonstrantse 
gemeenten. Nieuwe vrienden druppelden 
binnen, al verschilde hun betrokkenheid. 
“Een lage drempel aan de voorkant bete-
kent vaak ook een lage drempel aan de ach-
terkant”, zegt Mikkers nuchter. 
De kritiek kwam uit verschillende hoeken: 
orthodoxe critici vonden de teksten blasfe-
misch; sommige niet-kerkelijken associeerden 
religieuze wervingscampagnes al snel met de 
Jehovagetuigen; en sommige remonstranten 
vonden de oneliners te plat. Hoe dan ook, 
het doel – zichtbaarheid en gesprek – werd 
behaald. “Elke diepgang begint aan de op-
pervlakte”, zegt Mikkers, “maar je moet die 
oppervlakte dan wel durven aanbieden.”

Tien jaar later
Tien jaar na de lancering leeft de campagne 
nog steeds voort in herinneringen en ge-
sprekken. Wellicht was het wel een van de 
meest spraakmakende momenten in de re-
cente geschiedenis van de remonstranten. 
“We hadden het langer moeten volhouden”, 
zegt Mikkers. “Dan had de campagne nog 
meer teweeg kunnen brengen.” Niettemin 
verhoogde het de naamsbekendheid van de 
kerk stevig en nieuwe mensen vonden hun 
weg naar de kerk - en in ieder geval één ie-
mand is dankzij die posters blijven hangen.

Laura Wienen

Mees Helmond 

Tijdens de oriëntatiecursus van de 
Geertekerk vertelden ze over de Mijn 
God-campagne. Ik had die posters ook 
wel eens voorbij zien komen, dus het 
was wel leuk om te horen wat erachter 
zat. Zelf kom ik uit een PKN-gemeente 
die qua sfeer en gedachtegoed lijkt op de 
remonstranten, dus de boodschap voelde 
voor mij meteen logisch en herkenbaar. 
Die uitspraken zijn voor mij eigenlijk van-
zelfsprekend, dat God ook homo’s trouwt, 
bijvoorbeeld. Zo denk ik gewoon over ge-
loof. Maar toch vind ik het echt tof dat een 
kerk dat zo openlijk zegt. Je ziet niet vaak 
dat een kerk een progressieve boodschap 
zo groot en zichtbaar neerzet.

Dat maakt me trots op de Geertekerk. 
Een kerk met lef.

Overpeinzingen bij de 
spraakmakende posters

Anna Maria Van Willigen 

Die posters herinner ik me nog goed, 
ja – ik zag ze altijd op het station. Het 
eerste wat ik dacht was: cool dat ze 
dit doen. Het was een ‘in your face’-
boodschap, maar met een zachte klank 
– midden in een wervelende wereld. En 
zo’n poster hing dan naast een reclame 
voor de nieuwste Mercedes Benz. De 
kracht van herhaling werkte ook: ik zag 
ze telkens opnieuw in de stad, en het 
bleef hangen. De campagne zat gewoon 
goed in elkaar.
Ik was toen al zijdelings betrokken bij 
de remonstranten en dacht: ja, dit vind 
ik mooi. Die remonstranten hebben lef. 
Door die campagne kwam ik denk ik 
wel nog iets vaker in de kerk.

Eén ding vond ik wel jammer: ‘Mijn 
God’. Waarom niet ‘Onze God’? Ik vind 
juist dat een kerk een verbindend ge-
luid moet laten horen. En zeker de re-
monstranten, die niet zo moeilijk doen 
over dogma’s. Dat voelde voor mij als 
een gemiste kans.
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dat we daar geen strijd over moeten voeren; wel het gesprek. We 
zijn hier om met elkaar te praten.” 

Uitbreiding van de contacten
De werkgroep maatschappelijke dialoog bestaat 20 jaar. Een weg 
van lange adem. Hoe hield jij moed om vol te houden? “We merken 
nu dat het begint te landen, ook in de Geertekerk. Aan ons initia-
tief en contacten hebben zich inmiddels ook andere gemeenschap-
pen verbonden: liberaal joods, apostolisch, doopsgezind, mensen 
van PKN en de rooms katholieke kerk. Ontmoeten en verbinden 
staat centraal in mijn handelen. Juist als gelovigen van verschillen-
den religies worden bedreigd, uitgesloten of gediscrimineerd. In 
de huidige tijd zijn groepen meer tegenover elkaar komen te staan, 
maar in onze contacten zeker niet. 
Sinds 2019 zijn we meer gaan doen dan de dialoog (een gezamen-
lijke reis naar Marokko in 2019; oppakken van projecten in arme 
gebieden; congres over Zorg voor de aarde in 2023 in Marokko). 
En in december 2024 werkten we mee aan een bijeenkomst voor 
jonge moslims samen met het Discriminatiepunt Utrecht. 
Kortom, de dialoogcontacten zijn uitgewaaierd en veel diverser 
geworden. De werkgroep dialoog is uitgebreid en pakt een en 
ander voortvarend op. Nu heb ik alles overgedragen aan nieuwe 
mensen in de werkgroep.”

Verbouwing
Voor de maatschappelijke dialoog heb je je twintig jaar lang met 
hart en ziel ingezet. Maar je hebt ook nog andere dingen in de 
Geertekerk gedaan, zoals voorzitter van de Kerkenraad (2010-
2015) en voorzitter van de werkgroep Exploitatie Geertekerk 
(de ‘Bouwcommissie’). Met name de grondige verbouwing van de 

Ontmoeten en verbinden 
Kortgeleden verhuisden Arthur Modderkolk en Minny van 
Oortmerssen naar Lunteren en zegden daarmee de Geertekerk 
na vele jaren nauwe betrokkenheid vaarwel. Inmiddels vinden 
zij hun kerkelijk thuis bij Vrijzinnig Lunteren. Met Arthur blik 
ik terug op de vele activiteiten die hij ontplooide in en voor 
de Geertekerk. Kort samengevat kunnen we vaststellen dat 
hij kwam, zag, deed… en ging. En daar zijn heel wat – ook 
spraakmakende – verhalen over te vertellen. 

Kwam en zag
“In 1997 verhuisden wij van Vught 
naar Driebergen. We verkenden 
een aantal kerken, maar er ont-
stond geen chemie. Iemand tipte 
ons de Geertekerk. Wij oriënteer-
den ons grondig en werden in 2002 
vriend. Ik wilde graag een bijdrage 
leveren en ging eerst maar eens in 
het college van collectanten. Al snel 
ben ik aan de commissie met Heine 

Siebrand en Inge van de Pavoordt gaan deelnemen om de dialoog 
over maatschappelijke thema’s voor te bereiden. De eerste daad-
werkelijke contacten met de moslimgemeenschap dateren van 
ruim 20 jaar geleden. 
In die tijd was de islamisering ook al een maatschappelijk actueel 
thema. Hoe zou de meer diverse samenleving eruit moeten zien? 
Wij wilden benadrukken dat het belangrijk is om contacten te leg-
gen. Ik geloof heilig in ‘ontmoeten en verbinden’. Als je elkaar niet 
kent dan heb je algauw beelden. De eerste contacten zijn gelegd 
omdat iemand uit ons midden iemand van de moslimgemeenschap 
kende (kinderen op dezelfde school).”

Beeldvorming
“Op zichzelf had ik geen eerdere contacten met de islam, maar ik 
sta open voor andere richtingen. Vroeger thuis waren mijn ouders 
altijd heel gastvrij. In de jaren ’60 kwamen er Turkse gastarbeiders 
in onze gemeente. Vanuit onze kerk hebben wij ons toen ingezet 
om met deze mensen kennis te maken en hen uit te nodigen voor 
een kopje thee. Ik heb het als kind heel normaal gevonden dat dat 
zo ging. Ik vond het belangrijk om gewoon om te gaan met wie hier 
in ons land ook maar leeft. Het blijkt dat je eigenlijk allemaal met 
dezelfde dingen bezig bent: hoe voed je je kinderen op, hoe ga je 
met je buren om, hoe ga je om met ouderen, welke dromen heb 
je, waar liggen je wortels. Al die dingen zijn zo menselijk en univer-
seel. In de dialoogavonden in de Geertekerk en de moskee bleek 
dat ook altijd. Natuurlijk kom je cultuurverschillen tegen, zoals de 
deelname van vrouwen vanuit de moskee. Ik sta op het standpunt 
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kerk (twee vergrote glazen foyers aan weerszijden van de kerk-
zaal, nieuwe toiletten en garderobe in de kelder, een professio-
nele keuken, verbouwing van de oude kosterswoning met verga-
derruimten, nieuwe stoelen in de kerk etc. etc) was een stevige 
klus. Veel overleg in de werkgroep met verschillende belangen en 
visies, overleg met de gemeente/welstandscommissie, de architect 
en de aannemers. Crowdfunding en sponsoring. Er moest in die 
tijd veel opgelost worden, financieel, organisatorisch en ook heel 
praktisch. “Ik vond dat allemaal erg leuk en een uitdaging. Ik ben 
mensgericht en zaakgericht. En heb altijd geprobeerd tegenstellin-
gen te overbruggen met mijn motto 4xA: aandacht, aanwezigheid, 
aanraking, aardig zijn.” 

Spraakmakend
In de afgelopen twintig heb jij in de Geertekerk van je laten horen. 
Wat noem jij spraakmakende gebeurtenissen in de Geertekerk? 
“Naast de verbouwing vond ik de acties vanuit de gemeenteleden 
heel spraakmakend, zoals de Talentenfair: we zaten in de kerk aan 
lange tafels met elkaar te eten en intussen werden door gemeente-
leden aangeboden talenten geveild. Dat heeft veel geld opgebracht, 
maar had ook een enorm verbindend effect. Ook de Stoelenactie 
was spectaculair, bracht geld op en werkte ook verbindend. 
Aan de kerkenraadsetmalen in de Hoorneboeg heb ik heel bijzon-
dere herinneringen; daar spreek je elkaar eens wat uitgebreider 
dan in gewone vergaderingen, ook heel verbindend. 
En de contacten met moskee en joods liberalen noem ik liever 
fluistermakend dan spraakmakend. We roepen niet naar elkaar, 
maar we luisteren en fluisteren. Ook een vorm van aandacht en 
aanwezig zijn.”

Trudy Schreuder Goedheijt

[aantal wrd 375]
Kerkenraad 

Nieuwe kerkenraadsleden 

Geertjan Jellema
Ik woon in Soest en ben getrouwd 
met Els Meeuwisse. Wij hebben 
twee kinderen: Pien inmiddels 
30 en Henk nog maar 26 jaar.
Mijn achtergrond is remon-
strants. Tot tien jaar geleden 
was ik lid van de gemeente in 
Amersfoort. Drie jaar geleden 
heb ik mij als vriend weer aan-
gemeld in Utrecht.
De belangrijkste reden om mij 
weer aan te melden was de oor-
log in de Oekraïne. Indertijd had 
ik stagiaires uit de Oekraïne en 
heb het land tweemaal bezocht. 
Daarmee is de oorlog dichter-
bij en meer verontrustend dan 
je wenst. En zoek je houvast bij 
de bekende kerk.
Al geruime tijd geleden heeft 
Ineke mij gevraagd om secre-
taris te worden. Het werk van 
de secretaris richt zich voor-
namelijk op de interne organi-
satie. De taken zijn divers. Een 
taak is het bijhouden van de sa-
menstelling van onze vele werk-
groepen. Hans Kapteijn houdt 
alle mutaties bij in een centraal 
systeem en ik kan met behulp 
daarvan beter mijn weg vinden 
in onze gemeente. Daarnaast 
ben ik bezig met het opzetten 
van een centraal archief.
Al met al mooi werk voor een 
fijne gemeente.

Jacoline Kroon
Ik ben 52 jaar en woon in Bilthoven 
met mijn man Henk-Jeroen en 
onze twee dochters. In het da-
gelijks leven ben ik advocaat, 
vooral voor boeren en buiten-
lui. Sinds kort ben ik verbon-
den aan Bosselaar Strengers 
Legal Partners in Utrecht. In 
mijn vrije tijd speel ik graag vi-
ool en zit ik met plezier achter 
de naaimachine.
Het remonstrantse gedachtegoed 
is mij met de paplepel ingegoten 
en past nog altijd bij wie ik ben. 
Na verschillende omzwervingen 
en lidmaatschappen bij diverse 
remonstrantse gemeenten, ben 
ik in 2008 in Bilthoven neerge-
streken. Dan kom je vanzelf uit 
bij de RGU: een grote, warme 
gemeente waar ik mij meteen 
thuis voelde. Ik ontmoet er steeds 
nieuwe mensen en de gesprek-
ken die ik heb over zingeving en 
een goede zondagse preek voe-
den mijn geestelijk leven.
In de loop der jaren heb ik aan 
verschillende werkgroepen mee-
gedaan, zoals de crèche, het ver-
teluur, de financiële commissie en 
de communicatiecommissie. De 
stap naar de kerkenraad kon dan 
ook niet uitblijven en met ple-
zier zal ik mij vooral zal richten 
op het jeugd- en jongerenwerk.
Graag tot ziens in de Geertekerk!
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Thema: Spraakmakend 

Column

Hoe moedig zou jij zijn als jij voor 
de keuze zou komen te staan? Als 
kinderen van ouders die de oorlog 
hebben meegemaakt, kennen we 
de verhalen van in verzet komen, 
wegkijken of je hachje redden om 
te overleven. Mijn grootmoeder 
(Beppe) nam met gevaar voor eigen 
leven vier onderduikers op in haar 
huis en leefde jaren tussen hoop en 
vrees. De oorlogservaringen kaatsten 
in mijn generatie voortdurend de 
vraag terug: hoeveel lef hebben wij 
als het eropaan komt?

Spraakmakende woorden
Deze vraag leidt me naar de cursus die 
Claartje Kruijff begin volgend jaar ver-
zorgt: ‘Durf moedig te zijn’. Het is de titel 
van het boek geschreven door Mariann 
Budde, bisschop van de Episcopaalse 
Kerk in Washington. In die functie hield 
zij op 21 januari 2025 een preek in de 

Washington National Cathedral ter gele-
genheid van de presidentiële inauguratie 
van Donald Trump. In deze gebedsdienst 
drong zij er bij hem op aan mededogen 
te tonen aan mensen die bang zijn voor 
wat hen kan overkomen door zijn po-
litieke agenda; zij noemde de LHBTI+-
gemeenschap, de vluchtelingen en de 
immigranten. Zij vroeg om waardigheid 
voor iedere burger en om niemand uit te 
sluiten: “Wees genadig voor de vreem-
delingen in het land, want we waren eens 
allemaal vreemdelingen”.
Het was spraakmakend wat Mariann Budde 
deed, terwijl zij de president recht in de 
ogen keek en wist dat haar boodschap 
bot afgewezen zou worden.

Moed in volharding
In haar boek schrijft zij dat aan moed 
voorbereiding, oefening en kennis van het 
geschikte moment voorafgaat. Dat zie je 
terug bij de weloverwogen en treffende 

wijze waarop zij in de bres springt voor 
wie onder bedreiging leven. 
Over wat Mariann Budde schrijft over 
moedig zijn stelt ze gerust: het gaat niet 
over extreme situaties als die waarin mijn 
Beppe een heldhaftige beslissing moest 
nemen en erdoor in een levensbedrei-
gende situatie belandde. 
Moed is bij haar dat je je in de vervulling 
van je verlangens in kleine stapjes vol-
hardend blijft bewegen en gestaag blijft 
toewerken naar een voorvoelde bestem-
ming of lot. De beslissing om je daarnaar-
toe te bewegen kan van je vragen om los 
te laten en het onbekende tegemoet te 
treden. Maar het kan ook gaan om een 
net zo grote stap, namelijk om te blijven 
doorgaan met wat is. Zo blijft moed niet 
kleven aan de heldendaad.

Teade Walma

Een vrouw met lef
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Op bezoek bij… Loes in Kanaleneiland

Soms bekruipt je het gevoel dat ieder­
een vooral met zichzelf bezig is. Tot je 
op een gewone doordeweekse dag de 
Alexandertuin en weggeefwinkel in 
Kanaleneiland binnenstapt, waar Loes 
Heidstra één van de dragende krachten 
is.  Voor de garagebox staat uitnodigend 
een campingtafeltje met stoelen, koffie 
en thee. Iedereen die langskomt wordt 
van harte welkom geheten aan te schui­
ven en bij te praten. “Deze weggeefwinkel 
bestaat nu een paar jaar”, vertelt Loes, 
terwijl ze een tas met kleding inpakt. 
“En ik merk dat het ontzettend veel 
betekent voor onze straat. Het is zo’n 
leuke manier om je buurtgenoten te 
leren kennen! Wekelijks zie ik dezelfde 
mensen terugkomen. Voor spullen, maar 
vooral voor de ontmoeting.”

De rekken hangen vol met kleding, speel-
goed en huisraad; alles keurig gesorteerd. 
“Het is bijzonder om te zien hoe snel het 
netwerk groeit en iedereen elkaar onder-
steund”, zegt Loes. De winkel krijgt van al-

le kanten donaties: van buurtbewoners en 
organisaties. En ook vanuit de Geertekerk 
komt er spullen binnen.
Loes glundert als ze vertelt hoe het allemaal 
is begonnen. “Het mooiste vind ik dat we 
dit met elkaar hebben bedacht, van onder-
op. En het werkt! We zijn gewoon begon-
nen en stap voor stap gegroeid. Vorig jaar 
kregen we bezoek van de wethouder en 
andere Utrechtse bestuurders. En nu komt 
er zelfs een internationale delegatie langs 
om te kijken hoe we de winkel en de tuin 
hebben opgezet en won de Alexandertuin 
‘De Steenbreker van het jaar’, een nationale 
prijs voor een ‘groen’ en sociaal verbindend 
burgerinitiatief.

Na een korte rondleiding in de winkel lo-
pen we naar het einde van de straat, naar 
de Alexandertuin. Een door kinderen ont-
worpen plakkaat verwelkomt ons en geeft 
de tuin meteen iets speels. Het is herfst: de 
zonnebloemen zijn uitgebloeid, maar som-
mige plantjes houden zich dapper staande in 
de herfstzon. Maar het zijn vooral de verha-

len van Loes die het levend en warm maken. 
“Anderhalf jaar geleden was dit nog een duf 
pleintje”, zegt ze. “Een negatieve plek, waar 
vooral hangjongeren rondhingen. Nu is het 
een mooie tuin met verschillende moes-
tuintjes waar mensen écht groente kunnen 
halen.” Twee mannen uit de straat, beiden 
met een passie voor tuinieren, zijn weke-
lijks in de tuin te vinden. “En van alle kan-
ten stromen de hulptroepen binnen.” Loes 
lacht: “Mijn les is: als je iemand nodig hebt 
voor een klus, vraag dan degene die al druk 
is. Die zijn vaak juist bereid om te helpen.”

Haar grootste plezier? “Elke vrijdagmiddag 
buurtkinderen naar de tuin lokken, met hen 
knutselen, tekenen, samen moestuintjes ma-
ken. Dan zie je hoe hun ogen gaan stralen. 
De tuin is van iedereen, maar kinderen ge-
ven echt leven aan de plek. En het mooie is 
dat het op andere plekken navolging krijgt.”
Op de terugweg naar huis voel ik de ener-
gie nog nagloeien van dit hartverwarmende 
initiatief. In gedachten echoot onverwacht 
een slogan uit de verkiezingscampagne: het 
kan wél. 

Ken je ook iemand die iets bijzon­
ders doet? Stuur een mail naar  
redactie@geertekerk.nl. Onze razende 
reporter gaat graag bij hen op bezoek!

Gerard van den Berg

Thema: Spraakmakend 



10

Bij het denken over het ‘maken van 
spraak’ schieten mij direct twee 
iconische bijbelverhalen te binnen, 
die op een wonderlijke manier een 
soort spiegelvertellingen vormen. 
Chronologisch (voor zover je daar­
van kunt spreken) staan ze ver van 
elkaar verwijderd: het verhaal over 
de spraakverwarring bij de bouw 
van de toren van Babel en – omge­
keerd – hoe de mensen van allerlei 
verschillende talen elkaar op het 
pinksterfeest toch begrijpen. 

Van één taal naar meerdere…
‘Ooit werd er op de hele aarde één enkele 
taal gesproken’ – zo begint het intrige-
rende verhaal over de Toren van Babel, te 
lezen in Genesis 11. Taalwetenschappers 
verschillen van mening over de opvatting 
of er inderdaad één oertaal is, waar alle 
talen die we nu kennen van afstammen. 
Een prikkelende en ook een uitdagende 
gedachte: wat zou het toch handig zijn 
als we allen dezelfde taal spreken! De 
geschiedenis laat echter zien dat alle po-
gingen daartoe mislukken. Denk zowel 
aan kunsttalen (zoals Esperanto) als aan 
geforceerde pogingen van machthebbers 
om iedereen in hun rijk dezelfde taal te 
laten gebruiken. 
Als kind vond ik het maar gemeen van 
God dat hij verwarring stichtte door al 
die verschillende talen te planten. Maar 
in de diepere betekenis van het verhaal 
zit een tijdloze waarheid: als je denkt dat 
je iedereen ‘hetzelfde’ kunt laten zijn (in 
spraak, gedrag etc.) leidt dat tot de hui-
veringwekkende realiteit dat de mens 
denkt dat hij ‘tot alles in staat is’, zoals 
het verhaal stelt. Waar die waan toe leidt 

zien we keer op keer in de geschiedenis. 
De Toren van Babel is het symbool voor 
de mens die meent zelf heerser over le-
ven en dood te zijn en naar de hemel wil 
om daar eventuele goden van hun troon 
te stoten. Vandaar de spraakverwarring, 
om de mensen eraan te herinneren dat 
we juist niet allemaal eender zijn en ons 
best zullen moeten blijven doen elkaar 
te begrijpen.

‘… Hoe kan het dan dat wij hen 
allemaal in onze eigen moeder­
taal horen?’…
Om toch de hoop op onderling begrip 
te stimuleren, staat het pinksterverhaal 
daartegenover (in het tweede testament, 
Handelingen 2). Hier is de uitgangssitu-
atie omgekeerd aan die van Genesis. Nu 
is er juist een kakofonie aan talen in me-
taforische zin: de mensen hebben zulke 

uiteenlopende visies dat ze elkaar niet 
‘verstaan’. Hoe actueel! En dan is er dat 
wonderlijke moment dat ze elkaar juist 
wél verstaan (begrijpen) ondanks de ver-
schillen in taal. Misschien herken je dat 
wel: dat je soms ondanks dat je elkaars 
taal niet spreekt, toch op een dieper ni-
veau begrijpt wat die ander wil of nodig 
heeft of probeert te zeggen. Het vraagt 
van ons allen geduld en inlevingsvermo-
gen. Maar van Pinksteren leren we dat 
we dan elkaar veel beter kunnen begrij-
pen dan we dachten. Zouden we dan 
misschien als mensen tóch allemaal de-
zelfde taal spreken...? 

Jan van Aller

Spraak-verwarren  
en spraak-maken  
in de Bijbel

Thema: Spraakmakend 

Column
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Wat vinden we spraakmakend? Een 
hoopvol verhaal? Een wonder dat 
geschiedt? Maar ook: conflicterende 
meningen? Oproer? Of onze ang­
sten? Daar spreken we echter niet 
graag over. 

In aanloop naar de afgelopen verkiezingen 
zag ik op tv een straatinterview. Iemand 
werd gevraagd of ze geloofde dat de par-
tij waarop ze wilde stemmen, de dingen 
die zij zag als problemen zou kunnen op-
lossen. Ze zei van niet, maar dat ze het 
desondanks belangrijk vond dat deze ‘pro-
blemen  benoemd worden’. Ik voelde ver-
ontwaardiging: kennelijk vinden mensen 
het fijn als er een zondebok wordt aange-
wezen en willen ze helemaal niet dat pro-
blemen worden opgelost, want dan is er 
geen zondebok meer om naar te wijzen. 

Meer van dat soort plekken 

Thema: Spraakmakend 

Waarom?? Ik dacht: omdat mensen geen 
verantwoordelijkheid willen nemen voor 
hun eigen leven! Waarom?? Ik voelde me 
nog bozer worden. Maar toen dacht ik: 
omdat mensen eigenlijk doodsbang zijn 
om te falen in hun leven… En ik leefde 
opeens mee met de persoon op tv. Want 
bang zijn, dat is iets wat ik herken. In het 
dagelijks leven ben ik regelmatig bang dat ik 
iets verkeerd doe; dat ik dingen verpruts, 
voor mezelf en voor anderen. En ook de 
angst om te verliezen wat je dierbaar is, 
is herkenbaar. Kennen we niet allemaal 
een dergelijke angst? 

En juist die menselijke angst kan ook iets 
moois zijn, wanneer het wordt gedeeld en 
wordt gebruikt als pad naar mildheid en 
verbondenheid. Want, ook al kan ik het 
nog steeds totaal niet eens zijn met ie-

mands keuze, proberen te kijken naar de 
angsten die achter deze keuze liggen en 
proberen me in te leven, zorgen ervoor 
dat ik met mildere ogen naar een persoon 
kan kijken en mij met diegene verbonden 
kan voelen (al is het maar voor even). 

Laten we proberen plekken – en momen-
ten – te creëren waarin wij zelf en ande-
ren onze angsten kunnen uitspreken, be-
spreekbaar maken. Zodat we ons in el-
kaar kunnen herkennen. En minder hard 
oordelen over elkaar. 

Meer van dat soort plekken, dát zou nog 
eens spraakmakend zijn. 

Marlies Zaadnoordijk
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Schuld en onschuld

“Mijn vrouw en ik willen onze kinderen 
laten opgroeien in een wereld die goed 
is, met verhalen die mooi aflopen, waar 
we leven in harmonie met elkaar en 
de natuur. Ze komen er snel genoeg 
achter dat er ook veel kwaad en leed 
is. Maar eerst willen we hen een basis 
van vertrouwen geven.”

Ik ben in Rhenoy, een dorpje in de Betuwe 
en heb me uitgenodigd voor een gesprek met 
onze cantor Maarten, die daar met zijn ge-
zin woont. Alles is er stil in en rondom zijn 
verbouwde boerderijtje aan de Dorpsstraat. 
Op het raam naast de voordeur een kleine 
poster met de tekst: Zaai hoop geen haat. 
Even later zit ik tegenover Maarten op de 
bank. Achter hem vele ingelijste foto’s van 
zijn gezin. Piano, klavecimbel en huisorgel 
staan te wachten in de werkkamers ernaast. 
Tegenover mij een houtkachel. “Is het hier 
warm genoeg of zal ik hem aansteken?” We 
komen gelijk op de schaamte die we over 
zoveel dingen kunnen voelen: de houtkachel, 
het bad, vliegreizen en bloemen plukken. Ik 
stel me zo voor dat rond Kerst het gezin 
rond het brandend vuur zit met warme cho-
colademelk. Zouden ze kerstliederen zingen? 
Maarten: “Met Kerst mag het even fijn zijn. 
De waarde van Kerst zit hem in het kleine 
ervan, ondanks de koningen en de wijzen. Ik 
moet denken aan Lucebert: alles van waar-
de is weerloos. Weerlozer dan het kerst-
verhaal krijg je het niet. Een verhaal waar 
je met elkaar ook in kan schuilen, de boze 
wereld even buiten laten.”

Advent
Maarten heb ik leren kennen als een man 
van volle ernst, maar ook van lichte ironie, 
speelsheid en avontuur. Als ik over advent 
begin moet hem een kleine anekdote van 
het hart. Hij vond dat in de Geertekerk 
een imposante adventskrans nog ontbrak, 
bezocht de kransenwinkel en vroeg de al-
lergrootste. Daar bleken ze er eentje per 

jaar van te verkopen, namelijk die Willem-
Alexander en Maxima jaarlijks op de Dam 
leggen. Dat leek hem dan de juiste maat. 
Gelukkig was het droog want het dak van 
de cabrio moest open om hem mee te ne-
men, als een hoepel om hem en over het 
stuur heen. 
Maarten nu in ernst: “Advent is traditioneel 
niet een aantal weken voorpret voor het 
Kerstfeest, maar een periode van inkeer 
waarin we beseffen dat dat Kerstkind no-
dig is. Het kunnen dan wat sobere diensten 
zijn. Maar dit jaar zoek ik iets tegenoverge-
stelds, merk ik: er zijn zoveel mensen die 
zich zorgen maken, zich onmachtig voelen. 
We leven in zo’n bewustzijn van de ellen-
de. Misschien mag de aandacht dan juist wel 
naar de vreugde, en dat je je daar niet voor 
hoeft te schamen.”

Heilige stilte
Maarten vraagt me of ik een kerkdienst zou 
kunnen vieren in een gymzaal. De manier 
waarop hij mij de vraag stelt geeft zijn me-
ning al weer voor ik antwoord.
Maarten: “De kerk bewaart een geheim. De 

Oosters-orthodoxe kerk kent de iconostase, 
een iconenwand, die het heilige afschermt. 
Maar tegelijkertijd onthullen de iconen ook 
iets van het mysterie. 
In de Rooms-Katholieke kerk mag het bui-
tenlicht alleen gefilterd binnenkomen, door 
de glas-in-lood ramen. Binnen moet alles in 
een ander licht staan dan buiten.
In andere woorden zou je ook zoiets kunnen 
zeggen over de Geertekerk: de wereld heeft 
een steeds kortere adem, maar wij mogen 
in de kerk een langere adem hebben. Daar 
heerst niet de waan van de dag, maar stap-
pen we de eeuwigheid in. We gaan van het 
beperkte eigentijdse naar het tijdloze, wat 
veel rijker is. Daarin is stilte enorm belang-
rijk. Sowieso praten we veel te veel. Maar 
luisteren kost energie. Als je wilt groeien 
en iets wilt meekrijgen heb je meer aan de 
acht minuten stilte van de Taizéviering dan 
aan acht minuten tv kijken. Muziek komt uit 
de stilte en gaat naar de stilte. Voor ik het 
lied aanhef met het koor wacht ik soms tot 
de stilte naar aandacht gaat.”
Over muziek: “Er zijn dingen die je niet kunt 
zeggen maar wel kunt zingen. In het lied kan 
wat je zingt een beetje waar worden. Een 
lied zing je dan niet uit, maar je zingt het 
in. Het lied mag daarom geloviger zijn dan 
jij. Je kan je eraan optrekken. Een lied mag 
soms ook schuren. Als je het er al mee eens 
bent, waarom zou je het dan nog zingen?”

Hoop
Na een gesprek van anderhalf uur wacht 
Maarten een nieuwe afspraak en vertrek 
ik via de tuin. Voor ik afscheid neem, moet 
hem nog een laatste woord van hoop van het 
hart: “Traditie is niet dat je de as bewaart, 
maar dat je de vlam behoedt. Mooi hè?”
Binnenkomst en vertrek worden begeleid 
door eenzelfde boodschap van hoop.

Teade Walma



13

In gesprek met dominee Marthe:  
spraakmakende momenten
Bij spraakmakend denken we al 
gauw aan grote, wereldse gebeur­
tenissen. Maar het kan ook in klei­
ne, familiaire gebeurtenissen zitten, 
blijkt uit het interview dat Eileen 
(11) en Gwyneth (8) hebben met 
predikant Marthe de Vries. Eerder 
lieten zij op de Jong@RGU-pagina 
weten dat zij de dominee wilde 
interviewen. “Ik denk dat zij het 
meeste werk in de kerk doet,” zegt 
Gwyneth. “Ik ben benieuwd wat daar 
zo leuk aan is.” En voor dit kerst- 
nummer halen we deze wens graag 
uit de stal. 

Een week voor het interview ga ik naar 
Nieuwegein om het interview voor te be-
reiden. Gwyneth en Eileen – twee ware 
spraakwatervallen – blijken al een indruk-
wekkende lijst vragen te hebben bedacht. 
“Hoe word je eigenlijk dominee? Wat doet 
een predikant de hele week? Hoe oud is 
de Geertekerk? En waarom vieren we wél 
Kerst in de kerk, maar geen Sinterklaas?” 
Ook over het thema Spraakmakend zijn de 
meiden uitgesproken. “Dat is als er iets ge-
beurt, wat je helemaal niet verwacht”. Het 
voorbereiden van een interview blijkt al leuk, 
omdat ze al nieuwe ontdekkingen doen. Zo 
horen ze van hun moeder dat hun ouders 
in de Geertekerk zijn getrouwd. “Dat wis-
ten we helemaal niet!”. Moeder Marlinda 
glimlacht: “Terwijl jij er als tweejarige bij 
was, Eileen.”

Doet de dominee alles in de kerk?
Een week later zitten we met een pakket 
vragen in de opkamer tegenover Marthe 
de Vries. Op het plakkaat in de hal kregen 
Gwyneth en Eileen al antwoord op hun vraag 
over de leeftijd van de Geertekerk. “Bestaat 
deze kerk echt al bijna achthonderd jaar? 
Dat had ik echt niet gedacht!” Van Marthe 
willen ze vooral weten of de dominee wer-
kelijk ‘alles’ in de kerk doet. Marthe glim-

lacht. “Nee hoor, we doen het hier met veel 
mensen samen. Ik bereid de dienst voor en 
Maarten – onze organist – kiest de liederen 
mee. Hulpkosters zetten alles klaar, er is ie-
mand die de bloemen verzorgt en nog veel 
meer. Op zondag zie je vooral mij en mijn 
collega’s, maar achter de schermen werkt 
een heel team mee.” De meiden hadden niet 
verwacht dat dominee-zijn zó veel kleine 
en grote taken omvat. Marthe vertelt hoe 
elke dienst begint met het kiezen van een 
Bijbeltekst –  “met Kerst lees je niet het 
paasverhaal” – en het uitzoeken van liede-
ren en verhalen. Soms gaat het snel, soms 
moet ze er even op broeden: “De ene do-
minee is altijd op tijd, de andere – zoals ik 
– doet graag alles op het laatste moment.”

Eileen: “Maar hoe word je dominee?” “Toen 
ik zo oud was als jullie dacht ik nog helemaal 
niet aan dominee worden. Dat kwam pas 

later toen iemand mij wees op de opleiding 
theologie en ik vervolgens ontdekte dat ik 
geloof, verhalen en mensen zo interessant 
vond dat het uiteindelijk logisch voelde.” 
Ze vertelt over de vervolgopleiding waar-
in ze leerde preken, voorgaan, bidden en 
pastorale gesprekken voeren. “Mijn werk 
is veelzijdig. Ik leid gesprekskringen en doe 
huisbezoeken, maar begeleid ook mensen 
als er iemand overlijdt en ben betrokken 
bij vreugdevolle vieringen zoals dopen en 
huwelijken. Het bijzondere aan dit werk is 
dat je er mag zijn in donkerte én in licht.”

Spraakmakende momenten 
Als we het thema spraakmakend aansnij-
den, vertelt Marthe over haar allereerste 
uitvaart. Ze was 27 en nét begonnen in haar 
eerste gemeente in Rotterdam. “Ik was best 
zenuwachtig. Straks gaat er iemand dood? 
Hoe ga ik daar mee om? En toen overleed 
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er een vrouw van 108. De alleroudste van 
Rotterdam! En die werd begraven door de 
jongste dominee. Dat was wel heel bijzon-
der. En ook door het verhaal. Zo ging die 
mevrouw tot haar 104e nog met haar kin-
deren van tachtig op vakantie. Dat vergeet 
je echt nooit meer.”
Gwyneth en Eileen delen zelf ook spraak-
makende ervaringen. Eén opa belandde met 
ladder en al in de vijver (“met drie gebroken 
ribben”). De andere opa kreeg een scheur-
tje in zijn aorta midden in de zomervakan-
tie. De brandweer moest hem zelfs via het 
slaapkamerraam het huis uit tillen. “Dat zijn 
van die gebeurtenissen die je niet snel meer 
vergeet.” Gelukkig zijn er ook mooie mo-
menten die hen verrasten: een neefje dat 
werd geboren en een juf die via het spelle-
tje ‘galgje’ aankondigt zwanger te zijn. De 
meiden vertellen over hun dementerende 
overgroot-oma; dat raakt Marthe. “Het 
laatste stukje meelopen met iemand blijft 
altijd bijzonder.” 

Het kerstspel en het eeuwenoude 
verhaal
Is Kerst voor Marthe, Gwyneth en Eileen 
ook spraakmakend? Gwyneth en Eileen’s 
ogen beginnen meteen te glimmen. “Het is 
een mooi verhaal over de geboorte van een 

belangrijk persoon en leuk om na te spelen 
met het kerstspel in de kerk. Thuis spelen 
we dit verhaal helemaal na met een houten 
kerststal, waarin iedere dag weer iets veran-
derd. Kindje Jezus leggen we pas kerstavond 
in de kribbe. Daarvoor ligt hij in de handen 
van een mooie Engel, die we thuis hebben.”
Marthe herkent zich helemaal in hun en-
thousiasme. “Voor mij is het één groot 
feest met een kerstboom met echte kaars-
jes nog en samen zingen van kerstliederen. 
Ieder jaar ontdek ik weer iets nieuws in het 
verhaal. Zo ontdekte ik nu dat in die tijd de 
mensen Herodes als spraakmakend zagen, 
maar dat dat nu helemaal anders is en dat 
we alleen nog maar praten over die arme 
man en vrouw die een kindje krijgen. Het 
mooie aan het kerstverhaal is dat het gaat 
om de kleine dingen, zoals zo’n kleine baby. 
Of zoals in het zinnetje aan het einde van 
het verhaal ‘En Maria bewaarde die woorden 
in haar hart.’ Om over na te denken vind 
ik ook: als er iets spraakmakends gebeurt, 
moet je daar dan heel hard over praten of 
kies je ervoor om daar nog eens rustig over 
na te denken?” 

Gerard van den Berg

Deze cursus biedt je de gelegenheid om (na-
der) kennis te maken met de remonstranten, 
met hun manier van geloven, maar vooral 
ook om met je mededeelnemers in gesprek 
te gaan over wat voor jou belangrijk is. 
Hoe kijk je tegen de Bijbel aan? Wat is voor 
jouw spirituele groei belangrijk?
Is je beeld van God in de loop van de tijd 
veranderd? Hoe zie je Jezus?
En hoe zit die remonstrantse gemeente ei-
genlijk in elkaar, waar staat zij voor? 
Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde, 
in alle vrijheid, of je zelf vriend of lid van de 
remonstranten wilt worden. 
NB Als je al ingeschreven bent als vriend of 
lid maar nog niet hebt meegedaan aan een 
eerdere Oriëntatiecursus, ben je ook van 
harte welkom. 

Dit jaar begeleiden ds. Lense Lijzen, ds. 
Claartje Kruijff en ds. Marthe de Vries de 
Oriëntatiecursus.
Dag en data: dinsdag 24 februari, 10 en 
24 maart, 7, 14 en 21 april 2026.
Op vrijdag 22 mei is er een feestelijke avond 
met de kerkenraad. Op zondag 24 mei wor-
den de nieuwe leden en vrienden verwel-
komd in de Pinksterdienst. 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur 
Plaats: Kerkzaal, Geertekerk
Kosten:  € 25, leden en vrienden RGU gratis
Begeleiding:  Lense Lijzen, Claartje Kruijff, 
Marthe de Vries 
Inlichtingen en opgave:  
Marianne Smits, 06 83 171 078 
marianne.smits@telfort.nl.

Cursus

Oriëntatiecursus
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JONG @@ RGU

In gesprek met… Teije (12 jaar)
Wat brengt jou naar de Geertekerk?
“Eerst kwam ik omdat mijn ouders dat wilden, maar nu vind 
ik het zelf ook leuk. Het is gezellig en het brengt mensen sa-
men. Tijdens het verteluur kan ik lekker kletsen en knutselen 
en leer ik nieuwe mensen kennen. Heel anders dan op school: 
daar móét je van alles, in de kerk mág het.”

Wat vind je het leukste om te doen in de kerk?
“Nieuwe mensen leren kennen, kletsen, spelen… en de koekjes na 
de dienst natuurlijk.”

Heb je thuis ook rituelen?
“Ja! We bidden altijd voor het eten. Toen ik klein was dacht ik dat 
iedereen dat deed. Nu merk ik dat het eigenlijk best bijzonder 
is: handen vasthouden, even geen gekakel, gewoon een rustmo-
ment. Ook een mooi ritueel dat mijn vader me nog steeds voor-
leest, terwijl ik al twaalf ben. Niet iedereen doet dat, denk ik.”

Heb jij een lievelingsverhaal?
“Harry Potter blijft geweldig, maar mijn opa en vader verzinnen 
ook zelf verhalen. Over Snif en Snuitjes, twee muisjes in een kast 
onder de trap die dol zijn op kaas en allerlei avonturen beleven.”

Veel mensen ervaren het kerstverhaal als spraak­
makend.  Wat was voor jou spraakmakend? 

“Toen ik voetbal ontdekte, ging er echt een wereld open. Ik 
werd fanatiek in het kijken. In 2020, toen Wout Weghorst de 
2-2 maakte tegen Argentinië in de extra tijd… dat was het be-
gin van mijn voetbalcarrière. Toen ging het vlammetje branden.”

Wie zou jij zelf weleens willen interviewen?
“Maarten,” zegt Teije vastberaden. “Omdat ik zelf piano speel. 
Ik heb ook wel eens na de dienst in de kerk gespeeld. Toen 
kwamen er twee mensen naar me toe om te zeggen dat ze het 
mooi vonden dat ik op deze wijze ook een bijdrage leverde. Dat 
vond ik echt bijzonder.”

Aan wie geef je het stokje door?
“Aan Laszlo.”

Lees hier over de belevenissen in het Verteluur, bij de Klub,  
de Kind en Geloof groep en nog veel meer…

Doe mee met onze Oudjaars-
Oliebollenactie!
Ook dit jaar zetten de jongeren van de Klub zich op 
Oudjaarsdag in voor een goed doel: we bakken heerlijke, 
verse oliebollen voor de dagopvang van het Leger des Heils 
aan de Nieuwegracht. Wil je helpen kneden, bakken of 
proeven? Gezellig! We starten om 9.30 uur en gaan door 
tot ongeveer 12.00 uur. Meld je aan bij Marthe de Vries via  
marthedevries@dds.nl 

Op zondag 19 oktober vertrokken vijf Klubleden (László, Christopher, 
Elizabeth, Baai en Catharina) en twee dominees (Marthe en Lense) 
op zoek naar de voetsporen van medicus, theoloog en filosoof 
Albert Schweitzer in de Elzas. In het pikkedonker arriveerden we 
bij onze gastheer en -vrouw, Chris en Alexandra. Het huis bleek van 
onder tot boven gevuld met boeken. Je kon er letterlijk verdwalen 
in verhalen! Na het verdelen van de kamers genoten we van een 
uitgebreide Franse maaltijd, afgesloten met een geurige kaasplank 
en zelfgemaakte vanillevla met applecrumble.
De volgende ochtend trokken we met hond Proust het bos in. Het 
pad was nat en glibberig, maar de geschiedenis maakte veel goed. 
De rijke geschiedenis – dan weer in Franse, dan weer in Duitse han-
den – zie je nog steeds terug in de grenspalen die overal in het bos 

Met de Klub op avontuur:  
onze inspirerende Elzasreis
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Diaconale geluiden en  
collectes, november en 
december

Diaconie

Buitendag diaconale commissie
Tijdens onze Buitendag hadden wij een intensieve ontmoeting om 
elkaar beter te leren kennen en om onze prioriteiten als diaconale 
commissie voor het komende jaar vast te stellen. Onze projecten 
en onze inzet om de diaconale gezindheid in de gemeente te sti-
muleren zullen onder twee richtingen gestalte krijgen:
sociale rechtvaardigheid: denk aan omgang met de vreemdeling, aan-
dacht voor dak- en thuislozen en voor wie in armoede verkeren; 
duurzaamheid en rentmeesterschap voor onze aarde en haar bewoners.

Stichting Baita
Onze Buitendag vond plaats bij de locatie van het Leger des 
Heils in Lunetten. Daar is ook de groepswoning van het indruk-
wekkende project Baita, dat wij bezochten. De naam is ver-
want aan zowel het Hebreeuwse beth als het Arabische bayta 
die beide huis betekenen. Baita betekent het laatste huis op een trek-
tocht voorbij de boomgrens. Hier komen met name mensen voor 
wie de tweede procedure minder voorspoedig gaat. Bijvoorbeeld 
mensen die vanwege een scheiding hun verblijfsvergunning zijn 
kwijtgeraakt, mensen die vanwege medische problemen meer zorg 
nodig hebben. En mensen voor wie de veilige setting van een thuis 
essentieel is of mensen die meer tijd nodig hebben om over hun 
LHBTIQ+ achtergrond te kunnen praten om dit in te zetten in hun 
procedure voor een status. In Baita wonen twee hoofdbewoners 
(nu een student en een AIO) die samen met zes ongedocumen-
teerden een community vormen: samen eten, elkaar helpen, samen 
het huis en de tuin verzorgen, samen een woongroep vormen. De 
twee hoofdbewoners vertelden dat zij deze plek hebben gekozen, 
omdat zij in contact wilden komen met mensen die “niet zoals ik-
zelf zijn” en omdat ze voor deze mensen van betekenis willen zijn. 

Generaties

Kerstviering 14 december:   
jonge geertekerkers
Ieder jaar organiseren we vlak voor kerst een diner met mooie 
verhalen, muziek of spellen voor jonge mensen (~20-45 jaar) ver-
bonden aan de Geertekerk. Erg gezellig altijd en fijn om met el-
kaar in donkere dagen lichtpuntjes te vinden. Ook dit jaar zullen 
we samen eten maar ook samen naar de Taizé-viering gaan. Het 
precieze programma volgt nog, maar we willen in ieder geval ieder-
een vragen wat voor het eten 🧇🥗🍰 mee te nemen. We starten 
rond 15 uur en eindigen rond 20 uur.
Voel je welkom! Voel je ook vrij een vriend mee te nemen. Het 
is een mooie gelegenheid om anderen (beter) te leren kennen. 
Voor vragen en opgave: jonge.remonstranten@geertekerk.nl

staan en in oude bomen, waar soms nog kogels te vinden zijn van 
de gevechten die er waren. 
’s Middags bezochten we het museum over Oberlin, een dominee 
uit de achttiende eeuw die naar dit verlaten dorp kwam om de 
mensen te helpen en hen vooral door onderwijs te ontwikkelen. 
Zijn ideeën waren vooruitstrevend, behalve over zijn geloof over 
het leven na de dood. Het interactieve museum gaf een levendig 
beeld van zijn werk. ’s Avonds kookten wij met z’n vijven ‘bijzon-
dere spaghetti’. Een kleine uitdaging met vijf koks in één keuken, 
maar het leverde wel goede gesprekken op over filosofie, theolo-
gie én natuurlijk Albert Schweitzer.

Dinsdagochtend stonden we al vroeg in de regen klaar om wilde 
zwijnen te spotten. De zwijnen lieten zich niet zien, maar een ver-
dachte pick-up van een mogelijke stroper zorgde toch voor span-
ning. Later vertrokken we naar Gunsbach, het dorp waar Schweitzer 
is opgegroeid. Hier werd duidelijk wat een uitzonderlijk mens hij 
was: organist, theoloog, filosoof, arts en oprichter van een zie-
kenhuis in Lambarene, dat hij bewust aanpaste aan de lokale cul-
tuur. Zijn veelzijdigheid maakte diepe indruk. In de laatste zaal hing 
een bijzonder portret van Jezus, geschilderd door onze gastvrouw 
Alexandra, geïnspireerd door Schweitzers levensvisie.
Daarna bezochten we Colmar, een charmante stad. ’s Avonds bak-
ten we pizza en sloten we af met een bonte avond met acts over 
onaangepaste Nederlanders in Frankrijk en voor iedere deelnemer 
een klein treffend gedicht. Op de laatste ochtend nam Alexandra 
ons mee naar het kerkje van Le Climont, waar plannen bestaan 
voor een ontmoetingscentrum voor jonge mensen. Een passende 
en inspirerende afsluiting van onze reis.
Wat ons vooral bijbleef van dit avontuur: de gezelligheid, het sa-
men koken en lachen, het verrassende Oberlin-museum en het 
indrukwekkende bezoek aan Schweitzers wereld. Dankzij Chris 
en Alexandra, hun verhalen en hun gastvrijheid werd het een reis 
die nog lang zal na-echoën.

De Klub
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Deze gemeenschap is fraai geïllustreerd in het schilderij dat een van 
de bewoners maakte. Een project dat naast de inzet van het Leger 
des Heils en de gemeente Utrecht in het kader van de brood-en-
bedregeling, onze steun zeker verdient.

Een stempel voor elke dakloze
‘31.000’ is een initiatief van kunstenares Daisy Ranoe en de Domkerk, 
in samenwerking met diverse Utrechtse organisaties die dakloos-
heid aan de kaak stellen. 
Nederland telt officieel 31.000 dakloze mensen. Door 31.000 
stippen op een doek te zetten wordt het abstracte getal invoel-
baar. Vanuit de Geertekerk hebben wij financieel bijgedragen aan 
dit project en ook een aantal stempels gezet. Op 11 november is 
het doek (60 meter lang) de stad door gedragen. Indrukwekkend! 

De Mantel van Sint Maarten prijzen
De Domkerk zat bomvol op 6 november in de aanloop naar het feest 
van Sint Maarten. De patroonheilige van onze stad, die als militair 
de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf - de andere helft was 
van de keizer. Deze bisschop van Tours heeft in woord en daad de 
diaconale gedachte steeds verspreid: heb oog voor de kwetsbaren 
en hen in nood. Deel van je overvloed. Tweehonderd gasten brach-
ten jassen voor de weggeefwinkel van het Straatpastoraat. Een war-
me ontvangst in een frisse ruimte met soep en Sint-Maartenskoek. 
Allerlei muziek: beats van de mannen van Villa Vrede, jazz van het 
Leeuwenburg/Teunissen Tweetet, het prachtige muzikale programma 
door Jonás Bisquert, in samenwerking met koor Duniya, muzikan-

ten van Muzicas, de Domcantorij en Jan Hage op het orgel. Velen 
voegden hun stempels toe aan het 60 meter lange doek van Daisy 
Ranoe voor die 31.000 stippen voor elke dakloze in Nederland. 
Dit jaar gingen de geldprijzen van de Mantel van Sint Maarten naar 
muzikale initiatieven. De genomineerden waren heel divers: van 
steunzangers bij uitvaarten in kerken tot koren en muzikanten die 
in bejaarden- en verzorgingshuizen sfeer komen brengen. De uit-
eindelijke winnaars waren drie koren die autochtonen verbinden 
via muziek met vluchtelingen: het Utrechts-Oekraïense koor Ptaha, 
het indrukwekkende koor Duniya met twintig nationaliteiten en 
de vluchtelingenmuzikanten van Muzicas.

Komende collectes:
Advent: alle collectes zullen gericht zijn op ondersteuning van 
projecten die wij samen met de Omar Al Farouq Moskee opzetten. 
4 januari: Schuldhulpmaatjes
11 januari: Omduw
18 januari: Meriem Foundation (samen met Omar Al Farouq Moskee)
25 januari: de Voedselbank 

Voorstelling ‘Geloof en een Hoop Zonnepanelen’ 
Op donderdagavond 15 januari organiseren we in het kader van 
het thema Duurzaamheid de voorstelling ‘Geloof en een Hoop 
Zonnepanelen’ van Kees Posthumus (verhalenverteller en kerk-
journalist) en Henk van Glabbeek (muzikant). In een afwisselende, 
vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schep-
ping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe 
wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. 
Donderdag 15 januari in de Geertekerk, inloop 19.30 uur en start 
programma om 20.00 uur, kosten € 5,-.
Inlichtingen en opgave: diaconie@geertekerk.nl. 

Namens de diaconale commissie, 
Rutger Jan van der Gaag

Collecteopbrengsten Geertekerk
21 september Pax: 	 € 1.401,00
28 september Taal doet meer: 	 € 683,35
12 oktober COC Midden-Nederland: 	 € 976,15	
19 oktober International Netwerk  
Lokale Initiatieven Asielzoekers: 	 € 792,90	

Collecteopbrengsten Schoonhoven
5 oktober Voedselbank IJssel en Lek: 	 € 77,40	
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‘Zeg het met bloemen’, een bekend gezegde dat elke zondag in de 
Geertekerk gestalte krijgt. De mooie vaas van Antoinette Gispen 
wordt dan opgemaakt in het koor. Na de dienst worden er drie 
boeketten uit het grote bloemboeket samengesteld en naar leden 
of vrienden gebracht.
Uit de groep van ongeveer 40 vrijwilligers zorgt elke zondag ie-
mand dat de vaas is opgemaakt en er drie boeketten te vergeven 
zijn. De laatste tijd begint er toch wat twijfel te ontstaan of er niet 
een alternatief voor dit bloemengebaar gezocht moet worden. 
Vanuit milieu oogpunt staat de bloementeelt er niet gunstig voor. 
Vooral de hierbij gebruikte gewasbeschermingsmiddelen komen 
steeds meer in opspraak. 
Een enquête onder de bloemenverzorgers wees uit dat vrijwel ie-
dereen bezorgd is om het milieu, maar toch wel aan verse bloe-
men de voorkeur geeft. Naar aanleiding daarvan bedachten we de 
volgende oplossing: 
Vanaf het nieuwe jaar zorgen we ervoor dat in de sacristie de nodige 
grote kunstbloemen en kunsttakken voorhanden zijn om het boeket 
in de vaas van Antoinette Gispen volume te geven. De ‘dienstdoen-
de’ vrijwilliger brengt drie kleine boeketten mee om uit te delen. 
Daarbij probeert men bij voorkeur duurzaam geteelde bloemen 
te kopen of bloemen van het seizoen, liefst van de koude grond. 
Zo wordt bereikt dat er voor iedere zondag minder verse bloe-
men en groen gekocht hoeven te worden. Bij de bloemen die wel 
gekocht worden, laat men zich zoveel mogelijk leiden door zorg 
voor het milieu en voor de telers.

Oproep
Momenteel doen ongeveer veertig mensen mee met de bloemen-
dienst. Dat klinkt ruim, maar met 52 weken in een jaar is dat toch 
krap. Het zou fijn zijn als de groep nog wat groter wordt! Als u 
belangstelling of vragen hebt, kunt u contact opnemen met Aalke 
Blindenbach-Ringers, via blindenbach@xs4all.nl.

Aalke Blindenbach en Annemieke Straver

Bloemen in de zondagse dienst

Marius van Leeuwen, oud-predikant van onze gemeente, gaf als de-
finitie van liturgie: ‘een weefsel van verhalen en rituelen die men-
sen helpen hun leven in tijd en ruimte te oriënteren, waarbij de 
Eeuwige tot ons komt in de tijd’. 
Die definitie zal het uitgangspunt zijn voor drie avonden rondom 
onze eredienst. Wat is de betekenis van de vaste onderdelen? 
Waarom doen we de dingen op zondag zoals we die doen? Hoe 
vieren wij Kerstmis, Pasen, wat zijn de achtergronden? En welke 
liturgische mogelijkheden zijn er rond levensmomenten zoals doop, 
huwelijk en overlijden? 
Over deze en andere vragen gaan wij op deze avonden in gesprek 
onder leiding van de predikanten van onze gemeente samen met 
cantor Maarten van der Bijl.

Donderdagavond 8 januari: de gang door de zondagsdienst met 
Claartje Kruijff en Maarten van der Bijl. 
Donderdagavond 22 januari: de achtergrond van de grote 
christelijke feesten met Marthe de Vries.  
Donderdagavond 29 januari: over liturgie in levensmomenten 
met Lense Lijzen. 

De avonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur, kosten 25 euro, leden en 
vrienden van de RGU gratis. 

Verdere inlichtingen en opgaven bij Eveline van de Kieft, 
evelinevdkieft@gmail.com.

Bijeenkomsten

Groene Geerte

Onderweg in de eredienst, drie avonden over liturgie, 
feesten en vieren
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In memoriam  

Stef Knuvelder
Vroeg in de morgen van 6 oktober overleed 
Stef Knuvelder op 87 jarige leeftijd. Met 
partner Peter woonde Stef om de hoek bij 
de Geertekerk in de Geertestraat.

Velen zullen Stef kennen van de kaarsen-
stompjes die hij uit verschillende kerken 
haalde en omsmolt tot nieuwe kaarsen die hij 
verkocht ten behoeve van Stichting Exodus - 
een stichting die opvang en begeleiding biedt 
aan (ex)gedetineerden. Vaak zat hij op de 
stoep voor zijn huis de stompjes uit hun huls 
te halen en de zwarte lontjes door te knip-
pen. Een vertrouwd en bekend beeld voor 
mensen uit de buurt. Wie langsliep en Stef 
niet kende dacht dat hij aardappels schilde.

Stef was een betrokken en trouw lid van 
de Geertekerk. Jarenlang bracht hij twee 
dames vanuit het Bartholomeus Gasthuis, 
waar hij uiteindelijk zelf belandde, op zon-
dagmorgen naar de kerk. Op feestdagen 
stak hij de kroonluchters aan, verzorgde de 
laatste jaren de Paaskaars en voor de eer-
ste dienst in het nieuwe jaar de bloemen. 
Ook was Stef klokkenluider en contactlid 
van de Binnenstad.

Van huis uit was Stef katholiek. Hij heeft 
nogal wat moeten zwerven in zijn leven om 
te komen tot een plaats waar hij welkom 
was en erbij hoorde. Al vroeg in zijn leven 
moest hij het zelf rooien, voor zichzelf op-
komen en mensen en plekken zoeken waar 
hij welkom was en geborgenheid kon vinden.

Lang was hij akoliet in de katholieke kerk, 
maar hij mocht dat niet meer zijn vanwege 
zijn homoseksualiteit. In zijn hart is Stef er-
gens katholiek gebleven; hij genoot voorna-
melijk van de rituelen, de vaste liturgie en 
de gemeenschap die de kerk bood na en 
buiten de diensten om. 

Stef vond de liefde en geborgenheid die hij 
nooit echt gekend had bij Peter, zijn grote 
liefde en in zijn leven een belangrijke stabie-
le factor. Via Peter en zijn familie, zijn eigen 
nichten en neven, vond hij nieuwe familie, 
nieuwe verbanden in Utrecht waar hij zich 

bij aansloot en waar hij trouw aan bleef. Stef 
heeft zelf een thuis gevonden in zijn leven. 

Stef heeft een bewogen en tegelijk rijk le-
ven gehad. Hij stierf in vrede, met zijn ge-
liefde Peter en hun hondje Lotje naast zich. 
Tegen de arts die hem vroeg of hij nog iets 
voor Stef kon betekenen, zei Stef: ‘zet de 
hemelpoort maar open!’

Dat het zo moge zijn. Dat Stef mag rusten 
in vrede en staan in Licht. 

Zuum Zoutewell
Op 10 oktober overleed Zuum Zoutewelle 
op 96 jarige leeftijd in het Bartholomeus 
Gasthuis. Jarenlang was Zuum een actief 
gemeentelid. Ze was contactlid, verzorg-
de bloemen voor de zondagsdienst en was 
betrokken bij verschillende gespreksgroe-
pen. Ook richtte ze een eigen boekenkring 
op met een aantal mensen uit de gemeente. 
Met haar echtgenoot Anton woonde ze 
de laatste jaren op het Servaas Bolwerk in 
Utrecht. Zuum leefde met dementie. Anton 
heeft met behulp van zijn dochter en een 
trouw groepje Geertekerkleden lang voor 
zijn vrouw kunnen zorgen.
Het was een opluchting toen ze bericht kre-
gen dat ze vanaf april 2023 beiden terecht 
konden in het Bartholomeus Gasthuis. Ze 
hebben onder andere nog geregeld samen 
kunnen dineren en hand in hand in de tuin 
in de zon kunnen zitten. Anton overleed 
een half jaar nadat ze er hun intrek had-
den genomen.

Zuum is in intieme kring uitgevaren door haar 
twee kinderen, hun partners, ondersteund 
door neven en nichten. Over zichzelf heeft 

ze gezegd: ‘ik ben iemand met een gevoel 
voor humor, die niet zeurt, en die het gezellig 
kan maken in huis.’ Deze omschrijving werd 
door haar kinderen gememoreerd en door 
de aanwezige familieleden en vrienden her-
kend. Haar gevoel voor humor en haar dank-
baarheid behield ze, ook in de periode dat 
haar geheugen haar in de steek had gelaten. 
Toen haar dochter Margreet haar aan haar 
leeftijd herinnerde zei ze: ‘96? Krankzinnig!’ 
Na ieder bezoekje zei ze: ‘dankjewel voor je 
bezoek, ik vond het heel gezellig.’ 

Zuum was een personality, uitgesproken en 
keurig, maar ook geregeld leuk eigenwijs en 
wat ondeugend. En ook uitgesproken over 
wat ze niet keurig vond. Zo had ze vaste 
uitspraken. Als iemand zei: eet smakelijk 
dan kon zij zeggen: ‘bemoei je er niet mee’.
Toen ik haar bezocht in het verpleeghuis waar 
ze, vlak voordat ze naar het Bartholomeus 
Gasthuis ging, verbleef om te herstellen na 
een val, ergerde ze zich aan de televisie die 
in de gemeenschappelijke ruimte voortdu-
rend aanstond, zelfs tijdens het eten. Ze zei 
me: ‘dat hoort niet, dat is niet netjes, zo heb 
ik mijn kinderen niet opgevoed!’
Van lekker eten, een glaasje sherry voor 
het eten en een glaasje wijn aan tafel kon 
Zuum enorm genieten. Ze hield van Bach 
en Mozart. Ook volgde ze de muziekkeuzes 
van haar kinderen. Als haar zoon optrad met 
zijn hardrockband kwam ze kijken. En als ze 
iets kon waarderen liep ze naar het podium 
om te vragen of het nogmaals gespeeld kon 
worden. Aan het eind van haar leven hield ze 
van André Rieu en oude Hollandse liedjes. 

Zuum zat in twee verschillende quilt clubs 
en patchworkte op hoog niveau. Haar nicht 
heeft haar laatste quilt afgemaakt; deze heeft 
in het Bartholomeus Gasthuis op haar ka-
mer aan de muur gehangen en nu lag de-
zelfde quilt op de kist. 

Dat Zuum mag rusten in vrede en staan 
in Licht.

Claartje Kruijff 
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Van begin mei tot en met augustus 2025 had 
ik studieverlof. Vruchtbare maanden die mij 
goed hebben gedaan. De timing voelde goed: 
na vier jaar bij de Geertekerk was het nuttig 
om een stap terug te nemen en te reflecte-
ren op mijn werk. 

Voor het verlof kwam ik met Johan Roeland, 
begeleider van mijn studieverlof, te spreken 
over mijn publieke rol als predikant op de 
grens van de kerk en erbuiten. We spraken 
over wat mij daarin gevormd heeft en wat de 
uitdagingen en de dilemma’s zijn als je pre-
dikant bent in het publieke domein. Johan 
daagde me uit om de tijd te nemen om na te 
denken over wat ik gedaan en geleerd heb 
door de jaren heen en wat ik daarvan heb 
geleerd en zou kunnen delen.
We spraken af dat ik wellicht iets zou kun-
nen ontwikkelen waar (toekomstige) predi-
kanten iets aan zouden kunnen hebben. Hij 
vroeg mij om eerst een auto-etnografisch 
onderzoek te doen. Dat is een methode die 
persoonlijke ervaringen koppelt aan brede-
re sociaal-culturele en politieke contexten. 
Het is een vorm van kwalitatief onderzoek 
waarbij de onderzoeker zelf het onderwerp 
is en zijn of haar eigen leven en ervaringen 
systematisch analyseert om diepere cultu-
rele inzichten te verkrijgen. 

Een auto-etnografie, zo leerde ik, heeft tijd 
en ruimte nodig. Ik begon vlijtig maar merkte 
dat ik het moest wegleggen en er een dag of 
wat later op moest terugkomen. Dan vul-
de ik het aan of ging nog een laagje dieper.
Toen ik de auto-etnografie na een aantal 
weken af had, kon ik leermomenten, kan-
telpunten en inzichten gaan benoemen. 
Tussentijds deelde ik mijn werk met Johan. 
We besloten dat ik zou werken aan de ba-
sis voor een nascholingsmodule voor begin-
nende en ervaren predikanten vanuit het 
idee dat de rol van predikanten verandert 
en op de grens van en buiten de kerk steeds 
belangrijker wordt.

In fase twee van mijn verlof heb ik uitge-

breid op het internet gezocht naar artike-
len, interviews, filmpjes met inhoudelijke 
richtingaanwijzers wanneer het gaat over 
de publieke presentie van een predikant/
pastor (het meeste komt uit de VS; als je 
een beetje door de dogmatische christelijke 
taal heen kan kijken is er leerzame inhoud 
te vinden). Ook heb ik boeken en sites van 
theologen geraadpleegd die ik graag volg. 
Op basis van mijn eigen narratief in com-
binatie met deze informatie, heb ik vragen 
gemaakt over de rol van een publieke pre-
dikant. Wat maakt dit vak eigen, wat wordt 
er vanuit de buitenwacht van ons verwacht, 
wat verwachten wij van onszelf en hoe blijf 
je dicht bij je eigen bron? Hoe verhoudt zich 
het persoonlijke tot het publieke, hoe legi-
timeer je je publieke presentie ten opzichte 
van je kerkelijke gemeente of werkgever, hoe 
breng je coherentie aan in de onderwerpen 
en thema’s waar je je op richt, wat doe je 
wel en niet, hoe ben je aanwezig op sociale 
media? Daarnaast heb ik negen paradoxen, 
oneigenlijke tegenstellingen, proberen te 
benoemen om de ruimte die wij, als (vrijzin-
nige) predikanten, innemen te duiden. Van 
de negen noem ik er hier drie om een idee 

te geven: (tegen)culturele sensitiviteit, luis-
terend spreken, traditioneel vernieuwen. Ik 
heb die negen aspecten uitgewerkt en gelar-
deerd met religieuze beelden en (voor mij) 
inspirerende voorbeelden. 

Mijn studieverlof werkt door. Samen met 
Johan Roeland en ds. Rosaliene Israël ben ik 
bezig met het ontwikkelen van een nascho-
lingsmodule ‘De publieke predikant’ die in het 
najaar van 2026 van start zal gaan. Rosaliene 
en ik zullen deze module gaan begeleiden. 

Naast mijn studieopdracht heb ik veel kun-
nen lezen en kunnen nadenken over aller-
lei onderwerpen die mij bezig houden. De 
weldadige ruimte heeft mij goed gedaan.
Voordat ik met verlof ging, vroeg ik mij af of 
een dergelijk studieverlof luxe is of nood-
zaak en nu achteraf denk ik: het is luxueuze 
noodzaak. Ik ben geestelijk en fysiek fris en 
energiek teruggekomen. 

Claartje Kruijff

Studieverlof spraakmakend 
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Ruim twee jaar is Hiskien centraal con-
tactlid in Schoonhoven, waar zij al sinds 
2000 woont. Samen met haar vier collega’s 
verzorgt zij de RGU-gemeenschap van 55 
adressen. Elke zes weken komen ze bij el-
kaar om hun ervaringen te delen en ook 
om bij te praten hoe het de vijf contactle-
den zelf vergaat. Dat vormt de stevige ba-
sis onder het contactwerk in Schoonhoven. 
Ook na de kerkdienst wisselen zij zo nodig 
informatie uit, zodat er op een goede ma-
nier aandacht is voor de RGU-vrienden en 
leden die dat willen. Er zijn ook vrienden 
en leden die niet naar de kerk kunnen of 
willen gaan, maar die door een bezoek of 
een telefoontje van een contactlid de band 
met de gemeenschap houden. Omdat de 
gemeenschap vergrijst, is het contactwerk 
extra nodig.

Hiskien is ook lid van de werkgroep 
Schoonhoven, die als een ‘kerkenraad light’ 
de zaken rond de kerk in Schoonhoven re-
gelt. Dat vraagt voor een gebouw zonder 
koster veel aandacht. Behalve planning en 
organisatie van activiteiten binnen de ge-
meente, moet het gebouw worden schoon-
gehouden, voorraad worden beheerd, man-
kementen worden verholpen enz... Een van 

de leuke taken is het organiseren van een 
gezamenlijke maaltijd voor alle leden en 
vrienden bij de opening van het seizoen. 
Ieder draagt een steentje bij in de vorm van 
een gerecht, de tafels worden mooi gedekt 
met bloemen en kaarsjes - dankbaar werk. 
Zelfs de enorme vaat na afloop wordt met 
vereende krachten weggewerkt en heeft 
nog iets gezelligs.

Bij bijna alle werkgroepvergaderingen is 
ds. Lense Lijzen aanwezig: van hem krijgt de 
werkgroep feedback, steun en aanmoediging.
Daarnaast is Hiskien ook medeoprichter 
van een gesprekskring rond het boek van 
Claartje Kruijff Een god die in mij gelooft. Ook 
niet-remonstranten nemen daaraan deel.

Het kenmerkende praktische van Hiskien 
zien we terug in haar werkzame leven waarin 
zij als docent Nederlands aan de wieg stond 
van de tweede moedermavo van het land 
in Gouda. Met de komst van de vluchte-
lingenstroom uit landen als Afghanistan en 
de Balkan in de jaren ’80 en ’90, maakte ze 
de start mee van een school voor mensen 
met Nederlands als tweede taal. In beide 
gevallen heeft ze de school van een plek met 
twee lokalen zien uitgroeien tot bloeiende 
grote scholen.

In haar kerkelijk leven heeft Hiskien be-
hoorlijk wat rondgezworven voordat ze 
haar thuis vond bij de remonstranten. Zij 
ervaart de vrijheid die hier is om te twijfe-
len als een groot goed. Graag zou ze ook 
jonge gezinnen in de gemeenschap zien. 
Aangezien Schoonhoven groeit met binnen-
kort een nieuwe wijk erbij is dat wellicht 
mogelijk. Het zou fijn zijn als de Utrechtse 
remonstranten hierover mee willen denken.

De stille werkers
In oktober namen Lietha Scheeuwe en Anne 
van den Hout afscheid van de Commissie 
Contactwerk. Wel blijven zij actief bin-
nen de RGU. 

Anne is een van de drijvende krachten 
van het mooie augustus programma in de 
Geertekerk en gaat daar gelukkig in 2026 
mee door. Het voldoet aan een duidelijk 
groeiende behoefte om ook in die voor 
sommigen stille maand zinvol en gezellig 
bij elkaar te komen. 
Voor de (centrale) contactleden verzorgde 
Anne de inhoudelijke voeding door jaarlijkse 
bijeenkomsten in oktober te organiseren. In 
2024 was er een uitstekende bijeenkomst 
over dementie. Naast de inhoudelijke ver-
rijking over welke vormen er zijn met welke 
effecten, waren er bruikbare handvatten 
voor contactleden om hiermee te kunnen 
omgaan. De afgelopen bijeenkomst ging 
over mensen met een psychische kwets-
baarheid. Dankzij de geweldige sprekers en 
de goede voorbereiding was ook dit een 
uiterst leerzame en nuttige bijeenkomst 
voor contactleden. 

Naast haar voorzitterschap verzorgde Lietha 
interviews en was ze ook de spil van het 
voorbereiden van de lijst met RGU-leden 
en -vrienden die bloemen vanuit de zon-
dagse kerkdienst krijgen. Een heel belang-
rijke taak waarmee ze samen met Lammy 
Smit de Geertekerk erg blij maakt. Met de-
ze laatste taak gaat zij voorlopig nog even 
door totdat er een vervanger gevonden is.
Wie het leuk vindt om hieraan bij te dra-
gen, neem contact op met Lietha 
(liethascheeuwe@gmail.com) of Anke van  
Maanen (ankevanmaanen@hotmail.com). 

Lex Sigterman

Contactwerk

In gesprek met Hiskien Breur
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]
Uit de kerkenraad

(Nog) Even voorstellen

Begin dit jaar schoof Laura Wienen aan bij het redactieteam van de Geertebrief. Heel blij waren we om de 
vacature die ontstond door het vertrek van Ineke Ludikhuize te kunnen invullen met nieuwe inbreng. Laura 
ging direct aan de slag met interviews. En nu – na een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof – weer 
volop in de running. 
Laura, wat bracht jou bij de Geertebriefredactie en wat is je ervaring tot nu toe? 
“Voor het kerstnummer van vorig jaar, met als thema Belofte, werden mijn man en ik geïnterviewd door Jan van 
Aller over onze trouwbeloften. Het was een mooi gesprek. Toen ik kort daarna werd gevraagd om mee te schrijven aan de Geertebrief 
was ik direct enthousiast. Ik zag mezelf al wel bij gemeenteleden over de vloer komen om hen te interviewen.
Als psycholoog ben ik gewend naar levensverhalen te luisteren. Nu kan ik dat doen met een ander doel: verhalen vastleggen voor de 
Geertebrief. Daarnaast geeft het reden tot verdieping in interessante thema’s. Een fijne manier om de kerk en haar mensen beter te 
leren kennen en creatief bezig te zijn. Ik hoop nog lang mee te draaien in het redactieteam!”  

Afscheid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(alv) namen we afscheid van drie kerken-
raadsleden en van onze Kerkmeester. Adri 
Onnekink heeft zes jaar de contacten tus-
sen gebouwencommissie en kerkenraad on-
derhouden. Jitske Bilijam deed de contacten 
met Jeugd&Jongeren en Hans van der Waal 
was ons contact voor de gemeenschap in 
Schoonhoven. 
Jeanne van Bree stopt eind 2025 met haar 
kerkmeesterschap. Zij heeft met enor-
me inzet jarenlang voor de monumentale 
Geertekerk gezorgd. We gaan in januari 
2026 in kleinere kring afscheid nemen van 
deze vier vrijwilligers. 

Benoemd
Geertjan Jellema en Jacoline Kroon werden 
tijdens de alv benoemd als kerkenraadslid. 
Op pag 7 stellen beiden zich aan u voor.

Kerkgebouw en woning Schoonhoven
De alv heeft besloten dat de kerkenraad al-
vast kan beginnen met de eerste stappen die 
nodig zijn voor verkoop van de gebouwen. 
In de tussentijd overlegt de gemeenschap 
in Schoonhoven verder over de toekomst.

Stichting Monumentale Geertekerk
Tijdens de alv konden we kennismaken met 
Albert Froom, de nieuwe voorzitter van 
deze stichting. Omdat de naam, die tot nu 
gehanteerd werd voor de stichting (Stichting 
Fonds Geertekerk), niet duidelijk maakte 
dat het de stichting om het gebouw gaat 

en niet om de gemeente, heeft de stichting 
deze nieuwe naam gekregen die wel duide-
lijkheid biedt. Het bestuur is voortvarend 
aan het werk om binnen, maar ook buiten 
de RGU onze monumentale kerk onder de 
aandacht te brengen.

Kerstavond
Op kerstavond zijn er drie diensten. Om 
19.00 uur is er het kerstspel voor en met 
kinderen. Om 21.30 en 23.00 uur wordt de 
kerstnachtdienst (twee keer dezelfde dienst) 
gehouden. De te grote drukte van vorig jaar 
tijdens kerstnacht proberen we zo te voor-
komen. Hopelijk gaat dat met twee diensten 
lukken, zodat we geen mensen hoeven te 
weigeren aan de deur.

Een Geertekerk app
De meeste mensen zijn eraan gewend ge-
raakt dat er voor allerlei dingen in het leven 
een app is. Bankzaken regelen, boodschap-
pen bij een supermarkt doen, een mail of 
een berichtje sturen, een agenda bijhouden, 
muziek luisteren, puzzelen: voor dat alles en 
veel meer zijn er apps die je in de appwinkel 
op je telefoon of tablet (vaak gratis) kunt 
downloaden. Kerken hebben steeds vaker 
ook een app als een handig instrument voor 
gemeenschapsvorming. De kerkenraad heeft 
besloten er ook een te ontwikkelen voor 
onze gemeenschap.

Gekozen is voor de kerkapp van het soft-
warebedrijf Scipio, een bedrijf waarvan we 
ook al het programma voor de leden- en 

vriendenadministratie betrekken. De ko-
mende tijd gaan we met de bouw van de 
app aan de slag. 

Ineke Ludikhuize, voorzitter

Oproep
Cursus ‘Leven vanuit wie je werkelijk bent’
Voor deze cursus van drie avonden in januari, 
februari en maart heeft zich een aantal men-
sen opgegeven. Het zou mooi zijn als nog en-
kele mensen meedoen. Bekijk nog eens het 
programmagidsje bij Spirituele Oefenplaatsen 
(pag. 37) waar we nadere informatie over de 
cursus geven. Wij hebben veel zin om met 
elkaar op onderzoek te gaan. Als het je wat 
lijkt om mee te doen dan kun je je nog aan-
melden. Ook voor vragen kun je Wendela 
mailen of bellen.

Toon Franken en Wendela Schenk  
(wensch@xs4all.nl of 0620277399)

Vakanties predikanten 
Claartje Kruijff
28 december - 3 januari en  
7 - 14 februari  

Lense Lijzen
26 - 30 december

Marthe de Vries
5 - 10 januari

Bericht
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Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC  Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030 2340198

Predikanten
Meer informatie op www.geertekerk.
nl/predikanten

Ds. Marthe de Vries
werkdagen: maandag t/m donderdag
E: marthedevries@dds.nl
T: 06 22325913 (voor contact graag 
voicemail inspreken) 

Ds. Claartje Kruijff 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Ds. Lense Lijzen
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518  (voor contact graag 
mailen of voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen
E: vertrouwenscontactpersonen@ 
geertekerk.nl
Marieke Fonk  T: 06 40845708
Piet van Leeuwen  T: 06 10126466

Contactwerk
Anne-Marie Riksen, Lex Sigterman,  
Anke van Maanen
E: contactwerk@geertekerk.nl

Diaconale Commissie
Joyce Holtrust-Blok 
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL69TRIO0379701804
t.n.v. Penningmeester Diaconale 
Commissie RGU

Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Gerard van den Berg, 
Jan van Aller, Laura Wienen, Teade 
Walma en Maaike Hoffer (correctie). 
Eindredactie: Trudy Schreuder Goedheijt
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC  Utrecht
Lay-Out: Menno Anker, Utrecht

Kopijsluitings- en verschijndatum 
staan op pag 2

Adressen en colofon
Schrijfactie Amnesty International 21 december

El Salvador: advocaat vast voor corruptieonderzoek

De Salvadoraanse advocaat Ruth López doet onderzoek naar 
corruptie en mensenrechtenschendingen. In mei werd ze gear-
resteerd op een ongefundeerde aanklacht van verduistering en 
bijna twee dagen vastgehouden zonder contact met haar familie 
of advocaat. Ze blijft zes maanden in voorarrest in afwachting 
van verder onderzoek.

Intimidatie en druk
Ruth wordt internationaal erkend om haar werk, maar in 
El Salvador ligt ze onder vuur. Haar arrestatie past in een bre-

dere onderdrukking van kritische stemmen onder president Bukele en volgt op eer-
dere intimidatie en stigmatisering.
Na de dienst op 21 december is er de mogelijkheid om een handtekening te zetten 
om aandacht te vragen voor haar situatie en op te roepen tot haar vrijlating.

Werkgroep Amnesty International

Autodienst

Judith Fournier-Moesman, 
coördinator autodienst

Wie zelf niet zo gemakkelijk naar de kerk-
dienst kan komen, kan gebruik maken van 
de autodienst.
Dat voorziet in een behoefte. Verschillende 
mensen maken daar regelmatig gebruik van.

Wie de autodienst wil inschakelen kan ui-
terlijk vrijdag 12.00 uur contact met mij 
opnemen door een mailtje te sturen naar 
judithmoesman@gmail.com of te bellen 
naar 030 7851019. Ik zal u dan in contact 
brengen met een chauffeur.

Per keer vragen we een kleine vergoe-
ding: € 3 binnen de stad en € 5 als u bui-
ten Utrecht woont. Als dat bezwaarlijk 
voor u is dan vinden we daar een oplos-
sing voor. Laat u daar dus niet door weer-
houden om de autodienst in te schakelen!
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Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
Aanvang om 10.30 uur, tenzij anders vermeld

zo 14 dec	 ds. Lense Lijzen
		  3e advent: Genade
		  woord en tafel
		  cantorij		
		  verteluur en crèche
zo 21 dec	 ds. Claartje Kruijff
		  4e advent: Recht
		  verteluur en crèche
woe 24 dec	  
19.00u		�  Kerstviering voor jong en oud,  

ds. Lense Lijzen
21.30u		  Kerstnachtdienst, ds. Marthe de Vries
		  met kamerkoor en orkest
23.00u	�	  Kerstnachtdienst, ds. Marthe de Vries
		  met kamerkoor en orkest
do 25 dec	� Kerstmorgen, ds. Claartje Kruijff
		  cantorij verteluur en crèche
zo 28 dec	 ds. Marthe de Vries
zo 4 jan	  	 ds. Marthe de Vries
		�  Nieuwjaarsontvangst gezamenlijk met  

West-Betuwe en Schoonhoven
zo 11 jan		 ds. Mignon van Bokhoven
zo 18 jan	 ds. Lense Lijzen
		  woord en tafel	
		  verteluur en crèche
zo 25 jan	 ds. Claartje Kruijff
zo 1 feb		  ds. Lense Lijzen 
		  verteluur en crèche

zo 8 feb		  ds. Marthe de Vries
		  woord en tafel	
De zondagochtenddiensten in de Geertekerk zijn online mee 
te beleven via https://live.geertekerk.nl.

Taizédienst
Elke tweede zondag van de maand om 19.00 uur:  
14 december, 11 januari, 8 februari

Stille kerk
Elke derde zondag van de maand van 19.30 tot 20.15 uur:  
21 december, 18 januari

Remonstranten West-Betuwe
Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, Culemborg
Aanvang om 10.30 uur

do 25 dec	 ds. Jan van Aller
zo 4 jan	�	�  Nieuwjaarsontvangst gezamenlijke dienst  

in de Geertekerk
zo 1 feb		  ds. Marthe de Vries

Remonstranten Schoonhoven 
Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
Aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld

do 25 dec	 ds. Lense Lijzen
zo 4 jan	�	� 
10.30u		�  Nieuwjaarsontvangst gezamenlijke dienst  

in de Geertekerk
zo 18 jan	 ds. Marthe de Vries
zo 1 feb		  ds. Madelief Brok

Kerstfeest in het dierenbos 
De voorbereidingen voor het 
kerstfeest voor jong en oud zijn 
al in volle gang! De ouders en 
kinderen maken zich op om te 
gaan oefenen voor het kerstspel 
op 24 december. ‘Kerstfeest in 
het dierenbos’ over hoe de dieren 
met elkaar kerstfeest vieren. De 
kinderen oefenen op zondag 
14 en 21 december tijdens het 
verteluur. 

Voor dit kerstspel is er ook altijd 
een gelegenheidskoor en -orkest 
van leden en vrienden van de 

Geertekerk en iedereen die het 
leuk vindt om mee te doen. De 
repetities zijn op zondag 14 en 

21 december van 12.00 uur 
tot ong. 13.15 uur. De generale 
repetitie is 24 december, ’s middags. 
Geef je op bij Jacoline Kroon,  
jmmkroon@gmail.com 

Ook zoeken we nog hulp bij het 
decor, opbouwen en afbreken. 
Omdat om half tien na het 
kerstspel de kerstnachtdiensten 
beginnen, is alle hulp welkom! 
Opgave bij Jacoline Kroon,  
jmmkroon@gmail.com 

Wakes voor Vrede en Recht
Elke maand organiseren gezamen
lijke kerken in Utrecht op zondag
avond om 19.30 uur een Wake 

voor Vrede en Recht. 
14 december in de Nicolaïkerk
25 januari in de Geertekerk (een 
wijziging, was eerst 11 januari in 
de Nicolaïkerk).
8 februari in de Nicolaïkerk

Buurkerkenlunch
Op zondag 18 januari vindt na 
de dienst in de Geertekerk de 
Buurkerkenlunch plaats.

Vrijwilligersmiddag
Op zondag 1 februari is er na de 
dienst een vrijwilligersmiddag in de 
Geertekerk. Nadere aankondiging 
volgt. 

Bij de diensten


