
DANSDAG
‚Dansen voor de vrede’

met 
Mariëlle van Beek

Alijd Rijsenbrij 
Claudia van Leeuwen 

Docenten Meditation des Tanzes 
opgeleid door Friedel Kloke-Eibl

23 september 2017 in de Geertekerk in Utrecht
13.30 - 17.00 uur

Het waardevolste bezit dat je kunt hebben:
een open hart.

Het krachtigste wapen dat je kunt zijn:
een instrument van vrede.

Carlos Santana

 Over te maken op:
 NL47 INGB 0652 5831 64 
 t.n.v. CWPE van Leeuwen

Info en aanmelding: 
Mariëlle van Beek
marielle@sacred-dance.nl

Alijd Rijsenbrij
alijd@rijsenbrij.eu 

Claudia van Leeuwen
claudia@dansmeditatie.nl

GEERTEKERK
GEERTEKERKHOF 23 

3511 XC UTRECHT

Een routebeschijving wordt 
toegestuurd na aanmelding 

                      
€ 20,- incl. thee en koffie

GEERTEKERK
GEERTEKERKHOF 23

3511 XC TRECHT

Een routebeschijving wordt 
toegestuurd na aanmelding

€ 20,-- incl. thee en koffie

Over te maken op:
NL47 INGB 0652 5831 64 
t.n.v. CWPE van Leeuwen

Info en aanmelding:

Mariëlle van Beek - de Vos
marielle@sacred-dance.nl

Alijd Rijsenbrij
alijd@rijsenbrij.eu

Claudia van Leeuwen
claudia@dansmeditatie.nl

DANSDAG

‚Dansen voor de vrede’

met 
Mariëlle van Beek

Alijd Rijsenbrij
Claudia van Leeuwen 

Docenten Meditation des Tanzes
opgeleid door Friedel Kloke-Eibl

23 september 2017 in de Geertekerk in Utrecht
13.30 - 17.00 uur

Het waardevolste bezit dat je kunt hebben:
een open hart.

Het krachtigste wapen dat je kunt zijn:
een instrument van vrede.

Carlos Santana

  


